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Sau ngày 30/4/1975, ngay trong nước đã có nhiều người quân 

cũng như dân của chế độ Việt-Nam Cộng-Hoà không khuất phục 

bạo quyền Cộng-Sản, như các tổ chức Phục Quốc, đã dùng vũ lực 

chống lại chúng mà nổi bật nhứt là vụ nổi đậy ở nhà thờ Vinh Sơn 

tháng 2 năm 1976. Lúc đó, tôi đang ở trong trại tù Cộng-Sản ở 

Long-Khánh, khi nghe qua loa truyền từ radio trong trại thông tin 

những người yêu nước trong số bị bắt lãnh những án tử hình, tôi 

không cầm được nước mắt. 

 

Tuy nhiên, trong bài nầ tác giả chỉ sưu tầm để trình bày về những 

tổ chức đấu tranh thành lập ở hải ngoại (không kể đến những đảng 

phái kỳ cựu di tản từ trong nước như Quốc Dân Đảng, Đại Việt…) 

vì ở đây chúng ta có đầy đủ phương tiện để truy cập hoạt động 

của các tổ chức đó qua thực tế và mạng internet. 

 

1) Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt-Nam:      

Võ Đại Tôn 

 

 
Võ Đại Tôn 



Võ Đại Tôn, sinh năm 1935 tại Quảng-Nam, là sĩ quan cấp tá 

trong Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà. Năm 1977, cựu Đại Tá Võ 

Đại Tôn đã đứng ra lập Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục 

Quốc Việt-Nam tại Úc-Châu; và năm 1978, lập Chí Nguyện Đoàn 

Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa-Kỳ và Âu-Châu. Tháng 2/1981, 

ông tới Thái-Lan để về Việt-Nam qua ngả Nam Lào. 9/1981, họ 

đã đụng độ với địch, chiến hữu của ông là Vũ Đình Khoa bị tử 

thương tại dòng Thác Champy (Hạ-Lào), ông Võ Đại Tôn và 

Nguyễn Văn Lộc đã bị bắt bởi Lào-Cộng vào tháng 11/1981. Nhà 

nước Cộng-Sản Việt-Nam đã đưa ông ra trong cuộc họp báo quốc 

tế ở Hà-Nội ngày 13/7/1982, trước khoảng 200 ký giả ở trong và 

ngoài nước, nhưng ông đã phản bác những cáo buộc rằng ông đã 

hành động với sự tiếp tay của Hoa-Kỳ và Trung-Quốc. Nhờ sự 

vận động của người Việt và nhất là chính phủ Úc, ông đã được 

thả về lại Úc ngày 11/12/1991. 

2) Mặt Trận Thống Nhất Các Lực lượng Yêu Nước Giải 

Phóng Việt-Nam: Lê Quốc Tuý, Mai Văn Hạnh, Trần 

Văn Bá… 

 

 
Trần Văn Bá 



Tổ chức nầy do ông Lê Quốc Túy là chủ tịch, ông Mai Văn Hạnh 

là chủ tịch quốc ngoại, các ông Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Tấn Khoa 

làm đồng chủ tịch quốc nội. Ông Trần Văn Bá được cử làm tham 

mưu và ông Lê Quốc Quân phụ trách lực lượng vũ trang trong 

nước. Theo nguyệt san Nhân Bản số tháng 1 tháng 1 năm 1985 

phát hành tại Paris do Mặt Trận thuê, Lê Quốc Túy xác nhận một 

số chiến sĩ của Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yêu Nước 

Giải Phóng Việt-Nam đã bị bắt từ 1980. Một trận đánh lớn đã xảy 

ra tại Hà-Tiên gây thiệt hại cho khoảng 120 cán bộ Cộng-Sản. 

 

Tết 1983, lực lượng an ninh Cộng-Sản đă bắt được Hồ Tấn Khoa, 

Võ Văn Nhơn, Nguyễn Ngọc Hoà thuộc tổ chức Hoà Giải Quốc 

Tế gần với đạo Cao-Đài. Những người bị bắt bị nghi là thông 

đồng với các ông Tuý, Hạnh để "cướp chính quyền" ở một số tỉnh 

miền Tây. Con trai ông Khoa là Hồ Thái Bạch sau đó thay thế cha 

trong chức vụ đồng chủ tịch. 

 

Có 10 toán người phản kháng của Mặt Trận xâm nhập vào trong 

nước tính từ đầu năm 1981 đến tháng 9 năm 1984. Toán thứ nhất 

về bằng đường bộ từ tỉnh Trat ở Thái-Lan qua Campuchia, khi 

đến Châu-Đốc thì bị bắt. Toán nầy có nhiệm vụ liên lạc với lực 

lượng của Hoà-Hảo để chiếm đóng vùng Bảy Núi. Toán thứ 10 

về bằng đường biển vào đầu tháng 9 năm 1984 gồm 21 người 

trong đó có Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá. Toán nầy bị bắt ngay 

khi mới đổ bộ vào bờ biển tại làng Minh-Hải, Cà-Mau vào đêm 

11 tháng 9 năm 1984. Tổng cộng, có tất cả 119 người đă bị bắt 

giam hoặc giết chết. 

 

Ông Lê Quốc Tuý đáng lẽ cũng đi cùng toán thứ 10, nhưng vì 

phải vào nhà thương ở Pháp để mổ gấp nên đã thoát nạn. 



Trần Văn Bá, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sa-Đéc, Việt- 

Nam, là con trai thứ của dân biểu Việt-Nam Cộng-Hòa Trần Văn 

Văn. Ông Văn từng tham gia chính phủ Trần Trọng Kim năm 

1945 và là Tổng Trưởng Kinh Tế và Kế Hoạch vào năm 1959 của 

chính quyền Việt-Nam Cộng-Hoà. 

 

Sau khi cha bị Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt- 

Nam ám sát vào ngày 7 tháng 12 năm 1966 tại Sài-Gòn, Trần Văn 

Bá rời quê nhà sang Pháp học. Ông giữ chức chủ tịch của Tổng 

Hội Sinh viên Việt-Nam tại Paris từ năm 1973 đến 1980. Ông tốt 

nghiệp trường HEC năm 1971 và làm trợ giảng tại Đại Học 

Nantes. Năm 1972, ông dẫn đầu một phái đoàn sinh viên Việt- 

Nam tại Châu-Âu trở về thăm viếng và uỷ lạo chiến sĩ Việt-Nam 

Cộng-Hoà để tạo sự thông cảm giữa những sinh viên du học và 

quân cán chính của Việt-Nam Cộng-Hoà, trong chương trình "Nối 

Vòng Tay Lớn". Sau biến cố 1975, ông vẫn tiếp tục tranh đấu 

chống Cộng-Sản tại Châu-Âu. 

 

Từ ngày 14 đến 18 tháng 12 năm 1984, Toà Án Nhân Dân Việt- 

Nam đã mở phiên toà xét xử ông và những người bị bắt cùng với 

ông về tội phản quốc tại Nhà Hát Thành Phố (trụ sở Quốc Hội cũ) 

gồm: Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh 

Sanh, Hồ Thái Bạch, Trần Nguyên Hùng, Tô Văn Hườn, Hoàng 

Đình Mỹ, Thạch Sanh, Nguyễn Văn Trạch, Nguyên Bình, 

Nguyễn Văn Hậu, Nhan Văn Lộc, Lý Vinh, Trần Ngọc Ẩn, Cai 

Văn Hùng, Đặng Bá Lộc, Thái Văn Dư, Trần Văn Phương, 

Nguyễn Phi Long, Nguyễn Văn Cầm. 

 

Công tố viên cho biết ngay từ đầu tháng 1 năm 1981, cơ quan an 

ninh đã phát hiện một "tổ chức gián điệp" xâm nhập vào Việt- 

Nam. Trần Văn Bá đã không ký tên nhận tội và bị tuyên án tử 



hình cùng với Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, 

Hồ Thái Bạch; ông cũng không làm đơn xin ân xá. 

 

Ông bị xử bắn vào ngày 8 tháng 1 năm 1985. Riêng ông Mai Văn 

Hạnh có quốc tịch Pháp được tổng thống Phàp lúc đó là Mitterand 

can thiệp được thả về Pháp. 

 

Năm 1984, tôi còn kẹt lại ở Việt-Nam và ngày xử án các người 

yêu nước trong tổ chức nói trên tại nhà hát thành phố, nhà cầm 

quyền Cộng-Sàn cho bắt loa ra ngoài để người dân nghe phiên xử 

án. Đứng bên ngoài nhà Quốc Hội cũ, khi nghe loan báo án tử 

hình cho một số người anh hùng của tổ chức nầy, tôi không khỏi 

đau xót. 

 

   3) Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt-Nam:  

Hoàng Cơ Minh 

 

 
 

Hoàng Cơ Minh (1935 - 1987), nguyên là một tướng lãnh Hải 

Quân của Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà, hải hàm Phó Đề Đốc, 



cấp bậc Chuẩn Tướng. Ông xuất thân từ những khoá đầu ở trường 

Sĩ Quan Hải Quân được Chính Phủ Quốc Gia Việt-Nam mở ra 

trên cơ sở cũ của Quân Đội Pháp tại Duyên Hải Trung-Phần. Ông 

nguyên là Tư lệnh Hải Quân Vùng 2 Duyên Hải của Quân Chủng 

Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà. 

 

Đêm 29 tháng 4 năm 1975, ông di tản ra khơi trên Tuần Dương 

Hạm Trần Nhật Duật HQ-03 do Hải Quân Trung Tá Nguyễn Kim 

Triệu làm Hạm Trưởng. Sau đó, ông định cư tại Sheraton, ngoại 

ô Washington D.C, Virginia, Hoa-Kỳ. Tại nơi định cư, từ năm 

1976 đến năm 1978, ông thành lập "Lực Lượng Quân Nhân Việt-

Nam Hải Ngoại". Năm 1979, thành lập "Lực Lượng Quân Dân 

Việt-Nam Hải Ngoại". 

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1980, tại miền Nam tiểu bang California, 

ông thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt- 

Nam kết nạp một số sĩ quan và viên chức cũ của chính quyền 

Việt-Nam Cộng-Hoà làm nòng cốt. Năm 1981, ông và các chiến 

hữu lập căn cứ tại một điểm gần biên giới Thái-Lan – Lào, thuộc 

huyện Buntharích, tỉnh Uđông (Thái Lan), cách Bangkok 500 km 

về phía Đông-Bắc. 

 

Ngày 10 tháng 7 năm 1982, tại căn cứ nầy, ông đã tổ chức đại hội 

lập ra "Việt-Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng" gọi tắt là "Đảng 

Việt Tân", đưa ra cương lĩnh, xác định mục tiêu là xoá bỏ chế độ 

Cộng-Sản tại Việt-Nam. 

 

Ngày 27 tháng 12 năm 1983, ông lập ra đài phát thanh Việt-Nam 

Kháng Chiến và cho xuất bản tờ báo Kháng Chiến bằng tiếng 

Việt, phát hành tại Mỹ và nhiều nước khác. Từ năm 1983 đến 

1985, ông vào các trại tỵ nạn người Việt trên đất Thái-Lan tuyển 



mộ được 200 người đưa về căn cứ để huấn luyện và lập thành bốn 

Quyết Đoàn mang bí số 7684, 7685, 7686, 7687. Mỗi Quyết Đoàn 

có quân số khoảng 50 người. 

 

Ngày 24 tháng 2 năm 1982, tại chiến khu U-Đông ông họp báo 

công bố cương lĩnh chính trị và sau đó bắt đầu tổ chức những đợt 

hành quân Đông-Tiến, xuyên Lào trở về Việt-Nam. 

 

Năm 1985, ông tổ chức cho chiến hữu Đặng Quốc Hiền, Tư Lệnh 

Lực Lượng Vũ Trang Kháng Chiến dẫn đầu 40 binh sĩ trở về Việt- 

Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, Tư Lệnh Đặng 

Quốc Hiền bị giết. 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 1986, ông và các chiến hữu tổ chức cuộc 

hành quân "Đông Tiến I" giao cho chiến hữu Dương Văn Tư, Tư 

Lệnh thay Đặng Quốc Hiền, dẫn 100 quân xâm nhập Việt-Nam. 

Ngày 19 tháng 9 năm 1986, khi vừa đặt chân lên biên giới Việt- 

Nam, toán quân của cựu Đại Tá Dương Văn Tư bị Lực Lượng 

Biên Phòng Việt-Nam (đồn 637), Lào và Campuchia chặn đánh 

và gây tổn thất. 

 

Ngày 01 tháng 12 năm 1986, ông và các chiến hữu mở cuộc hành 

quân "Đông Tiến II" xâm nhập Việt-Nam và đích thân chỉ huy. 

Khi toán quân chuẩn bị vượt sông Mekong thì bị liên quân Lào – 

Việt phối hợp bắn chặn nên buộc phải quay về căn cứ. 

 

Ngày 07 tháng 7 năm 1987, ông trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân 

"Đông Tiến II" lần thứ 2 với mục tiêu xâm nhập Việt-Nam đến 

Tây-Nguyên, để xây dựng căn cứ. Theo kế hoạch, toán quân sẽ 

vượt sông Mekong, sang tỉnh Xalavan – miền Nam nước Lào rồi 

từ đó, dưới sự dẫn đường của 20 thổ phỉ Lào, sẽ đi về tỉnh Sêkông 



và xâm nhập khu vực ngã ba biên giới, thuộc tỉnh Kon-Tum, Việt 

Nam. 

 

Ngày 11 tháng 7 năm 1987, đoàn quân vượt sông Mekong vào đất 

Lào. Hai mươi ngày sau khi tiến gần đến biên giới Việt-Nam thì 

bị quân đội Lào phối hợp với quân du kích chặn đánh tổng cộng 

15 trận. Đêm 27 tháng 8 năm 1987, trong trận đánh cuối cùng ông 

bị thương và tự tử, toán quân tan rã, một số chạy về Thái-Lan, 

một số bị bắt sống. Trong toán quân có 130 người xâm nhập vào 

đất Lào thì 83 chết, 19 bị bắt sống, số còn lại đã bỏ trốn. Tháng 

12 năm 1987, tại Thành Phố Sài-Gòn, Toà Án Nhân Dân Tối Cao 

của Cộng-Sản Việt-Nam đã mở phiên toà xét xử "Vụ Án Hoàng 

Cơ Minh cùng đồng bọn" và tuyên phạt: (1 chung thân, 15 án từ 

3 đến 19 năm tù giam, một án treo, 1 tha bổng). Tại phiên tòa nầy,  

dù đã tự sát trước đó, ông bị tuyên án tử hình vì tội phản quốc 

 

Sau khi Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh hy sinh, Mặt Trận không 

còn hoạt động nữa nhưng đảng Việt-Tân vẫn tiếp tục đấu tranh 

dưới hình thức một đảng chính trị đối lập với đảng Cộng-Sản. 

 

 

   4)Nhóm Thông Luận Và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên: 

Nguyễn Gia Kiểng 

 

Nguyễn Gia Kiểng sinh ngày 8-11-1942 tại Thái Bình trong một 

gia đình mà cha và các chú bác đều là đảng viên Việt Nam Quốc 

Dân Đảng. Sau Cách mạng tháng 8, Việt Minh mở đợt trấn áp các 

đảng phái đối lập như Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách 

mạng đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng... Cha của ông là thành viên 

Việt Nam Quốc dân đảng nên bỏ trốn, bà mẹ bị Việt Minh theo 

dõi hằng ngày nên cuối cùng dẫn các con bỏ trốn về quê ngoại ở 



Hải Dương, rồi bắt liên lạc được với chồng và dắt các con lên Hà 

Nội.  

 

 
Nguyễn Gia Kiểng 

 

Năm 1954, Nguyễn Gia Kiểng di cư vào Nam cùng với gia đình. 

Vào Nam, thân phụ ông lại bị truy lùng vì là đảng viên Việt-Nam 

Quốc Dân Đảng và bị tình nghi là có âm mưu chống chính quyền 

Ngô Đình Diệm, phải trốn lên Pleiku ẩn náu cho tới khi Ngô Đình 

Diệm bị lật đổ. 

 

Nguyễn Gia Kiểng học hết trung học năm 1961 và được học bổng 

đi du học Pháp. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư tại École Centrale de 

Paris, ông học thêm cao học kinh tế làm việc tại Pháp 5 năm rồi 

về nước năm 1973. 

 

Trong thời gian tại Pháp Nguyễn Gia Kiểng làm chủ tịch Tổng 

Hội Sinh Viên Việt-Nam tại Paris nhiệm kỳ 1965-1966 và chủ 

tịch Liên Minh Sinh Viên và Công Nhân Việt-Nam tại Châu-Âu 



năm 1968. Ông là người lãnh đạo sinh viên và công nhân Việt- 

Nam có ảnh hưởng lớn nhất tại Pháp cho đến khi về nước. 

 

Về nước ông làm chuyên viên ngân hàng và dạy môn kinh tế 

chính trị tại Đại Học Minh Đức Sài-Gòn rồi làm Phụ Tá Bộ 

Trưởng Bộ Kinh Tế với hàm Thứ Trưởng cho đến ngày 30-4-

1975. 

 

Sau ngày 30-4-1975, ông bị đưa đi tập trung cải tạo trong hơn ba 

năm rồi được sử dụng làm chuyên viên dưới chế độ mới cho đến 

khi được đi Pháp do sự can thiệp của chính phủ Pháp năm 1982. 

Trong thời gian làm việc dưới chế độ mới, ông làm quen với một 

số đảng viên Cộng-Sản mà sau này là những nhân vật bất đồng 

chống chính phủ Việt-Nam như Nguyễn Hộ, La Văn Liếm (Tám 

Lâm). 

 

Năm 1982, trở lại Pháp, Nguyễn Gia Kiểng hành nghề kỹ sư và 

doanh nhân. Ông trở thành Chủ Tịch Tổng Giám Đốc một công 

ty tham vấn cho đến khi nghỉ hưu năm 2005 để dành toàn thời 

gian cho hoạt động chính trị. 

 

Ngay khi trở lại Pháp, Nguyễn Gia Kiểng cùng một số trí thức, 

phần lớn là viên chức cao cấp của chế độ miền Nam Việt-Nam, 

đã từng trải qua các trại tập trung cải tạo sau ngày 30-4-1975, 

thành lập một nhóm chính trị sau này trở thành Tập Hợp Dân Chủ 

Đa Nguyên, chủ trương "đấu tranh cho dân chủ bằng đường lối 

bất bạo động trong tinh thần hoà giải dân tộc". Ông lãnh đạo tổ 

chức này từ ngày thành lập. 

 

Từ năm 1988, tổ chức này cho phát hành nguyệt san Thông 

Luận gây tranh cãi sôi nổi. Nguyễn Gia Kiểng được biết tới như 



là nhà lý luận chính của tờ báo nầy. Vì lập trường dân chủ ôn hoà, 

Nguyễn Gia Kiểng và tổ chức của ông bị các tổ chức chống Cộng 

cực đoan ở hải ngoại đả kích dữ dội, ông còn bị đả thương trong 

một lần diễn thuyết tại Hoà-Lan năm 1990. Ngược lại ông và Tập 

Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cũng được sự ủng hộ của những người 

Việt hải ngoại ôn hoà và dần dần được họ chấp nhận. Phần lớn 

các tổ chức đối lập với chính phủ Việt-Nam ở hải ngoại; hiện nay, 

đều có những tuyên bố phương châm rất gần với những gì Nguyễn 

Gia Kiểng và tổ chức của ông đề nghị. 

 

Nguyễn Gia Kiểng viết rất đều trên nguyệt san Thông Luận và 

trang Web Thông Luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên từ hơn 

hai mươi năm qua chung quanh các chủ đề triết lý chính trị, kinh 

tế, vận động dân chủ, và đôi khi lịch sử. Nguyễn Gia Kiểng đặc 

biệt chú trọng hô hào cho văn hoá tổ chức, coi xã hội dân sự với 

những tổ chức không thuộc chính quyền như một điều kiện bắt 

buộc cho tiến trình dân chủ hoá. Ông là tác giả cuốn sách chính 

trị bằng tiếng Việt: Tổ Quốc Ăn Năn. 

 

Những thành viên ban đầu của tổ chức nầy ngoài Nguyễn Gia 

Kiểng còn có các ông: Trần Thanh Hiệp, Dương Kích Nhưỡng, 

Nguyễn Trọng Kha, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Tiến Vượng, Phạm 

Ngọc Lân và bà Quản Mỹ Lan. 

 

   5) Chính Phủ Việt-Nam Tự Do: Nguyễn Hữu Chánh 

 

Nguyễn Hữu Chánh sinh ngày 01 tháng 10 năm 1952, tại thôn 

Vĩnh-Phú, xã Cát-Thắng, huyện Phù-Cát, Bình-Định. Từ năm 

1975-1982, theo Nguyễn Hữu Chánh thì mặc dù được cơ quan 

đặc biệt của Hoa-Kỳ yêu cầu rời nước, nhưng ông đã quyết định 

ở lại Việt-Nam dùng bí danh Nguyễn Hoàng Dân để thành lập tổ 



chức chống chính quyền, Bảo Long Phục Quốc, hoạt động tại các 

tỉnh duyên hải Miền Trung, tại Cao Nguyên Trung-Phần và tại 

Miền Tây Việt-Nam. 

 

 
Nguyễn Hữu Chánh 

 

Tháng 10 năm 1982, Nguyễn Hữu Chánh vượt biển đến vịnh 

Subic, Philippines và được chuyển đến trại tỵ nạn tại Bataan. Năm 

1985, Nguyễn Hữu Chánh đi định cư tại California, Hoa-Kỳ. 

Theo tiểu sử của Nguyễn Hữu Chánh tại trang web Dân Tộc.net 

thì thời gian nầy Nguyễn Hữu Chánh hành nghề landscaping và 

mở công ty xây cất Vinameco Contruction Company – công ty 

xây cất, với hàng trăm công nhân xây dựng. 

 



Năm 1989, Nguyễn Hữu Chánh thành lập công ty Vinamotor. 

Năm 1992, Nguyễn Hữu Chánh với danh nghĩa Giám Đốc Điều 

Hành Công Ty Vinamoto về Việt-Nam hoạt động đầu tư. 

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1995, Nguyễn Hữu Chánh thành lập tổ chức 

chính trị có tên gọi là "Chính Phủ Cách Mạng Việt-Nam Tự Do". 

Sau đó đổi thành "Chính Phủ Lâm Thời Việt-Nam Tự do" và cuối 

cùng là "Chính Phủ Việt-Nam Tự Do". 

 

Năm 1997, Nguyễn Hữu Chánh lập các căn cứ huấn luyện tại biên 

giới Thái-Lan và Campuchia, có mật danh là 701, 702, 710, tổ 

chức tuyển mộ các đối tượng là người Việt-Nam sinh sống ở 

Campuchia qua Thái-Lan huấn luyện để đưa về Việt-Nam, dự 

định dùng thuốc nổ đánh phá các nơi công cộng thuộc các thành 

phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Cần-Thơ, Long-Xuyên và rải 

truyền đơn chống lại Nhà Nước Cộng-Sản Việt-Nam. 

 

Trong những năm 1999-2000, Nguyễn Hữu Chánh đã đưa 12 

nhóm về xâm nhập Việt-Nam, nhưng tất cả đều bị cơ quan an ninh 

Việt-Nam bắt giữ. Trong đó có đợt năm 1999, khi 38 người bị bắt 

ở miền Nam Việt-Nam cùng với 37 kg thuốc nổ và kế hoạch đặt 

bom tượng đài Hồ Chí Minh ở Cần-Thơ. 

 

Tháng 4 năm 2001, các thành viên Chính Phủ Việt-Nam Tự Do 

đặt bom tại tòa Đại Sứ Việt-Nam tại Phnom Penh, làm bị thương 

một lính gác. 

 

Tháng 6 năm 2001, các thành viên của Chính Phủ Việt-Nam Tự 

Do: Võ Văn Đức, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ và Trần Anh Tuấn 

đặt bom tại toà Đại Sứ  Việt-Nam ở Bangkok. Sau đó nhóm nầy 



bị cảnh sát Thái-Lan bắt giữ. Chính Phủ Cộng-Sản Việt-Nam nói 

rằng Nguyễn Hữu Chánh đã chủ mưu việc nầy. 

 

Tháng 9 năm 2001, Nguyễn Hữu Chánh chỉ đạo cho Nguyễn Tuấn 

Vinh đánh bom khủng bố tòa Đại Sứ Việt-Nam tại Manila - 

Philippines, nhưng bị cảnh sát Philippines bắt giữ trước khi thực 

hiện. 

 

Tháng 4 năm 2006, Nguyễn Hữu Chánh đến Hàn-Quốc để gây 

quỹ cho các hoạt động của mình. Ngày 5 tháng 4, ông bị bắt tại 

một khách sạn ở Seoul theo yêu cầu của chính phủ Việt-Nam. 

Chính phủ Cộng-Sản Việt-Nam buộc tội ông trong một âm mưu 

không thành trong năm 1999: đặt bom trong các tượng đài Việt-

Nam, đánh bom tòa đại sứ Việt-Nam tại Phnom Penh năm 2001, 

và một số cuộc tấn công khác tại Campuchia và Thái-Lan. Ông 

đã từng công nhận chủ mưu vài vụ, trong đó có vụ đánh bom tại 

Việt-Nam năm 1999. Ông có thể miêu tả những quả bom mà các 

thành viên của tổ chức Việt-Nam Tự-Do đã cho nổ tại Phnom 

Penh và Bangkok; nhưng nói rằng, vụ đánh bom tại Bangkok năm 

2001 là do những người ủng hộ ông tự hành động. 

 

Khoảng 50 người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Hàn tại Quận 

Cam, khoảng một vạn người Việt tại Đức và Hoa-Kỳ đã biểu tình, 

và trên 7 ngàn người đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ 

Hàn-Quốc trả tự do cho ông. Những người ủng hộ ông cho rằng 

chính phủ Việt-Nam đã bịa đặt ra các tội danh và tố cáo chính phủ 

Hàn-Quốc đã cúi đầu dưới sức ép của Hà-Nội. 

 

Tháng 7, Tòa Thượng Thẩm ở thủ đô Seoul đã trả tự do cho ông, 

bác lời yêu cầu của chính phủ Cộng-Sản Việt-Nam để dẫn độ ông 

về Việt-Nam, dẫn một hiệp ước quốc tế mà Hàn-Quốc đã ký kết 



không đòi hỏi Hàn-Quốc phải dẫn độ những người bị buộc tội 

chính trị, đồng thời cho rằng Việt-Nam chưa tham gia công ước 

quốc tế về dẫn độ tội phạm khủng bố bằng bom năm 1998. 

 

Để trả đũa, chính phủ Việt-Nam hủy bỏ các kế hoạch dẫn độ các 

tội phạm Hàn-Quốc cũng như các cuộc họp mặt giữa các nhà lãnh 

đạo Việt-Nam và các quan chức Hàn-Quốc viếng thăm Việt-Nam. 

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2008, Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố quyết 

định giải tán "Chính Phủ Việt-Nam Tự Do" để hình thành một 

"Liên Minh Dân Tộc", với lý do không còn phù hợp với tình hình 

thế giới. 

 

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Chánh còn lập ra đảng Dân Tộc Việt-Nam 

tại Anaheim Convention Center, miền Nam tiểu bang California, 

Hoa-Kỳ, ngày Chủ Nhật, 17 tháng 8 năm 2003. Các thành viên 

của đảng Dân Tộc gồm Nguyễn Hữu Chánh (chủ tịch đảng) và 

một số cựu tướng lãnh Việt-Nam Cộng-Hoà như: đại tướng 

Nguyễn Khánh, trung tướng Linh Quang Viên, đề đốc Lâm 

Ngươn Tánh… 

 

6)Chánh Phủ Quốc Gia Việt-Nam Lâm Thời : Đào Minh 

Quân 

Ông Đào Minh Quân sinh ra ở làng Thị-Nghè, tỉnh Gia-Định, 

miền Nam Việt Nam. Cha là Đào Thế  và mẹ là Nguyễn Thị Hạnh. 

Ông theo học trường Phan Thanh Giản cho đến năm 1968. Ông 

tham gia khoá học Biệt Kích tại căn cứ quân sự Sơn-Trà, Non- 

Nước, khi mới 16 tuổi. Trong chiến tranh Việt-Nam, ông đã hỗ 

trợ Robert D. Ohman và sau này trở thành Thiếu Uý của Tiểu 



Đoàn 122. Sau đó ông được thăng chức Thiếu Tá của một đơn vị 

lực lượng đặc biệt mang tên "Hắc Hổ". 

 

 
Đào Minh Quân 

 

Năm 1980, ông di cư đến Los Angeles, Hoa-Kỳ cùng gia đình tị 

nạn chính trị. Ông học lập trình máy tính tại Trường Cao Đẳng 

Cộng Đồng Rancho Santiago, California. 

 

Đào Minh Quân và Nguyễn Hậu, Chủ Tịch Tổng Hội Tù Chính 

Trị Cộng-Sản đã lập hồ sơ về tù chính trị ở Việt-Nam bắt đầu từ 

năm 1990. Việc nầy giúp binh sĩ Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà 

đoàn tụ với gia đình. Ông cũng khởi xướng một chương trình 

mang tên CPA (Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện) để giúp người 

tị nạn Việt-Nam định cư tại Hoa-Kỳ. 

 

Năm 1991, Đào Minh Quân thành lập Chính Phủ Quốc Gia 

Việt-Nam Lâm Tời tại Hoa-Kỳ và đặt trụ sở tại Anaheim, 

California. Đào Minh Quân giữ chức vụ Thủ Tướng. Ngày 16 



tháng 2 năm 2018. Ông thành lập đảng chính trị của mình, Đệ 

Tam Việt-Nam Cộng-Hoà. Đảng nầy cũng đóng vai trò là chính 

phủ lâm thời tự xưng của Việt-Nam. Ông được bầu làm Tổng 

Thống Thứ Ba của nước Việt-Nam Cộng-Hoà, đồng thời tự xưng 

hoặc Tổng Thống đầu tiên của nước Cộng-Hòa thứ Ba Việt- Nam 

mới thành lập. Ông đã được chấp nhận và tuyên thệ vào ngày 11 

tháng 11 năm 2018 tại Adelanto, California. 

 

Đảng chính trị của Đào Minh Quân đã được Bộ Công An Việt- 

Nam liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Các thành viên trong 

đảng chính trị của ông đã ra hầu toà tại Toà Án Nhân Dân Thành 

Phố Hồ Chí Minh “về tội âm mưu lật đổ Chính Phủ Cộng-Sản 

Việt-Nam, trong đó có vụ đánh bom, đốt phá một cơ sở công an 

và vụ đánh bom bất thành, có lẽ tại sân bay, Tân-Sơn Nhất. 

 

Kết luận: 

 

Trong các tổ chức đấu tranh kể trên có thể nói chỉ còn tổ chức của 

đảng Việt Tân là người ta vẫn thấy hoạt động liên tục đến ngày 

hôm nay và thường hiện diện trong các cuộc sinh hoạt chính trị 

và truyền thông ở hải ngoại. 

 

HCA 

2/10/2024 

 

Tài liệu tham khảo:  

-Wikipedia tiếng Việt 

-Quá trình hình thành nhóm Thông Luận: 

https://thongluan.net/qua-trinh-hinh-thanh/ 

 

https://thongluan.net/qua-trinh-hinh-thanh/

