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Thơ Ngỏ 

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu, 
Trong hai tháng vừa qua, ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt đã đại diện Ban 
Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà, nhiều lần gặp gở hai vị đại diện hội 
đoàn bạn ở Houston, Texas, USA, tại trụ sở tạm của Hội, để hướng dẫn 
một chút ít kinh nghiệm về công việc làm Bảng Tin Hằng Tháng. 
Tuần lễ, sau chuyến đi công vụ Biên Hoà tại Maryland và Virginia, từ 
ngày 25 đến 27 tháng 7, 2008, Ông có nhận được một phong thơ của hội 
đoàn bạn nói trên, cho hay tin vui là họ đã hoàn tất được Bảng Tin gởi 
đến hội viên, sau bao ngày cố gắng hy sinh thời giờ, công sức….. 
Nội dung bức thơ, ngoài những lời chân thành cảm phục thành quả của  
Hội, đã ghi lại những mỹ kiến về sinh hoạt thuần tuý nhằm mục đích bảo 
tồn, phát huy văn hoá và xã hội của tỉnh nhà Biên Hoà.  
Cuối thơ là những lời chân thành kết thân cũng như tâm tình bày tỏ tầm 
mức rất quan trọng của một việc làm, mà hơn 05 năm qua Hội Ái Hữu 
Biên Hoà đã dấn thân phục vụ đồng hương và thân hữu. 
Sau cùng là những lời chúc Hội luôn được vững bền, phát triển dài lâu, 
hầu mang lại chút ấm tình người đồng hương, sống xa quê nơi hải ngoại, 
biết tìm về nguồn cội.  
Cùng chung đi trên con đường bất vụ lợi và thiện nguyện, được chính 
phủ liên bang chấp nhận trở thành Non-Profit Organization, Hội Ái Hữu 
Biên Hoà và hội bạn đã dùng phương tiện thông tin để chuyển đến  các 
hội viên khắp nơi những bài viết về lịch sử chân chính, văn thơ tự do, kết 
giao, liên lạc……đăng trên bảng tin, vì nghĩ rằng đây là một công việc 
thực tế, giữ gìn được dài lâu, nhằm lưu truyền lại con cháu về sau, qua sự 
in ấn cũng như cho vào Web Site. 
Cùng chung quan điểm về phương cách sinh hoạt, không vướng bận 
chính trị, như được quy định theo Nội Quy, Hội Ái Hữu Biên Hoà và hội 
bạn hằng luôn mong được tiếp tục sinh hoạt thuần tuý trong lãnh vực văn 
hoá và xã hội nơi hải ngoại, nơi mà hầu hết các quốc gia đều đãm bảo 
quyền tự do ăn nói, tín ngưỡng được tôn trọng…. 
Trong chiều hướng này, nhân dịp Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần 
Thượng Xuyên được tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 16 tháng 11 năm 
2008, chúng tôi xin được loan tin cùng Quý Đồng Hương và Thân Hữu 
về một đồng hương ở Houston, Texas sẳn lòng tài trợ nơi ăn chốn ở cho 
Quý Vị nào ở các tiểu bang xa về tham dự ngày lễ vía nói trên. Mọi chi 
tiết xin liên với đồng hương Lâm Sĩ Đắt, điện thoại (C) 713-922-5638 
hay 281-933-3127.  
Chúng tôi cũng xin Quý Vị gởi bài viết cho Đặc San Xuân trước tháng 
10. 
Trân trọng kính chào. 
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Biên Hoà……Quê Hương Tôi! 
Bến Gỗ, Long Thành 

 
 Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua dưới Đế Hiệu Gia Long đổi Dinh Trấn Biên thành Trấn Biên Hoà; 
về sau, đến khi vua Minh Mạng chia các Trấn thành Lục Tỉnh thì tỉnh Biên Hoà có mặt từ đó. Cho dù được công 
nhận chính thức qua phương diện hành chánh, Biên Hoà trước kia đã từng được truyền tụng trong dân gian là 
một địa danh nổi tiếng trù phú nhất của Xứ Đàng Trong. 
 Ngược dòng lịch sử, Xứ Đàng Trong, kể từ Thế kỷ XV đến XVII, chưa có tên trên bản đồ nước Việt Nam. 
Thuở ấy, cuộc chiến tranh giành thế lực giữa hai chúa Trịnh-Nguyễn đã tạo bao sự đói khổ điêu linh cho đám 
dân nghèo. Các vùng xứ Quảng thuộc Trung Bộ, đồng bằng Bắc bộ luôn bị đói kém, bão lụt triền miên, nên từng 
đám dân làng phải ngậm ngùi bỏ xứ tìm vào Nam sinh sống. Lúc đầu, họ băng đường rừng, xuôi thuyền đổ bến 
định cư rãi rác khắp nơi, khởi đầu cho cuộc Nam Tiến từ miền Trung Du dạt về Nam; mãi cho đến khi Chúa 
Nguyễn tuyển mộ dân cho vào lập nghiệp ở Mô Xoài-Bà Rịa; rồi đến năm 1679 khi hai tướng Trần Thượng 
Xuyên và Trương Ngạn Địch, không phục nhà Mãn Thanh, Trung Hoa, bỏ nước đem 50 chiến thuyền cùng gia 
quyến vào cửa Từ Dung, xin thần phục Chúa Nguyễn, được cho vào khai khẩn đất phương Nam, thì xứ Đàng 
Trong hầu hoàn tất cuộc Nam Tiến. 
 Những đoàn người di dân vào Nam tìm các nơi gò đồi, vùng có nước ngọt, dọc theo sông rạch, chủ yếu là 
các con sông chánh như Đồng Nai, Thị Vãi, Nhà Bè….hình thành các thôn làng, gắn với nghề sông nước, ruộng 
rẫy và buôn bán như các làng cổ: Bến Gỗ (Long Thành), Bến Cá (Công Thanh), Đồng Môn (Nhơn Trạch), Cù 
Lao Phố (Biên Hoà)……..  
 Làng Bến Gỗ thuộc quận Long Thành, tỉnh Biên Hoà, một làng cổ, qua bao thời đại luôn được biết là một 
vùng có rất nhiều tài nguyên quý hiếm, đặc sản khó tìm. Nói về nhân tài, thì nơi đây có một vị tướng lừng danh 
chiến sử hiện đại: Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí. Đất địa linh sinh nhân kiệt. Đất kết tụ hào khí xưa và nay.  
 Trong lòng đất Bến Gỗ, các nhà khảo cổ học đã phát  giác được nhiều di vật của lớp cư dân thời xua từng 
sinh sống. Mảnh đất này được các tộc người của nhiều nền văn minh đến định cư, lập nghiệp xuyên suốt cả một 
thời kỳ lịch sử, từ thời đại đồng thau cách nay hàng ngàn năm. Sách "Đại Nam Nhất Thống Chí" đề cập vùng 
Bến Gỗ có giải thích hai địa danh: núi Thiết Khâu và sông An Hoà.  
 ‘‘Núi Thiết Khâu tục gọi là núi Lò Thổi, là gò đống gồ ghề, rừng rú rậm rạp, có mỏ sắt và  dân trong 
vùng đến khai thác nấu quặng; còn sông An Hoà là chi lưu của sông Phước Long, ngoài cửa là sông Đồng 
Châu, chảy về phía Bắc đến chợ An Hoà, tục gọi Rạch Gỗ.’’ 
 Khu vực Bến Gỗ xưa là vùng đất có nhiều đền, chùa, miếu nhưng qua nhiều biến động của xã hội, một số 
bị phá huỷ nay không còn dấu vết. Họ Đạo Thiên Chúa ở Bến Gỗ là một trong những họ đạo ra đời sớm trên đất 
Biên Hoà vào năm 1882. Làng Bến Gỗ hiện tại có nhiều đình, chùa, miếu, thánh thất và mỗi di tích thường gắn 
liền với những câu chuyện kể dân gian đầy màu sắc huyền bí như: Bà Mụ Trời, miễu Bà Khoanh, chuyện Ông 
Tượng... 
 Đình An Hoà là di tích lịch sử, còn tồn tại nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật chạm khắc độc đáo. Năm 
xây đình được ước đoán vào năm 1792. Kiến trúc đình xây theo lối chữ Nhị, mặt hướng ra sông. Đình bề thế với 
những hàng cột gỗ quý to, chắc được trùng tu, tôn tạo nhiều lần kể từ khi khởi dựng.  
 Lễ hội ở Bến Gỗ cũng rất đa dạng. Đặc biệt, tại đình An Hoà và chùa Ông, đáo lệ ba năm được tổ chức lễ 
hội kéo dài nhiều ngày với các hình thức diễn xướng dân gian  như hát bội, xô giàn, đua thuyền... với sự tham dự 
của đông đảo người dân. Xứ Bến Gỗ còn nổi tiếng về đua thuyền. Tương truyền, từ thời Minh Mạng, dân Bến 
Gỗ đã thành lập đội đua để tham gia vào cuộc đua tổ chức ở Biên Hoà. 
 Từ khi xuất hiện làng Bến Gỗ, qua tiến trình di dân lập nghiệp, quần cư sống đời sung túc nhờ ơn Trời Đất 
ban cho lắm tài nguyên, Bến Gỗ đến nay, có qua nhiều biến chuyển, địa danh nguyên thuỷ vẫn gắn liền với  
những giá trị di sản văn hoá và tín ngưởng mà con dân nơi này luôn giữ gìn và bảo tồn. 
 Bến Gỗ, tên gọi muôn đời, dù con cháu qua bao trào lưu, bao thế hệ có lưu lạc hay còn quanh quẩn ruộng 
vườn quê nhà, luôn khắc nhớ. Về nơi đây, chúng ta sẽ tìm thấy nếp sống và niềm tin như dòng máu luân lưu 
trong con người Bến Gỗ nối kết những sinh hoạt đặc thù của một vùng đất quý: Dân Bến Gỗ không xa cội quên 
nguồn mà còn đậm nét phong cách rộng mở đãi người phương xa.  
*****************************************************************************************  
Bài tham khảo trên được một đồng hương ở California gởi về Hội. Ban Biên Tập soạn thêm. Hội chân thành cảm 
tạ tất cả Quý Khảo Cứu Gia đã ra công biên soạn về lịch sử Biên Hoà để chúng tôi có tài liệu viết nên bài này và 
Đồng Hương ở California. 
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Tâm Tình…..Xứ Bưởi, Biên Hoà  
 

***************************** 
 

 Là người sinh trưởng tại Biên Hoà, thuở còn tuổi học trò, tôi có nghe người dân địa phương nhắc đến 
nhiều về gia đình của cố Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoài, Giám Đốc Bệnh Viện Tâm Thần Biên Hoà. Vã lại, sở cao 
su nơi ba tôi làm Quản Lý có tên là Sở Gốc lại liên ranh với bệnh viện và tôi cũng là học sinh cùng trường với 
hai anh Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Văn Tưởng và chị Nguyễn Thị Dung. 
 Anh Thuyết và tôi đều tốt nghiệp khoá đào tạo giáo viên bổ túc cho trường Tiểu Học Biên Hoà. Anh 
Tưởng, sau nầy, tôi là quân nhân phục vụ tại Nha Động Viên/Bộ Quốc Phòng, thì anh là công chức của Bộ 
Kinh Tế, văn phòng nơi chúng tôi làm việc nằm hai bên đường Gia Long, Sài Gòn. 
 Nguyên quán tại tỉnh Vĩnh Long, cố Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoài đã tốt nghiệp Trường Thuốc Hà Nội và 
sau đó đi tu nghiệp tại Pháp. Ông lập gia đình và phu nhân cũng là người Vĩnh Long. Bác Sĩ đã phục vụ tại 
nhiều nơi như: Vĩnh Long, Long Xuyên, Sài Gòn và sau cùng được bổ nhiệm làm Giám Đốc Bệnh Viện Tâm 
Thần Biên Hoà, kể từ năm 1930 đến 1955. Bác Sĩ qua đời tại đây và ngôi mộ ông nằm bên cạnh bệnh viện. 
  
 Được biết gia đình của Ông có tất cả 05 người con, gồm 04 trai và 01 gái.  
 

- Trưởng Nam là anh Nguyễn Văn Triết sinh năm 1920 tại Tây Ninh. Anh đã tham gia kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đã hy sinh năm 1949 tại Hốc Môn. 

- Thứ Nam là anh Nguyễn Văn Lý, sinh năm 1921 tại Vĩnh Long, có vợ và 05 con, gồm 03 gái 
và 02 trai. Anh là cựu học sinh Trường Kiến Trúc Hà Nội. Do bị dội bom, nên năm 1943 anh 
bỏ nghề, về phục vụ tại Toà Án Đà Lạt hơn 10 năm rồi thuyên chuyển về Bến Tre làm việc 
trong vòng 08 năm, sau đó thì được đổi về Sài Gòn. Từ năm 1965 làm Lục Sự tại Toà Phá Án, 
kế được bổ nhiệm làm Giám Đốc Nha Lục Sự Tối Cao Pháp Viện cho đến năm 1975.  

- Anh Nguyễn Văn Thuyết sinh năm 1925 tại Long Xuyên, sau là Thanh Tra Tiểu Học Biên 
Hoà, có vợ và 07 người con. Anh qua đời tại Việt Nam vì bệnh. 

- Anh Nguyễn Văn Tưởng sinh năm 1930 tại Bình Trước, Biên Hoà. Anh là công chức tại Bộ 
Kinh Tế Sài Gòn, nay còn ở lại Việt Nam. 

- Chị Nguyễn Thị Dung sinh năm 1926 tại Việt Nam, hiện cư ngụ tại Nanterre, Pháp. 
 

 Như có duyên hạnh ngộ, một sự tình cờ, ngẩu nhiên, tôi có người con rễ hiện ở tại Portland, Oregon, 
USA nhờ tìm cô giáo của cậu ta là Cô Dung qua trung gian của anh Nguyễn Văn Lý. Nhờ vậy, tôi đã giúp đở 
được con rễ tìm lại thầy dạy Pháp Văn cho nó năm xưa là chị Nguyễn Thị Dung, hơn thế nữa, gia đình chị 
Dung cũng ở Pháp, nên chúng tôi rất thân quen và đã nhiều lần thường xuyên gặp nhau tại các buổi tiệc. 
 Riêng đối với Anh Lý thì chúng tôi rất may được dịp liên lạc cùng anh. Số là, tôi còn nhớ, có một lần đọc 
trên Bảng Tin Hằng Tháng, tôi nhận ra một tên rất quen, khi đọc ở phần Tặng Quỹ Hội. Liền sau đó, tôi gọi 
về trụ sở Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas, xin địa chỉ để liên lạc cùng anh. 
 Anh Lý và chúng tôi bắt đầu trao đổi thơ từ qua lại. Đồng hương cao niên như chúng tôi hầu như lúc nào 
cũng viết hỏi thăm sức khoẻ trước, rồi thì đôi ba trang thơ dài đầy ấp tâm tình quê hương, hoài vọng những 
ngày thơ trẻ miền xứ Bưởi, Biên Hoà, với biết bao kỷ niệm từ lúc còn học trò đến khi khôn lớn vào đời.  
 Thời gian trôi qua khá lâu, hôm tôi có việc cần trình bày phần bài viết của tôi để đăng trên Đặc San Xuân 
Hội Ái Hữu Biên Hoà, 2009, tôi điện đàm với ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt. Sau phần nói chuyện, ông Hôi 
Trưởng cho hay hung tin là Anh Nguyễn Văn Lý đã qua đời ngày 12 tháng Bảy năm 2008 (nhằm ngày 10 
tháng Sáu năm Mậu Tý), tại Temple City, California, USA, tôi xúc động vô cùng. 
 Đau buồn trước tin một người bạn đồng hương cao niên vừa lìa bỏ cõi đời, gia đình chúng tôi, xin thành 
kính phân ưu cùng chị Nguyễn Thị Dung, đặc biệt là đối với các con cháu của Anh Nguyễn Văn Lý. 
Nguyện cầu hương linh Anh Nguyễn Văn Lý, Pháp danh Từ Bằng, sớm về nơi Cực Lạc. 
 
Gia đình Dean Huỳnh tự Sơn, Portland, Oregon, USA 
Gia đình Nguyễn Văn Tài, Paris, France 
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Thông Báo 

 
Ban Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên trân trọng thông báo cùng Quý Vị: 

Ngày Lễ Vía Đức Ông năm nay sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 16 tháng 11 năm 2008, từ 11 giờ 
sáng cho đến 04 gìờ chiều, tại  Sharptown Community Center,  6600 Harbor Town. Houston, Texas 77036. 

(Trên đường Bellaire phía sau khu tiệm phở Tân Lộc, nhà hàng Thái Spice, gần đường Mary Bates) 
Chúng tôi xin được loan tin sớm hầu Quý Vị có dịp sắp xếp công việc để về tham dự buổi lễ năm nay thật đông 
đảo, cũng như ghi danh đóng góp, phụ giúp trang trí, ẩm thực… (Chúng tôi cần nhiều người phụ giúp).  
 Mọi chi tiết xin liên lạc: Trưởng Ban Lễ Vía Đức Ông, Anh Từ Phước Hạnh: 713-398-9590 (Cell), Thủ 
Quỹ, Cô Giãn Lệ Vân: 281-261-5844 (Work) hay Trụ sở Hội: 281-933-3127 (H), 713-922-5638 (C).  
Cúng Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên: Nguyễn Hữu Hùng (Wichita, KS) $20 tiền trái 
cây, Bà Trần Châu (San Jose, CA) $300, Ô.B. Giang Đông & Tô Ngọc Diệp (New Orleans, LA) $200, Ông 
Giang Đông (New Orleans, LA) 01 con heo quay, GĐ Huỳnh Kim (Úc Châu) $100, GĐ Trần Anh (Úc 
Châu) $40, GĐ Trần Bông (Úc Châu) $40, GĐ Từ Phước Hạnh (Houston, TX)  01 con heo quay, 01 nồi chè đậu 
trắng, 03 mâm xưng xa, GĐ Giãn Bội (Biên Hoà) 01 con heo quay, GĐ Vân & Tiến (Houston, TX) rượu cúng 
và 2 mâm bánh bò, Bà Lý Kiều (Houston, TX) 01 mâm bánh bao và 01 thùng quít, Bà Thái Thị Sanh (Seattle, 
WA) 01 thùng quít, GĐ Từ Kim Anh (Hoà Lan) $50. 
************************************************************************************************* 

Phân Ưu 
Được tin buồn Thân Phụ Anh Nguyễn Thành Luân là Cụ Ông Nguyễn Văn Lý (Thứ Nam của cố Bác Sĩ Nguyễn 
Văn Hoài, Giám Đốc Bệnh Viện Tâm Thần Biên Hoà), Pháp danh Từ Bằng đã từ trần ngày 12 tháng 7 năm 2008 
(nhằm ngày 10 tháng 6 năm Mậu Tý), tại Temple City, California, USA. Hưởng thọ 88 tuổi. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Anh Nguyễn Thành Luân và toàn thể tang quyến. Nguyện 
cầu hương linh Cụ Ông Nguyễn Văn Lý sớm siêu thoát về cỏi Tây Phương Cực Lạc. 
***************************************************************************** 
Chúc Mừng: Nhân dịp viếng thăm Đồng Hương và Thân Hữu tại hai miền Virginia và Maryland, trong buổi 
tiệc Hội Ngộ Biên Hoà, ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt có nhận được một bản nhạc “Biên Hoà Tình Nhớ”, thơ Thy 
Tài, nhạc Nguyễn Nhật Tân, do Chị Nguyễn Thị Thành trao tặng. Được biết Thy Tài là bút hiệu của Đồng 
Hương Nguyễn Thị Tài, quê Bình Trước, Biên Hoà và Nguyễn Nhật Tân là rễ Biên Hoà đã từng phục vụ Tiểu 
Đoàn 30 Chiến Tranh Chính Trị, tại xã Tam Hiệp từ năm 1970-1975.  
Hiện nay, anh chị Thy Tài và Nguyễn Nhật Tân đang định cư tại Sydney, Úc. Bắt đầu từ năm 2000, anh chi đã  
đóng góp vào nền ca nhạc Việt Nam ở hải ngoại với 100 bài nhạc về Mẹ và Thiền ca, 100 bài Nhạc Tình Nguyễn 
Nhật Tân, phát hành 12 CD và đã ra mắt CD tại California, Washington, D.C……..Một tin vui là bản nhạc “Mẹ 
Tôi”, tác giả Nguyễn Nhật Tân/Kim Xuyến đã được Đài Truyền Hình SBTN chọn để phát hình trong chương 
trình Song of the Year 2008/Giải Sáng Tác Mới. Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hoan chúc mừng Anh Chị. 
****************************************************************************************** 
Tặng Quỹ Hội: Đồng Hương: Lai Kim (Nhà Hàng Hương Quê, Falls Church, VA) $300, Ngô Khương An (Houston, TX) 
$50, Đỗ Cao Tuy (Houston, TX) $50, Đặng Văn Lương (Arlington, TX) $50, Phạm Văn Quang (Anaheim, CA) $50, 
Huỳnh Thị Từ (Westminster, CA) 20, Lâm Ngọc Dung (Houston, TX) $50, Nguyễn Hữu Hạnh (Anaheim, CA) $50, Suzie 
T. Nguyễn (Machesney, IL) $50, Lê Văn Sâm (Virginia Beach, VA) $100, Ẩn Danh (Maryland $ 100, Trần Thị Hoa (St. 
Louis, MO) $40, Trương Minh Sung (Elk Grove, CA) $30, Hứa Tấn Đức (Gahanna, OH) Nguyễn Thị Bạch Liêng 
(Sunnyvale, CA) $30, Nguyễn Hữu Hoàng Châu (Worcester, MA) $25, Võ Thị Tuyết (La Verne, CA) $20, Lâm Phú 
(Murphy, TX) $20, Mã Thành Tâm (El Monte, CA) $30, Huỳnh Văn Nhuận (Philadelphia, PA) $20, Ẩn Danh (Rancho 
Cordova, CA) $20, Trương Minh Tân (San Jose, CA) $30, Trương Vĩnh Thuận (Orlando, FL) $50, Anh Chị Sáu Lập 
(Azusa, CA) $50, Huỳnh Kim (Úc Châu) $100, Trần Anh (Úc Châu) $20. Thân Hữu: Giáo Sư Phạm T. Nhã Ý (River 
Ridge, LA) $50, Giáo sư Nguyễn Văn Phú (Montréal, Canada) $20, Bác Nguyễn Đình Lang (Strasbourg, France) $20, Anh 
Nguyễn Văn Phong (Houston, TX) $20, Ông Lê Văn Thiên (Burnaby, Canada) $50, Anh Nguyễn Nam Nhân (Houston, 
TX) $20. Tiền Mua Sách “Nhịp Điệu Thời Gian” Tặng Quỹ Hội: Anh Đỗ Hữu Phát (Armarillo, TX) $125, Đỗ Như 
Thạch (Burke, VA) $20, Đỗ Thiện Toàn (Sterling,VA) $20, Nguyễn Thị Bạch Liêng (Sunnyvale, CA) $20, Lành Hà 
(Clarkville, MD) $20, Đỗ Cao Thượng (Springfield, VA) $20, Đỗ Thiên Bảo (Stering, VA) $20, Nguyễn Thị Thành 
(Alexandria, VA) $20, Tiết Văn Long (Sylver Spring, MD) $20. Tem: Chị Nguyễn Thị Thành (Alexandria, VA) 400 con 
tem. Tiền Ủng Hộ Đặc San Xuân Kỷ Sửu, 2009:  Lâm Sĩ Đắt (Houston, TX) $200, Chùa Từ Bi Đạo Tràng (Cypress, TX) 
$100, Chị Trần N. Liên & Anh Phạm Văn Tốt (Thi sĩ Hàn Thiên Lương, Portland, OR) $50. Bác Trần-thượng Thủ (Katy, 
TX) $50. 
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PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2008 TẠI HOUSTON, TEXAS 
************************************************************************************************ 

THĂM BẠN ĐÓ ĐÂY 
Nguyễn Kim Lộc  
(Chicago, Illinois) 

 
    Năm 2008, trong chương trình “Đi cho biết đó biết đây”, đi xa để mở rộng tầm mắt, có dịp thấy trời cao 
đất rộng, rừng biển bao la; có dịp hòa mình với thiên nhiên, ngắm vườn hoa đang nở đúng thời tiết, nhìn con suối 
đang chảy theo nhịp thời gian trôi… đồng thời thăm bằng hữu đang định cư đó đây trên nước Mỹ để thắt chặt 
quan hệ tương thân và cảm thông từng mảnh đời viễn xứ, là một điều vô cùng thú vị…Tôi cùng bà xã tôi quyết 
định một chuyến đi Houston, Texas vào tháng 03 và một chuyến đi Nam California vào tháng 06-2008.  
Chuyến đi Houston, Texas ngày 14-3-2008 
        Chiếc phi cơ của hãng American Airlines cất cánh từ phi trường O' Hare (Chicago-Illinois) và sau khoảng 
2 giờ bay, đã đáp xuống phi trường Hobby, Houston, Texas, lúc 9 giờ 15 tối, người anh vợ tôi cùng đứa cháu rễ 
ra tận phi trường đón rước....Cả nhà vui mừng, nhất là các cô cháu gái tỏ rõ niềm vui khi gặp lại người cô ruột 
sau hơn mười năm xa cách. Tôi cũng rất mừng cho ông anh vợ tôi đã 87 tuổi và bà chị dâu cũng đã 84 tuổi rồi 
mà sức khỏe vẫn còn tốt, có cuộc sống rất an vui, hạnh phúc trong tuổi về chiều, được các con cũng như dâu rễ 
mến thương quí trọng, đứa nào cũng muốn được ở gần.... nên anh phải công bình chia thời gian ra, ở với chín gia 
đình của chín đứa con, lần lượt, mỗi gia đình vài tháng. Anh tên Hà Đăng Minh, cựu Chuẩn uý/Trưởng Đoàn 
Chế Tạo/Liên Đoàn Chế Tạo & Sửa Chữa/Bộ Chỉ Huy Kỷ Thuật Tiếp Vận Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Hoà, 
dưới quyền cựu Thiếu Tá Lê Hiền Đức, đang định cư tại Los Angeles, California. 
        Sáng hôm sau tôi liên lạc với anh Nguyễn Văn Thinh, bút hiệu Trường Giang Nguiễn Trung Lynh, cựu 
Cố vấn Văn Nghệ và Báo Chí Hội Ái Hữu Biên Hoà, nhiệm kỳ 2005-2007, nhưng được biết bạn Trường Giang 
còn bận phụ giúp cô con gái mở tiệm Nail ở tiểu bang Tennessee. Tiếp đó tôi liên lạc thăm hai anh Lê Văn Năm 
và anh Lê Văn Trưởng, Cố vấn Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas và được hai anh mời ra 
quán Lee Sandwich uống cà phê và tâm tình đủ thứ chuyện về quê huơng Biên Hoà. 
        Ngày kế tiếp, tôi liên lạc với ông Lâm Sĩ Đắt, Hội trưởng Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas và được 
ông tận tình hướng dẫn viếng thăm nhiều nơi trong thành phố Houston, các siêu thị, nhiều nhà hàng ăn uống, 
thăm được nhiều bạn bè….. Chúng tôi có dịp dùng buổi cơm tối tại nhà hàng Fung’s Kitchen, một nhà hàng nổi 
tiếng thanh lịch và sang trọng ở Houston, Texas, theo lời mời của ông Hội trưởng. Tại đây, chúng tôi  được hân 
hạnh gặp ông Trần Thượng Thủ, cựu Giáo sư trường Petrus Ký trước năm 1975, là cháu đời thứ mười hai của 
Đức Ông Trần Thượng Xuyên có đền thờ tại Đình Tân Lân thành phố Biên Hoà, và được ông tặng cho một 
quyển sách "Nhịp Điệu Thời Gian” hay là “Lịch Pháp Giản Yếu”, do ông nghiên cứu và bỏ công trên năm mươi 
năm biên soạn... 
          Ngày hôm sau nữa, chúng tôi có dịp viếng thăm anh chị Bùi Tiên Khôi, cả hai anh chị đều xuất thân từ 
trường Nông Lâm Súc thời tiền Đệ Nhất Cộng Hoà.  Đôi ba năm trước đây, tôi tình cờ đọc quyển “Vẻ Vang Dân 
Việt” trong một thư viện Hoa Kỳ, giới thiệu Bùi Tiên Khôi là một Tiến Sĩ, Giáo sư Cố vấn Đại Học Cộng Đồng 
Houston, Texas, Hội viên Trung Tâm Văn Bút Hoa Kỳ, đã cho xuất bản chín tập thơ văn tiếng Việt và tiếng Mỹ, 
được vinh danh nhà thơ Công Huân Danh Dự (Houston’s Poet Laureat) và nhiều giải thưởng….. Việc nầy đã 
khiến tôi khâm phục rồi, nay lại có dịp đến nhà thăm anh chị, tôi càng khâm phục hơn, khi tôi nhìn thấy nhiều 
cấp bằng, nhiều bằng khen, nhiều tấm hình ảnh chụp chung với những nhân vật có tầm vóc quốc tế: tấm hình 
chụp chung với ông Ford, Tổng Thống Mỹ, tấm hình chụp chung với học giả Trung Hoa Lâm Ngữ Đường, tấm 
hình chụp chung với ông Yasunari Kawabata (người Nhật)/Giải Văn Chương Nobel 1968/Ba quyển tiểu thuyết: 
Snow Country (Xứ Tuyết), Thousand Cranes (Ngàn Cánh Hạc) và Cố Đô (Old Capital), cùng nhiều sách giáo 
khoa văn và thơ của ông để giảng dạy trong các trường học Mỹ.... 
        Ông tặng tôi một tập thơ tiếng Mỹ “20 Poems And 1000 Thoughts” xuất bản năm 1990 và một tập thơ 
tiếng Việt “Tình Thơ” xuất bản năm 1987. Đến gần trưa, sau một khoảng thời gian quý giá luận bàn với anh 
Khôi, tôi cùng bà xã tôi và anh chị Bùi Tiên Khôi được anh Lâm Sĩ Đắt mời đi ăn trưa tại nhà hàng KINGWAY, 
trong khu chợ Việt Hoa, lớn nhất nhì ở Houston. Thức ăn “Buffet” nơi đây vừa đúng khẩu vị, ngon, đặt biệt là 
món đặc sản Crawfish (Tôm Đất) được quyền ăn mệt nghỉ. 
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      Tôi cũng có dịp gặp chị Ngọc Tâm Nguyễn Phước Huyền Tôn Nữ T. Sâm, là cô dâu xứ Bưởi, người từng 
viết bài “Má Tôi và Xôi Chiên Phồng”, do bà Tư Thạnh là mẹ chồng của cô, chủ quán Tuyết Hồng đường Hàm 
Nghi Biên Hoà truyền đạt, trong khi chị Sâm đang đi chợ ở khu Siêu thị Hồng Kông 4. Chúng tôi tay bắt mặt 
mừng và chụp tấm hình lưu niệm. 
          Qua ngày hôm sau, tôi hỏi anh Lâm Sĩ Đắt: “Nhiều người cho rằng đến Houston, Texas mà không đi viếng 
Trung Tâm Không Gian Hoa Kỳ là một điếu thiếu sót, có phải không anh Đắt?” Anh Đắt hiểu ý, bèn đưa chúng 
tôi thăm viếng nơi đó ngay. Trung  tâm nầy rất rộng lớn, trưng bày rất nhiều dụng cụ, phương tiện, hoả tiển, phi 
thuyền liên quan đến chương trình không gian Hoa Kỳ từ phi thuyền 1 đến phi thuyền 17 cùng các phi thuyền kế 
tiếp với đầy đủ hình ảnh.....Sau khi đi xem các phi thuyền, xem shows trình bày sinh hoạt của các phi hành gia 
trong suốt cuộc hành trình không gian, tôi được đưa đến trung tâm quan sát và điều khiển phi thuyền lên xuống 
và được nghe giải thích nhiều điều hữu ích…Sau cùng, chúng tôi được đưa trở về khu bán hàng lưu niệm. Chúng 
tôi chọn cách chụp hình với bộ y phục phi hành gia (làm phi hành gia dỗm) để kỷ niệm một chuyến đến thăm 
“trạm không gian ở dưới đất”.  
          Từ giả ra về, anh Lâm Sĩ Đắt đưa chúng tôi đến thưởng thức “Buffet Việt Nam” ở nhà hàng Kim Sơn vùng 
Southwest, thôi thì tha hồ mà chọn: bánh xèo, bánh xếp, mì, cháo, bún bò huế, bánh canh…heo quay, bánh hỏi, 
vịt quay….cơm thịt kho dưa giá, cá chiên dòn…...chưa kể rất nhiều món khác……chưa đọng đủa tới. 
          Ngày chót, khi được biết chị Marie Trần, vợ của cố Trung Tá Lê Văn Hai, Ngành Quân Cụ/QLVNCH, 
cũng là em của cố trung phong bén nhọn Trần Văn Ràng của đội tuyển bóng tròn Biên Hoà, cũng là con của bác 
Sáu chủ tiệm vàng Trần Văn Kiêu, Biên Hoà ngày xưa, đang nằm dưỡng bịnh tại Trung Tâm An Dưỡng     
(Nursing Home) West Oaks, chúng tôi nhờ anh Lâm Sĩ Đắt hướng dẫn đến thăm ngay. Chị Marie Trần vẫn khoẻ 
mạnh, da mặt hồng hào, chỉ trở ngại đôi chân đi yếu. Khi gặp chúng tôi và nhận ra đồng hương Biên Hoà, chị 
chào mừng và phá cười sảng khoái. Sau khi chuyện trò vui vẻ, chụp hình lưu niệm, chúng tôi chào giả từ chị 
trong niềm lưu luyến. … 
      Houston, xứ mà mùa Hè nóng hầm hơi, đất đồng bằng chẳng núi đồi, đất rộng người thưa, nhà cửa rẻ, giá 
sinh hoạt thấp, việc làm dễ kiếm và nhiều điều kiện thuận lợi khác nên đông đảo người Việt qui tụ về đây, tìm sự 
an cư lạc nghiệp và mưu cầu đời sống thoải mái lâu dài.  
 
Chuyến đi miền Nam California 
          Đến ngày 14 tháng 6 năm 2008, tôi lại có dịp đi California, đến nơi vào khoảng 11 giờ khuya. Sáng hôm 
sau, trong khi đi dạo phố Bolsa, tình cờ gặp lại vài người bạn cũ mời tham dự buổi họp mặt các cựu sĩ quan 
VNCH thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp, Bà Rịa tại nhà hàng Paracel. Đột ngột quá nên tôi không chuẩn 
bị áo quần tươm tất, thắt cà vạt trang nghiêm, tôi ở vào thế chẳng đặng đừng vào tham dự. Tại buổi hội ngộ nầy, 
tôi có dịp gặp lại nhiều người bạn thân quen, một thời làm việc chung ở Bà Rịa, Phước Tuy, tất cả đều vui mừng 
và đặc biệt gặp lại đứa em kết nghĩa Lê Hoàng Tráng, đứa cháu tên Nga là con của người bạn thân Lương Đình 
Duyên, Trưởng Phòng Hành Chánh Ty CSQG Phước Tuy và cũng là vợ của cựu đại uý Hoan, người hướng dẫn 
chương trình buổi hợp mặt các cựu sĩ quan TTHL Vạn Kiếp ngày hôm đó, và một người nữa là người bạn tù ở 
Bầu Lâm (Xuyên Mộc-Bà Rịa), hiện là ký giả Thanh Phong cho tờ nhật báo Viễn Đông tại California. 
         Ngay chiều hôm đó, khi tiệc Vạn Kiếp vừa tan.... Tôi lại đi tiếp một tiệc nữa, buổi tiệc mừng Thượng Thọ 
của nhạc phụ đứa em Lê Hoàng Tráng nói trên..... 
         Những ngày ở Cali là những ngày họp bạn và dự tiệc liên hoan, được đãi nhiều món ăn ngon và uống nhiều 
loại rượu và bia, trong tinh thần thương mến nhau, như thuở nào tình huynh đệ chi binh. 
         Sáng ngày hôm sau, hai em Nguyễn Văn Lợi và Thân Thị Mai đưa tôi và người anh ruột (Nguyễn Văn 
Bạch từ Việt Nam sang du lịch một tháng) đến quán Lan Hương, một địa điểm thường xuyên tập hợp nhiều anh 
em ngành CSQG để uống cà phê với lòng mong được gặp lại những người bạn cũ. Nơi đây tôi được dịp gặp lại 
một số đông bạn bè và hân hạnh gặp và ngồi chung bàn với anh Trần Quan An, Tổng Hội Trưởng Hội CSQG 
Việt Nam tại Hải Ngoại và anh Phan Tấn Ngưu Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH tại Cali, anh Đáng (con ông 
Sáu Nở người dìu dắt đội bóng đá AJS/Sài Gòn trước kia) đang là chủ tịch Hội Ái Hữu CSQG tại Kansas…. Liền 
lúc đó, ký giả Trần Đông Phương bất ngờ xuất hiện, mời tất cả mọi người trong bàn đi ăn sáng tại nhà hàng Hoà 
Bình (đường Bolsa). Đang ăn nửa chừng, Trần Đông Phương đến quầy thanh toan tiền ăn và xin mạn phép đi về 
trước, vì sắp đến giờ làm lễ vu qui cho đứa con gái út, Trần Đông Phương kề tai tôi nói nhỏ một câu thân tình: 
“Em kính mời anh Bạch và anh Lộc đến dự lễ vu qui con gái của em tại nhà hàng “THE VILLA”, em mong muốn 
hai anh đến dự, chung vui với gia đình tụi em, quà cáp không thành vấn đề ”.  
         Thấy em út nhiệt tình, chúng tôi nhận lời ngay. Mặc dù Trần Đông Phương đã trình bày như vậy, nhưng  
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chúng tôi cũng phải chuẩn bị quà cho các cháu và đến dự đúng giờ. 
         Tại buổi tiệc cưới, tôi và anh tôi lại có dịp gặp rất nhiều đồng hương Biên Hoà, vợ chồng hai em Bửu-Liên 
(con gái và rễ của chú, chủ hiệu nhà may Nam Long, đường Phan Đình Phùng Biên Hoà), vợ chồng hai em Cao 
Thị Chung-Kiệt, bạn Huỳnh Bá Hoanh (cựu Trung Uý Đơn Vị Trinh Sát Sư Đoàn 18), cháu Lưu Tuyết Hương 
con của người bạn thân, anh Tư Cải, chủ lò bánh mì Tuyết Mai đường Phan Châu Trinh, cháu Tuyết Hương 
cũng là cháu ngoại của ông Tám Mộng, vừa mãn phần cách đây vài tháng, thọ trên chín mươi tuổi.  
          Cũng trong dịp này, có nhiều đồng hương khác ngồi ở bàn xa xa đến chào hỏi chúng tôi, trong đó có Lý 
Thanh Phong…..Nhân lúc này, Chung và Kiệt mời chúng tôi dự đám giỗ thân phụ của em Chung nhằm ngày Lễ 
Độc Lập Hoa Kỳ (July 4th) và Kiệt cho tôi biết sẽ gặp nhiều thầy cô và cựu học sinh trường Trung học Ngô 
Quyền, Biên Hoà. Chúng tôi nhận lời và chờ ngày đến dự. 
         Đúng hẹn chúng tôi đến. Đám giỗ được tổ chức đơn sơ, trong vòng than mật tại nhà hai em Chung-Kiệt,  
nơi đây tôi có dịp chào quí thầy cô trường Ngô Quyền: thầy Nguyễn Văn Phú, Hoàng Phụng Võ, Nguyễn Hữu 
Chí, Phan Thanh Hoài, Nguyễn Văn Phố, ông chủ nhiệm Báo Sàigòn Nhỏ, bà Hoàng Dược Thảo....tôi rất tiếc 
không có đủ thì giờ để tiếp xúc với từng thầy cô để gợi nhớ những chuyện xa xưa, tôi chỉ được trò chuyện với 
thầy Hà Tường Cát, thầy cho biết lâu lắm rồi thầy có dịp qua Chicago (nơi tôi đang định cư) thăm và ở nhà của 
anh Nguyễn Hà, cựu Đốc Sự Hành Chánh, từng làm Giám Đốc Hội Người Việt tại Chicago.... Còn số cựu học 
sinh trường Ngô Quyền đến dự tiệc ngày hôm đó, phần đông thuộc lứa tuổi đàn em của tôi, một số nhận ra tôi và 
người anh của tôi Nguyễn Văn Bạch là đồng hương Biên Hoà, nhiều bạn đã nhắc lại thời vang bóng của ba anh 
em "Bạch-Lộc-Giao" là cầu thủ đội bóng tròn tỉnh Biên Hoà, một đội bóng từng làm say sưa khách mộ điệu của 
tỉnh nhà. Một số anh em đã cùng tôi tay bắt mặt mừng, một số khác cũng được gián tiếp giới thiệu, vẫy tay chào 
từ xa....vợ chồng Tô Văn Tuấn, vợ chồng Nguyễn Thị Xuân Hương, vợ chồng Đoàn Văn Trọng, vợ chồng Phạm 
Sơn Danh (Tiệm chụp hình Phạm Lung), vợ chồng  Nguyễn Văn Lợi và Thân Ngọc Mai, vợ chồng Nguyễn Văn 
Hoà, anh Mai Trọng Ngãi, Chủ tịch Hội CHS Ngô Quyền, Biên Hoà, anh Phan Thành Tâm (Tiệm vàng Kim 
Hưng đường Lê Văn Lễ), chị Trương Lê Minh Phương, anh Lữ Công Tâm, anh Nguyễn Hữu Hạnh, anh Đinh 
Hoàng Vân, anh Đỗ Hữu Phương, chị Mã Ngọc Huệ, chị Lâm Xuân Hương (chồng cũng là bạn thân của tôi, anh 
Tống Hữu Đương bận đi dự tiệc ở nhà một người bạn thân khác) và một cháu trai, gia đình ba thế hệ vợ chồng 
anh chị Nguyễn Thị Bạch Yến, vợ chồng đứa con gái và đứa cháu ngoại, từ San Jose xuống dự. Tôi cũng được 
giới thiệu với chị Nguyễn Thị Thưởng là bào muội của chị Nguyễn Thi Hiệp tự Mỹ, vợ của thi sĩ Hoài Khanh và 
chị Thưởng cho tôi biết nhiều tập thơ của anh Hoài Khanh đã được chấp thuận cho tái xuất bản tại Việt Nam; tôi 
cũng được giới thiệu với chị Nguyễn Thị Tất Ứng, bào muội của cố Đại tá   Nguyễn Văn Thành, Tỉnh trưởng 
Hậu Nghĩa, sĩ quan cùng thời với anh Đỗ Cao Thanh tại Tiểu Khu Biên Hoà năm 1957, hai người anh mà tôi 
luôn kính trọng..... Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí thấm đậm tình thầy trò, tình đồng môn, tình đồng 
hương.... Qua sự đón tiếp nồng hậu của gia chủ, hai vợ chồng Chung và Kiệt; qua cung cách đối xử, trao đổi tâm 
tình, cho tôi thấy tình cảm của những người đến dự buổi tiệc nầy có một sự thông cảm lẫn nhau một cách tuyệt 
vời của nhiều thứ tình cộng lại, trong đó tình người viễn xứ, tha hương ngộ cố tri.... những ánh mắt trao nhau 
chứa chan tình quyến luyến, ẩn chứa niềm hy vọng một ngày đẹp trời trở lại chốn xưa, thăm ngôi trường cũ… 

 Tiệc bày ngoài sân sau, rộng rãi thoáng mát, chung quanh có nhiều hoa, kiểng…. đãi khoảng bảy mươi 
người với các món ăn chay: canh chua, thịt quay, gà xào xả ớt, cà muối sả…gỏi chua, xúp thập cẩm ăn với xôi 
sấy khô, tráng miệng bánh ít lá gai (cô Chung làm), trái vải, xôi lá mướp, bánh choux à la crème (cô Huệ làm). 

Khi tôi ra về, để dự một tiệc khác trong lúc bạn bè còn đang đến lai rai. Theo lời chú Kiệt, tiệc họp mặt bạn 
trường Ngô Quyền Biên Hoà có khi lên đến hai trăm người…Tôi xin có lời khen về khả năng, nhiệt tình và thiện 
chí của hai em Chung và Kiệt, tôi thầm nghĩ, ngôi nhà của Chung và Kiệt là trung tâm nối kết tình thầy trò, tình 
đồng môn và cả tình đồng hương nữa. Thật đáng khen thay. 

Những ngày sau đó vẫn là một chuỗi ngày dự tiệc, do các bạn thân cùng các em cháu tổ chức thết đải: 
* Tiệc tại nhà người bạn tù Nguyễn Châu Phi (tuyển thủ bóng đá Việt Nam trước 1975), sĩ quan CSQG 

cùng các bạn tù khác Út, Nhung, Sáu Hà……..* Tiệc tại nhà anh chị Khương Khai nhà giáo và bạn Trần Văn 
Sâm, sĩ quan ngành Công Binh Kiến Tạo, bị thương nơi cánh tay trái trong trận chiến Tết Mậu Thân (1968) tại 
Ban Mê Thuột. * Tiệc tại nhà hàng “International Buffet” do người bạn tù Trần Đình Nhung đãi, có Nguyễn 
Châu Phi tham dự. * Tiệc tại nhà anh Hữu Phụ Tá CSDB quận Dĩ An, Biên Hoà, cùng các anh Ngô Năm……..* 
Tiệc riêng rẻ tại từng nhà sáu đứa con của anh Hai tôi (Nguyễn Văn Bạch), gọi tôi bằng chú ruột gồm Thái Hiền, 
Hữu Đức, Hữu Thông, Hoài Thanh, Quốc Chánh và Thanh Tâm. * Tiệc do các gia đình thông gia của anh tôi 
thết đãi * Tiệc do hai em Lài & Liểu mời đãi tại nhà hàng Bánh Cuốn Hồng Mai  * Tiệc do ông Nguyễn Văn 
Xây (em vợ của anh tôi) đãi tại nhà hàng Phở Vĩnh Ký II, với hạ giá 50%, mỗi tô phở có đầy đủ   
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rau thơm, giá sống, hành chua với giá hai đô la  rưởi, theo đề nghị của tôi, ăn cho biết. Tô phở vừa ngon và rẽ. 
         Các cháu tôi hết lòng phục vụ người chú từ Chicago qua và người cha từ Việt Nam đến, đưa đi chơi dã 
ngoại, câu cá ở hồ River (River Lake), đưa đi quan sát các trung tâm thương mại, các chợ, Phước Lộc Thọ…; 
mỗi ngày đưa đi ăn tại một nhà hàng khác nhau “Bò bảy món Thiên Ân”, “Cơm Tấm Thành”, “Hủ Tiếu Triều 
Châu” và nhiều nhà hàng sang trọng khác nhưng tôi không nhớ bảng hiệu….  

Đã hết hạn kỳ du ngoạn tại Cali, mà vẫn còn cô em Nguyễn Thị Ba tự Huệ, chủ tiệm chụp hình Xây Dựng 
Biên Hoà trước đây mời buổi tiệc….. Tôi đành phải hẹn lại lần sau….. 

Hai nơi tôi đã có dịp đi thăm viếng và gặp bằng hữu vừa qua, Cali và Texas có khí hậu gần giống nhau, 
nhưng Cali có phần mát hơn một chút, có lẽ nhờ Cali có một khoảng bờ biển dài theo biển Thái Bình Dương nên 
khí hậu ôn hoà. Hai nơi nầy có thể trồng cây quanh năm, kể cả loại cây của vùng nhiệt đới, đặc biệt là đủ loại 
hoa và phong lan… không như ở Chicago không thể trồng các loại cây như bưởi, ổi, chuối, cam, quít và các loại 
rau…Chicago chỉ cho phép những người yêu thú làm vườn được tiêu khiển một khoảng thời gian ngắn giữa mùa 
Xuân và mùa Hạ. Sang  mùa Thu gió lạnh bắt đầu thổi, lá bắt đầu rơi để qua Đông, những cây to thì trơ cành, 
còn hoa cỏ thì héo úa chết dần…. Những người thích màu xanh tươi cây cỏ, đành khoanh tay đứng trong nhà 
đóng kín cửa, nhìn hoa tuyết bay bay ngoài khung cửa sổ, với nỗi đợi mong một chu kỳ khác…Hầu hết nhà của 
người Việt ở Cali và Texas đều có trồng nhiều hoa kiểng và các loại cây ăn trái, cùng các loại rau, hung, huế, sả, 
lá lốp, ớt….vv.. Hai vùng đất này hơp cho người Việt, nhất là ở tuổi cao niên. 

Chuyến đi nầy tôi học hỏi rất nhiều, biết được cây hoa Hạnh Phúc, hoa có hình năm trái tim, phần trên ba 
trái tim chụm lai và liền phía dưới hai trái tim ghép vào nhau, ở giữa là nhụy hoa, tôi thấy được cây Lựu đực, cây 
mọc cao sum suê đầy bông màu đỏ rực rở nhưng không có trái….Trên các vĩa hè thành phố quận Cam có trồng 
nhiều loại cây cao, có hoa mà lại cho tàng, đường Lewis với những hàng phượng tím, đường Haster có những 
hàng cây lớn, cao chừng ba hoặc bốn thước, vừa cho tàng  vừa có hoa, hoa màu hồng nhạt, mọc chùm trông rất 
đẹp, tôi không biết tên gì , cứ gọi là cây bằng lăng Mỹ, vì  cây nầy có dáng vẻ giống cây bằng lăng Việt Nam. 
Hai loại hoa vừa kể và nhiều loại hoa khác đã dựng nên mùa Hè rực rỡ ở Cali. Nhiều anh em khuyên tôi về hai 
nơi nầy ở để tránh cái lạnh và tuyết giá khắc nghiệt của thành phố gió (Windy City) của Chicago, Illinois, nhất là 
đối với những người có tuổi dễ bị té trong những ngày trời đổ tuyết…Tôi rất thích khí hậu của Texas và 
California….nhưng vô lẽ, khăn gói đi một mình, bỏ vợ, con và cháu lại cho ai…..Tôi phân vân mãi, chọn màu 
xanh cây cỏ, hoa bướm của khung trời CA hoặc TX, hay cứ chấp nhận ở Chicago nầy nhìn hoa tuyết bay trong 
những ngày gió lộng, chịu cái lạnh bên ngoài để được sự ấm áp trong lòng do nhiều thứ tình thương đem lại…. 
 Chuyến đi vừa rồi của tôi vô cùng thú vị, hiểu biết thêm được nhiều điều về thiên nhiên cây cỏ đó đây, 
lãnh hội được nhiều chuyện về tình đời ấm lạnh, tiếp nhận được sự nồng nàn đón tiếp của quý chú bác đồng 
hương, bạn bè đồng nghiệp, anh em cùng tù cải tạo….Tôi trở về Chicago trong niềm luyến tiếc vì chưa có cơ hội 
đi thăm bác Mã Phiếu, bác Sáu Lê Văn Nhơn…..các bậc trưởng thượng mà tôi hằng kính mến. 

Tôi kết thúc bài “Thăm Bạn Đó Đây” và xin mời vị bạn đọc thơ…  
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             Ngày Tháng Đó Đây 
                       Nguyễn Kim Lộc  
                 (Chicago, ngày 15-7-2008)  
 
 

Ôi vui quá! Bao tháng ngày đây đó 
Trời Houston đào nở cuối tháng ba 
Nắng mùa Xuân trải vàng lên phố thị 
Hồn lâng lâng theo những bước chân ngà. 
 
Ôi đẹp quá! Mảnh tình trong đáy cốc 
Chốn tha hương gặp lại bạn cố tri 
Tâm sự đầy vơi kể đời lưu lạc 
Có quê hương – sao mình chẳng ra gì! 
 
Mãi đó đây nơi khung trời viễn xứ 
Mùa hè nầy bay thẳng đến Cali 
Đi tìm lại chút tình xưa nghĩa cũ 
Tình đồng hương vương kỷ niệm xuân thì. 

 
 

Ôi vui quá! Bao bạn bè tiếp đón 
Nhắc chuyện xa xưa… vang bóng một thời 
Những vàng son dưới lớp bụi thời gian 
Trong khoảnh khắc bùng lên và sống lại. 

 
Được giới thiệu thêm những người bạn mới 
Bạn văn chương, cùng lý tưởng… yêu đời 
Người Biên Hoà quanh xứ Mỹ… xa xôi 
Quy tụ Cali “Ngô Quyền Họp Bạn” 
 
Hoa Hạnh Phúc treo bên tường đang nở 
Cây Lựu Hồng rực rở cả ngàn bông 
Nhìn xa xa vài đôi má ửng hồng 
Đang say đắm ngắm nhìn hoa phượng tím. 
 
Trời Cali đẹp, tình người nồng ấm 
Gió Cali đang quyến rũ khách về… 
Tôi ngập ngừng… trong giờ phút chia tay 
Lòng thầm hẹn Cali ngày tái ngộ. 

 
 


