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Thư Ngỏ  

Kính thưa Quý Đồng Hương và ThânHữu, 
Tháng vừa qua, ngày Hội Ngộ Biên Hoà, Paris 2010, “Hoa Bưởi Vượt Đại 
Dương II” được tổ chức vào ngày 06-6-2010, đã thành công tốt đẹp. Một phái 
đoàn khoảng 40 người, từ những tiểu bang của Mỹ Quốc, Thuỵ Sĩ, Ý… đã về 
thủ đô ánh sáng Paris, Pháp Quốc dự ngày hội ngộ thật đông đảo.  
Trong bầu không khí tràn đầy niềm vui của ngày hội, con dân Xứ Bưởi và thân 
hữu đã gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự sao bao năm trời xa cách, 
để rồi siết chặt tay nhau hơn cũng như nối kết thêm tình bạn mới.  
Buổi tiệc hội ngộ, với một chương trình phong phú, đa dạng, đầy đủ tiết mục ca 
nhạc, ngâm thơ, vũ…, đặc biệt có sự hiện diện của nhà văn Tiểu Tử, Nguyên 
Nhung, Hoàng Anh Tài…, nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, Cathy Nguyệt Hằng…, 
thi sĩ Thế Nhân, Thương Việt Nhân, Lâm Sông Đồng, Trần Văn Trung, Vương 
Hồng Ngọc ….., đã lưu lại biết bao kỷ niệm thật tuyệt vời, qua phần ngâm thơ, 
ca, vũ…. 
Năm nay, Ban Tổ Chức rất hân hạnh đón tiếp cháu dâu Biên Hoà đến tham dự 
từ vương quốc Maroc, Phi Châu. Thật là một vinh dự cho Hội khi tình nghĩa 
đồng hương giờ đây đã được nối kết gần xa, hương hoa Bưởi đã thật sự toả lan 
khắp Á, Âu, Úc, Mỹ và Phi Châu, bốn bể…..  
Những ngày kế tiếp, phái đoàn “Hoa Bưởi Vượt Đại Dương II” lại có thêm 
niềm vui mừng đón mời gần 20 đồng hương và thân hữu ở Pháp gia nhập cùng 
nhau đi du ngoạn hơn 6 quốc gia. Khởi hành từ Pháp, phái đoàn này đã viếng 
các nước như Bỉ, Hoà Lan, Đức, Strasbourg, Luxembourg và Anh suốt hơn một 
tuần lễ; để rồi đến khi về lại Paris thì mọi người quyến luyến lúc chia  tay, cùng 
cho nhau địa chỉ nhà, email và điện thoại để gởi hình ảnh cho nhau.  
Nếu tính nhẫm, phái đoàn đi du ngoạn chuyến này có thể chụp gần hơn hai  
chục ngàn tấm hình cũng như quay khoảng ba video. Đến nay, Hội đang đón 
nhận những CD hay DVD hình ảnh, video gởi về Hội. Trong thời gian tới, 
chúng tôi sẽ thông báo để Quý Vị có thể đặt mua xem. Đây là công lao khó 
nhọc, hy sinh đóng góp cho Hội, nên mọi hình thức sử dụng cho việc tư lợi cá 
nhân hay các hội đoàn phải có sự đồng ý của Hội.  
Chúng tôi xin được chuyển lời chân thành cảm tạ sâu xa của ông Hội Trưởng 
Lâm Sĩ Đắt đến công đức của tất cả Quý Vị đóng góp cho Hội trong chương 
trình Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hoà, “Hoa Bưởi Vượt Đại Dương II” 
Trân trọng kính chào. 
********************************************************* 
Thông Báo: Ngày Hội Ngộ Biên Hoà Virginia năm nay sẽ được tổ chức vào 
ngày thứ Bảy, 02-10-2010. Chương trình du ngoạn danh lam thắng cảnh gồm có 
Canada, Virginia, Philadelphia, Maryland, Washington D.C…., bắt đầu từ ngày 
03-10 cho đến 09-10-2010. Xin liên lạc với ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt  điện 
thoại (cell) 713-922-5638 để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm tạ. 
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Bruxelles, thủ đô của vương quốc Bỉ, là địa đíểm đầu tiên chúng tôi được viếng theo chương trình du 
ngoạn Âu Châu của phái đoàn “Hoa Bưởi Vượt Đại Dương II”. 
 Chúng tôi đến thành phố Bruxelles trể hơn giờ dự định, do việc trên đường đi thỉnh thoảng 2 xe lạc mất 
nhau, cho nên: “Răn” nầy kiếm “Răn” kia! (2 tài xế của 2 xe, 1 ông là Tây thiệt, 1 ông thì cha Tây, mẹ Việt; cả 
2 ông đều cùng tên “Jean”). 
 Có trục trặc khi di chuyển, lại bị trục trặc kỷ thuật khi đến Bruxelles, điện thoại di động không sử dụng 
được, nên không liên lạc kịp thời để thông báo cho 2 vị thổ công xinh đep: Chị Nguyễn Quỳnh Mai (tác giả bài: 
“Hương hoa Bưởi” đăng trong Đặc San Xuân 2010) và Bác Sĩ Bùi Thị Hai; đã khiến hai vị phải đứng đợi hàng 
nhiều giờ tại Metro Rogier, cuối cùng khi chúng tôi đến nơi; thì cũng là lúc hai vị vừa rời nơi hẹn. 
 Đoàn Hoa Bưởi phải lên chương trình tiếp: điểm hẹn mới - ngay tại trung tâm thành phố, trước 1 công 
trình kiến trúc cực kỳ lộng lẫy và cổ kính; chẵng những đẹp, mà còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử. 
 Trong lúc chờ đợi, hai vị thổ công trở lại, chúng tôi chụp hình chung với nhau rất nhiều cảnh đẹp tại đây. 
Và biết không có nhiều thì giờ, mà chương trình đi thăm viếng thì dầy đặc, nên khi chị Quỳnh Mai và Bác Sĩ Hai 
đến đón đi ăn, thì chúng tôi đề nghị chỉ ăn nhẹ cho nhanh, để tranh thủ đi viếng các di tích lịch sử khác. 
 Trong khi chị Quỳnh Mai lo giúp các vị trong đoàn gọi điện thoại cho thân nhân tại Bỉ, thì Bác Sĩ Hai vụt 
đi thât nhanh, một lát sau thấy chị khệ nệ mang về bánh mì cho mọi người; có một chị trong đoàn hỏi mượn 
phone cầm tay của Bác Sĩ Hai để gọi cho người nhà, nhưng chị nầy ngạc nhiên, khi nghe Bác Sĩ Hai chân thành 
trả lời không hề có sắm điện thoại cầm tay. 
 Riêng cá nhân tôi, thì không lấy gì làm lạ, bởi vì chính ông bà chủ hãng của tôi, rất giàu có, cha mẹ 2 bên 
đều để lại hãng xưởng và họ có rất nhiều cơ sở, tài sản, nhưng trong nhà họ không mua sắm truyền hình, con cái 
không có 2, 3 điện thoại cầm tay (môt cái cho đào, kép gọi, một cho hãng làm việc, một cho bạn bè!) như nhiều 
người trẻ thời đại! Có phải do vậy mà con cái họ dốc hết thì giờ học hành; có 5 đứa con, đều tốt nghiệp với điểm 
cao cả 5 đứa. (và đó cũng là điều để ta chiêm nghiệm trước sức cám dổ của các phương tiện khoa học, kỹ thuật 
tân tiến ồ ạt ra đời, ta phải cân nhắc chọn lựa những thứ cần, chứ không nhất thiết phải chạy theo thiên hạ “ai có 
gì, ta phải có nấy” hay có hơn mới được! 
 Tượng Đồng May Mắn: Ô. Evrard T’serclaes (1320-1388), người có công giải phóng Bruxelles năm 
1356, sau đó bị mưu sát chết năm 1388. Tượng tạc ở thế nằm, khuôn mặt trông có vẻ eo xèo, có lẻ để tạo nét 
trung thực, (người đời tôn vinh là Tượng Đồng May Mắn); tương truyền rằng: nếu ai đến sờ tay vào tượng, sẽ 
được may mắn trong tình yêu; nhưng ngay trong phái đoàn, xem ra ai cũng có may mắn trong tình yêu rồi, bởi lẽ 
ai cũng đi có đôi, có cặp, nhưng biết đâu được, đã mang tiếng đến đây rồi, thì người ta “sờ” chẵng lẻ ta lại “sợ” 
mà không dám “sờ”, thì hoá ra hơi phí của đời ban cho, nên chúng tôi đã trân trọng đặt tay lên tượng, với lòng 
thành kính mong mỏi mọi điều may mắn. 
 Manneken Pis (Tượng Chú Bé Đứng Đái): Tương truyền rằng: trong Thế Chiến thứ II, quân Đức đặt 
bom để phá xập thành phố, họ đặt sợi dây chuyền ngòi nổ rồi đốt; lửa đang cháy, thì có một đứa bé đái tắt ngọn 
lửa, nhờ vậy mà nơi nầy tránh được sự tàn phá (người đời sau lập tượng để ghi nhớ). Đứa bé đó, là con của một 
gia đinh giàu có, bị thất lạc, khi họ tìm lại được thì thấy chú bé đang đứng đái! Nếu ta đến viếng tượng vào thời 
gian khác nhau, sẽ thấy chú bé thay nhiều bộ quần áo rất đẹp, chú bé có nguyên cả tủ đựng quần áo, trong đó có 
một hoạ sĩ Việt Nam cũng đã có vẽ kiểu áo quần cho chú bé mặc. 
 Ở “Vương Quốc Bỉ”, rượu Bia và Chocolat cũng rất nổi tiếng là ngon, nhiều vị cũng ghé vào các cửa hiệu 
mua về làm quà cho gia đình, chị Quỳnh Mai và Bác Sĩ Hai có mua cho chúng tôi ăn thử 1 loại chocolat rất ngon 
(hình dáng gầy như que diêm, bên trong là vỏ cam, bên ngoài được bọc 1 lớp mỏng chocolat). Trong lúc đoàn đi 
dạo phố, thì đi thành 2 nhóm, 1 nhóm đi trước với Bác Sĩ Hai, chúng tôi đi phía sau để nghe chị Quỳnh Mai kể 
về những danh lam nổi tiếng nơi nầy! Người đi bên cạnh tôi, là chị T. (đến từ Mỹ Quốc) có nói rằng chị muốn 
nhờ Bác Sĩ Hai mua giùm thuốc, nhưng ngại ngùng chưa dám nói, bởi chân chị bị đau trước khi khởi hành  
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nay do việc đi quá nhiều, cho nên đôi chân chị vô cùng đau nhức, chị đã có vào tiệm thuốc Tây mua, nhưng vì 
không có toa của bác sĩ nên thuốc không được phép bán; nghe vậy tôi mới cùng chị tiến lên gần Bác Sĩ Hai, sau 
khi nghe chị T. kể chứng bịnh xong, Bác Sĩ Hai vội ký vào toa có đem theo sẳn, rồi đi thẳng vào nhà thuốc Tây 
mua thuốc, mang ra tặng cho chị  T. (tôi cùng vui vì việc khó khăn của chị T. đã được giải toả xong). Trong lúc 
bắt tay để cám ơn Bác Sĩ Hai, tôi có cảm mến nói rằng: - Chắc chắn chị là một phụ nữ rất đảm đang cả ngoài xã 
hội và trong gia đình, bởi vì tôi có cảm giác khi bắt tay chị; đó là đôi tay tích cực trong mọi công việc; thì Bác Sĩ 
Hai vui vẻ nói rằng: - Lúc xưa, khi còn đi học, các bạn cũng đã nói tay tôi rất rắn rỏi.  
 Rồi chị nói ra tên các bạn học trường lớp xưa, chị nói đến những tên tôi đều biết vì là các bạn cùng năm, 
cùng lớp ở trường Trung Học Ngô Quyền; lúc đó tôi nhìn miệng chị cười, mới mang máng nhớ ra chị hơn 40 
năm xưa. Ôi! “tha hương gặp cố tri,” thì còn nổi vui mừng nào lớn hơn?  
 Khi nhận ra nhau thì ngày cũng đã sắp tàn trong niềm luyến tiếc, giờ chia tay sẽ phải đến, nhưng niềm vui 
đến bất ngờ vì cả hai chị Quỳnh Mai và Bác Sĩ Hai đều cùng lên xe Bus đi đến khách sạn, nơi chúng tôi sẽ ngủ 
trọ qua đêm. Hai chị chờ đợi, chúng tôi nhận phòng xong, thì mời chúng tôi đi ăn để giới thiệu chồng và 2 con 
trai của chị (cháu thứ 3 vắng mặt, vì đang bận việc). Riêng chị Quỳnh Mai vì bất ngờ, nên phu quân không đến 
được vì đang bận đứng lớp, anh là Giảng Sư tại Bruxelles. 
 Bửa ăn chiều đó, chị Hai giới thiệu cho chúng tôi những món đặc sản của Bỉ Quốc (đặc biệt có món khoai 
tây chiên rất dòn bên ngoài, nhưng bên trong lại mềm và rất thơm), chị gọi cho các ông uống thử rượu bia Lowe 
ngon của Bruxelles. Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi chụp ảnh lưu niệm, rồi phải chia tay cùng chị Quỳnh Mai; 
chồng chị Hai, cũng là một bác sĩ (năm 2009 đã đến dự ngày Hội Ngộ Biên Hoà, Paris - “Hoa Bưởi Vượt Đại 
Dương I”) và con trai lấy xe đưa chúng tôi đi dạo Bruxelles by night. 
 Chúng tôi đến thăm Atonium (Khối Nguyên Tử do người Mỹ thực hiện đem triển lãm và giữ lại cho đến 
nay). Khối Nguyên Tử này gồm có 6 khối hình tròn rất to, về đêm có ánh sáng đèn, nên thấy được liên tục những 
vệt sáng màu của thuỷ ngân rất đẹp; 6 khối hình tròn đó được liên kết nhau bằng những khối hình ống, bên trong 
những ống đó được thiết đặt những thang máy, vào ban ngày du khách sẽ mua vé chui vào những thang ống đó 
để đi đến từng khối mà tìm hiểu thêm cơ cấu kiến trúc. 
 Suốt một ngày đi bộ nên tất cả đều thấm mệt, trước khi trở lại khách sạn, vợ chồng chị đưa chúng tôi đi 
ngang qua Vườn Thượng Uyển của Vua nước Bỉ, (nay đã được tặng lại cho chính phủ), ngang qua Papillon 
Chinois, Japan Temple; để ông Hội Trưởng ghi nhớ đường, hầu sáng ngày mai cho tất cả đoàn đi viếng. 
 Chúng tôi chia tay cùng gia đình Bác Sĩ Hai, trong niềm lưu luyến và hẹn ngày tao ngộ. Cháu trai lớn của 
chị đến chào từ giã mọi người bằng tiếng Việt, âm giọng rất chuẩn: - Xin chào anh. (chúng tôi vui vẻ cười rộ lên 
vì cả hai mẹ và con đều gọi Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt bằng anh). 
 Điều tôi muốn nói lên đây là người Việt chúng ta, dầu tha hương, sống rải rác mọi nơi trên thế giới, nhưng 
luôn trải lòng mình ra, chân thành thương mến, giúp đở nhau chí tình, đối đải nhau như anh em, vì tự thuở xa 
xưa chúng ta được sanh ra chung một bọc từ Mẹ Âu Cơ.  
 Một lần nữa, xin chân thành gởi lời tri ân đến các chị Quỳnh Mai, Bác Sĩ Hai và gia đình (ở Bruxelles) và 
các vị như Anh Dõng (bên Đức), Ông Nguyễn Đình Lang và Anh Chị Tăng Thế Long (ở Strasbourg), Anh Chị 
Võ Văn Phước, Anh Chị Trần Văn Trung và Tăng Thị Tiết, Anh Chị Hiếu, Chị Nghĩa, Chị Cathy Nguyệt Hằng 
và các thân hửu (ở Pháp), đặc biệt chân thành cảm tạ đến gia đình Ông Bà Nguyễn Văn Tài (Hoàng Anh Tài) và 
cháu Như Ngọc chủ nhân nhà hàng La Rizière…… 
 Chúc tất cả được mạnh khoẻ, hạnh phúc. Trong niềm mong ước được gặp lại vào những năm tới.  

 ******************************************************************************************* 
Thông Báo 

Ban Tổ Chức Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà, Nhiệm Kỳ 2010 - 2013, sau phiên họp 
ngày 15 tháng 6 năm 2010 tại trụ sở tạm của Hội, trân trọng thông báo cùng Quý Đồng Hương và Thân Hữu 
Biên Hoà kết quả việc thâu nhận đơn ứng cử cũng như thể thức bầu cử. 

1. Sau một thời gian qui định việc nộp đơn ứng cử chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hoà, đến nay 
chúng tôi chỉ nhận được đơn ứng cử của Đồng Hương Lâm Sĩ Đắt.  

2. Dựa theo tinh thần buổi họp, để giãm bớt chi phí tem thư cũng như thuận tiện cho hội viên, việc bầu cử 
được quyết định như sau: 

- Phiếu thuận thì Quý Vị không phải gởi thư về Ban Tổ Chức qua địa chỉ của Hội. 
- Phiếu không thuận thì Quý Vị gởi thư về Ban Tổ Chức qua địa chỉ của Hội. 

Ban Tổ Chức sẽ dùng danh sách hơn 800 hội viên nhận Bảng Tin Hằng Tháng để kiểm phiếu. Chúng tôi 
sẽ công bố kết quả trong Bảng Tin Hằng Tháng kỳ tới số 83. Trân trọng kính chào. 
 
 
 

3 



 

Phân Ưu 
Được tin buồn Đồng Hương Đỗ Cao Đẳng (con của Ông Giáo Khoẻ, chú của Tướng Đỗ Cao Trí), Pháp Danh 
Thiện Cảnh, Cựu Thiếu Tá Không Quân/QLVNCH, từ trần vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 11-5-2010 (nhằm ngày 
28 tháng 4 năm Canh Dần) tại Fairfax, Virginia, Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi. 
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu vong linh anh Đẳng, chiến hữu Không Quân sớm  
được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc. 
Gia Đình Đồng Hương: Huỳnh Công Chức, Phạm Kim Ngôn, Phạm Kim Lân, Nguyễn Văn Cửu, Trần Văn 
Nguyên, Hạnh Dương. 
****************************************************************************************** 

Phân Ưu 
Được tin buồn Thân Mẫu của Đồng Hương Nguyễn Liễu là Cụ Bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1925 tại Hương 
Sơn, Hà Tỉnh, Pháp Danh Diệu Hạnh, đã từ trần lúc 05:55 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2010 (nhằm ngày Mùng 09 
tháng 4 năm Canh Dần). Hưởng thượng thọ 86 tuổi. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Nguyễn Liễu và cùng toàn thể tang quyến. 
Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà Trần Thị Vinh sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc. 
****************************************************************************************** 

Phân Ưu 
Được tin buồn Bào Đệ của Đồng Hương Nguyễn Hữu Hùng là Nguyễn Hữu Điền (cựu học sinh Ngô Quyền, lớp 
Tứ Bốn), sinh năm 1951, tại Biên Hoà, đã từ trần tháng 3 năm 2010, tại Rạch Giá. Hưởng thọ 60 tuổi. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Nguyễn Hữu Hùng và cùng toàn thể tang 
quyến. Nguyện cầu cho vong linh Anh Nguyễn Hữu Điền sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc. 
****************************************************************************************** 

Phân Ưu 
Được tin buồn Thân Phụ của Đồng Hương Nguyễn Trần Diệu Hương (cựu học sinh Ngô Quyền) là Cụ Ông 
Nguyễn Trần Huề đã từ trần ngày 21 tháng 5 năm 2010 (nhằm ngày 8 tháng 4 năm Canh Dần) tại Nha Trang, 
Việt Nam. Hưởng thượng thọ 82 tuổi. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Nguyễn Trần Diệu Hương và cùng toàn thể 
tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Cụ Ông Nguyễn Trần Huề sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc. 
****************************************************************************************** 

Phân Ưu 
Được tin buồn Thân Mẫu của Đồng Hương Nguyễn Thị Giàu (cựu học sinh Ngô Quyền) là Cụ Bà Lâm Thị Lèo, 
sinh năm 1930 tại Biên Hoà, đã từ trần vào ngày 30 tháng 5 năm 2010 (nhằm ngày 17 tháng Tư năm Canh Dần) 
tại Biên Hoà. Hưởng thượng thọ 81 tuổi. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Nguyễn Thị Giàu và cùng toàn thể tang quyến. 
Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà Lâm Thị Lèo sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc. 
******************************************************************************************  

Danh Sách Đồng Hương và Thân Hữu Ủng Hộ Hội (Dollars & Euros) 
Trần Thị Huệ (CA) $400, Trương Minh (TX) $50, Diệp Kỳ Quang (TX) $50, Giãn Xú (TX) $100, Nguyễn Mai 
(TX) $100, Nguyễn T. Xuân Lang (IL) $50, Nguyễn Liễu (TX) $50, Hoàng Nhung (KS) $50, Huỳnh Văn Thôi 
(GA) $50, Trần Văn Linh (LA) $50, Nguyễn Ân (MN) $30, Nguyễn Hữu Hùng (KS) $20, Nguyễn Văn Tốt 
(GA) $40, Linh Thảo (SC) $20, Khương Lê (Canada) $60, Nguyễn Châu & Nết (France) $20E,  Lê Thị Hạnh 
(France) 20E, Nguyễn Thị Đề (France) $20E, BS Trần Kim Xuyến (France) $60E, Lê Văn Lộ (France) $20E , LS   
VTrần Văn Trai (France) $20E, LS Vương Văn Bắc (France) $20E, Cô Tuyết Vân (France) $20E, Cô Cathy 
Nguyệt Hằng (France) $20E, Monica Huỳnh Văn (France) $50E, Trần Bình Sang (France) $20E, Hoàng Xuân 
Đán (France) $20E, Mai Anh Tuấn (France) $20E, Đoàn Văn Phê (France) $20E, Nguyễn Như Giác (France) 
$20E, Nguyễn Văn Hoàng (France) $20E, Khương Thị Thảo (France) $20E, Trần Văn Thu (France) $20E, 
Nguyễn Kim Sơn (France) $30E, Huỳnh Ngọc Nữ (France) $20E, Tăng Trọng Hiếu (France) $30E, Oliot Dung 
(France) $50E, Mauric Trang (France) $50E, Nguyễn Văn Điều (France) $20E, Nguyễn Văn Tài (France) $50E, 
Hồng Thị Kim Lan (France) $50E, Phan Kiều Dương (France) $300E .  
Cúng Ông: Nguyễn Hữu Hùng (Kansas) $30 (Hoa quả), Huỳnh Ngọc Nữ (France) $30E .   
****************************************************************************************** 
Cáo Lỗi: Chúng tôi chân thành cáo lỗi cùng Quý Vị, vì lý do kỷ thuật, chúng tôi sơ xuất in sai tên trong phần 
Thư Ngỏ cảm tạ Hoà Thượng Thích Minh Tâm thay vì Thích Minh Châu. Xin Quý Vị rộng lòng thứ lỗi. Đa tạ.   
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PHỤ BẢN BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 82 

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2010 TẠI HOUSTON, TEXAS 
************************************************************************************************ 

HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HOÀ, PARIS, 2010 
“HOA BƯỞI VƯỢT ĐẠI DƯƠNG II” 

Nguyễn Kim Lộc 
          Sau chuyến viếng thăm đồng hương Biên Hoà và thân hữu tại Âu Châu vào tháng 5, 2009, với cái tên khá mỹ miều, 
Hoa Bưởi Vượt Đại Dương…..(HBVĐD) với bao kỷ niệm chứa chan tình người Xứ Bưởi; và chúng tôi định, có thể vài 
năm sau, mới trở qua thăm bè bạn và đồng hương một chuyến nữa. Nhưng bất ngờ, sau đó không lâu, vào khoảng tháng 01, 
2010, Hội Ái Hữu Biên Hoà tại Houston, Texas được yêu cầu mở chuyến đi kế tiếp vào năm 2010…. 
 Khi tiếp nhận ý kiến nầy, chúng tôi rất phân vân, không biết có nên thực hiện hay không, vì ngại làm phiền lòng 
đồng hương Biên Hoà ở Châu Âu, phải một lần nữa trích ra thì giờ quý báu giúp đỡ tổ chức…tuy nhiên chúng tôi vẫn  liên 
lạc thảo luận và được quý đồng hương Nguyễn Văn Tài, Võ Văn Phước, Trần Văn Trung, Tăng Thị Tiết và nhiều người 
khác tỏ ý hoan hô…Tất cả đều vui vẻ đứng ra tổ chức buổi Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hoà tại Paris; riêng về việc du lịch 
Châu Âu, chúng tôi nhờ anh Trần Minh Răn, thuộc Văn Phòng Liên Đới Xã Hội Paris, phụ trách hướng dẫn du lịch, phối 
hợp tổ chức….để có thể giúp cho Đoàn Hoa Bưởi Vượt Đại Dương du lịch đó đây, viếng danh lam thắng cảnh, di tích lịch 
sử cùng những nét đặc thù của một số nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu như  Pháp, Bỉ, Hoà Lan, Đức, Strasbourg, Lục Xâm 
Bảo, Anh Quốc…..Chúng tôi  đặt tên cho chuyến đi nầy là “Hoa Bưởi Vượt Đại Dương II” và cho phổ biến trên tờ Bảng 
Tin Hằng Tháng số 77, gởi đến trên 800 gia đình đồng hương Biên Hoà định cư rải rác khắp nơi trên thế giới…     
 Đoàn HBVĐD II lần lượt tiếp nhận sự ghi danh của các thành viên sau đây: Texas: HT Lâm Sĩ Đắt, ĐỗTấn Tài, cựu 
chuyên viên truyền tin Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) và phu nhân Ngô Thị Đính, Từ Minh Hải, Lê Minh Quang 
và Nguyễn Thị Hiền (rễ và con gái của anh Hà Đăng Minh, cựu sĩ quan Truởng Xưởng Đồng Sắt-Sư Đoàn 3 Không Quân 
(KQ), Trần Sáng và Nguyễn Tình (rễ và con gái nuôi của chủ nhân tiệm phở Hoàng Oanh, khu rạp hát Biên Hùng trước 
1975), Đỗ Thị Minh Tâm và phu quân Kevin Nguyễn Đức (DTT Realty Mortgage & Management Corp.) cùng hai con 
Nguyễn Công Thiện và Nguyễn Ngọc Tâm Thanh, Nguyễn Thị Ba, thân hữu Nguyễn Văn Đông, cựu sĩ quan kỹ thuật KQ/ 
VNCH và phu nhân Nguyễn Thị Nhung, (bút hiệu Nguyên Nhung), thân hữu Phạm Nguyệt Minh, Nguyễn Ngọc Lê, Phạm 
Tâm Hảo, Phan Đình Thế, Uy Thị Vân, thân hữu Nguyễn Thái Bửu, thân hữu Harry Trần và phu nhân Hélène Trần, thân 
hữu Mai Văn Tấn, cựu trung tá Khối Thuyên Chuyển-BTTM/VNCH và phu nhân Trần Lệ Thuý Iowa: Trần Văn Nguyên, 
cựu trung tá Phòng Huấn Luyện Sư Đoàn 3 KQ và phu nhân Đỗ Thị Thế Hồng. California: Thân hữu Nguyễn Vô Lượng, 
cựu đại uý CSQG và phu nhân Lý Mũi Liềm, cựu đại uý CSQG phòng Điện Toán-BTLCSQG, thân hữu Nguyễn Hữu Thời, 
cựu đại uý Chỉ Huy Trưởng Quận Bến Tranh-Định Tường, VN, đồng hương Thân Thị Ngọc Mai, hiền thê của cựu đại uý 
CSQG Nguyễn Văn Lợi, Trần Thị Huệ, chủ tiệm chụp hình Xây Dựng, Biên Hoà trước 1975. Georgia: Huỳnh Văn Thôi, 
cựu sĩ quan Chi Khu Long Thành Biên Hoà. Maryland: Thân hữu Lê Tấn Khải, tức nhà thơ Thương Việt Nhân. Illinois: 
Nguyễn Kim Lộc, cựu sĩ quan CSQG và phu nhân Trần Thị Nghĩa. Washington: Thi Sĩ Vương Hồng Ngọc. Italy: Lôi 
Phát, cựu công chức tại Bình Ý, Quận Công Thanh, Biên Hoà và phu nhân Châu Kim Mỹ, cựu học sinh Ngô Quyền.  
 Đoàn đã khoá sổ với con số 39 người, được ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt giúp ứng tiền gởi qua Pháp, nhờ đặt khách 
sạn ở các nước mà Đoàn dự trù nghỉ qua đêm, đặt nhà hàng cũng như lo việc mua vé xe lửa Eurostar đi Luân Đôn…. 
 Điểm tập trung của Đoàn là phi trường Charles de Gaulle. Thời gian được ấn định là sáng ngày thứ Bảy 05-6-2010. 
Đúng thời điểm, những cách chim sắt từ khắp nơi, lần lượt chở các thành viên vừa kể, đáp xuống phi trường CDG và được 
Ban Tổ Chức tại Pháp đón tiếp, đưa về khách sạn Le Baron, 76 đường Choisy, Quận 13 Paris, nhận phòng ngủ. 
 Sau khi được ngơi nghỉ cho thu giản, theo lịch trình, Đoàn HBVĐD II đến dự buổi tiệc thân mật do đồng hương anh 
chị Nguyễn Văn Tài (bút hiệu Hoàng Anh Tài) thết đãi tại nhà hàng La Rizière, số 2 đường Jean Pierre Timbaud 
Villeneuce Le Roi, của cháu Như Ngọc, ái  nữ của anh chị Nguyễn Văn Tài, làm chủ, vào lúc 7 giờ chiều ngày 05-6-2010. 
Chụp hình lưu niệm trước nhà hàng, rồi cùng nhau dự một buổi tiệc thật linh đình, gồm trên 20 món ăn chơi và một món ăn 
chánh là gà rô ti, nấu theo cách của người Bồ Đào Nha, uống rượu chát đỏ, trắng tuỳ thích và mỗi thành viên đều được tặng 
một chiếc áo khoác, một cây đèn pin magnetic và một chiếc đồng hồ treo tường. Trong dịp nầy, ông Trưởng Đoàn có tặng 
cho cô chủ nhà hàng một Bảng Lưu Niệm, đánh dấu tình đồng hương xứ Bưởi vẫn đậm đà nơi đất khách. Hiện diện trong 
buổi tiệc nầy có ÔB. Lê Văn Lộ, chủ rạp hát Biên Hùng, cựu nghị sĩ Nguyễn Văn Điều, ÔB. Nguyễn Văn Phố… Buổi tiệc 
thật no say, ấm cúng tình đồng hương, hàn huyên tâm sự mãi đến hơn 10 giờ tối chưa dứt, nhưng rồi cũng đành phải chia 
tay….hẹn ngày tái ngộ. Trên đường về lại khách sạn, mọi người đều ngợi khen khối tình đồng hương trân quý của đại gia 
đình Nguyễn Văn Tài, nhất là tài nấu ăn, đãm đang và hiếu thảo của ái nữ Như Ngọc và phu quân.  

Ngày Chúa Nhật 06-6-2010, lúc 11 giờ, buổi tiệc Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hoà tại nhà hàng Olympiades số 44 
đường Ivry quận 13 Paris, gần 100 người tham dự, ngoài nhân số trong Đoàn, tôi ghi nhận có sự hiện diện của trên 50 đồng 
hương và thân hữu: Nha Sĩ Đỗ Cao Minh, Ô. Đỗ Cao Thông, Ô. Đỗ Cao Muôn (bào huynh, đệ, họ hàng với cố đại tướng 
Đỗ Cao Trí), Nghị Sĩ Nguyễn Văn Điều, Ô. Phan Kiều Dương (con của Nhà Chí Sĩ Phan Văn Hùm), Bác Sĩ Nguyễn Văn 
Hậu,  ÔB. Nicaud Nguyễn Cao Hoàng, Ô. Đinh Viết Nghĩa, Ô. Nguyễn Văn Tài,  Ô. Trần Văn Thu, Ô. Phạm Nhựt Thự,  
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Bà Suzanne Davant, Ô. Nguyễn Như Giác, B. Phạm Thiên Nga, Ô. Trần Văn Quyện, Ô. Trần Bình Sang, Ô. Nguyễn Đức 
Tăng, Ô. Gilbert Trương Vĩnh Tống, Cô Trần Mộng Thu, Ô. Vũ Công Nguyên, Nhạc Sĩ Lê Mộng Nguyên, Soạn Giả Trần 
Song Thu, Ô. Trần Vincent, Bà Aimée Trần, ÔB. Tăng Trọng Hiếu, ÔB. Tăng Thế Long, Bà Hélène Massicot, Bà Bùi 
Trọng Nghĩa, ÔB. Võ Văn Phước, ÔB. Bác Sĩ Phạm Ngọc Dương và Trần Kim Xuyến, Giáo Sư Vũ Khanh, ÔB. Võ Hoài 
Nam (nhà văn Tiểu Tử), ÔB. Trần Văn Trung, Bà Nguyễn Thị Dung (con Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoài, Dưỡng Trí Viện, Biên 
Hoà), Cô Ba Biên Hoà Trương Thị Ngọc Hương từ Thuỵ Sĩ sang tham dự và tặng quà (đã tạo sự ngạc nhiên cho 
nhiều đồng hương), Bà Socchatd Lan, Cô Bùi Thị Lộc, Cô Huỳnh Văn Monica, Ô. Vũ Công Nguyên, Ô. Đoàn Văn Phê, 
Cô Vương Thị Yến, Cô Nghiêm Thị Hồng Yến, ÔB. Đoàn Quốc Khánh, ÔB. Đỗ Đức Cường, Bà Laurent Ambrosio, Cô 
Lê Huỳnh Mai, Bà Trần Thanh Mỹ, Ô. Brulé, Bà Brulé Tố Nga, Bà Nguyễn Ngọc Oanh, Nhạc Sĩ Cathy Nguyệt Hằng, Võ 
Quang Minh (con trai của Nguyệt Hằng), ÔB. Trần Minh Jean, Hải (cháu của Trần Minh Jean), Cậu Trần Thanh Tùng (con 
của ÔB. Trần Văn Trung) và vợ Trần Siham cùng các con (đến từ Vương Quốc Maroc), ÔB. Nguyễn Châu và Nết. 
Buổi tiệc Hội Ngộ Đồng Huơng Biên Hoà, có chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn, ngâm thơ và có cả khiêu vũ, rất 
phong phú và vui nhộn, gồm các tiết mục sau đây, do Giáo Sư Vũ Khanh giới thiệu chương trình và Cô Cathy Nguyệt 
Hằng phụ trách về phần  ngâm thơ và đệm nhạc : **Ly Rượu Mừng (Đoàn Biên Hoà đồng ca) **Biên Hoà Ca (Đoàn Biên 
Hoà đồng ca) **Trăng Mờ Bên Suối (do chính Nhạc Sĩ Lê Mộng Nguyên trình bày) **Màu Tím Hoa Sim (anh Nguyễn 
Đức Tăng ngâm, anh Trần Văn Trung đệm sáo) **Màn Vũ của cháu Huỳnh Mai (cháu của nhà văn Tiểu Tử) **Serenata 
(bà Laurent trên 80 tuổi, họ hàng với anh Trần Công Tắng, sĩ quan Sư Đoàn 3 KQ, phu quân của Giáo Sư Minh Nguyệt, 
trường Ngô Quyền Biên Hoà, trình bày với chất giọng rất ngọt ngào…., được người ngưỡng mộ yêu cầu ca thêm….) 
**Thăm Giùm Em (thơ của Vương Hồng Ngọc, Cathy Nguyệt Hằng diễn ngâm) **Les Hommes Qui Passent (Cô Cathy 
Nguyệt Hằng trình bày) **Con Cá Hồi (thơ của Nguyên Nhung, anh Nguyễn Đức Tăng diễn ngâm, anhTrần Văn Trung 
đệm sáo) **Và có phần khiêu vũ tự do. Buổi tiệc Hội Ngộ diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, vui mừng, thắm thiết tình 
quê hương xứ Bưởi… nhưng tiệc nào rồi cũng tàn …đồng hương Biên Hoà và thân hữu siết tay nhau giã từ trong niềm lưu 
luyến và hẹn ngày tái ngộ. Buổi chiều, Đoàn HBVĐD II chạy đua với thời gian, được sự hướng dẫn tận tình của Vũ mua 
vé xe lửa ngầm đi đến bến tàu Bateaux Mouches, mua vé lên tàu để chiêm ngưỡng những toà nhà có lối kiến trúc cổ kính 
dọc theo hai bên bờ sông và miên man say ngắm những nụ hôn đậm đà nồng cháy của những đôi trai gái, trao nhau rất tình 
tứ, tự nhiên và lãng mạn trên các cây cầu hoặc dọc theo hai bên bờ sông Seine.   
           Thứ Hai 07/6/2010: Du ngoạn Vương Quốc Bỉ 
           Đoàn HBVĐD II có sự tăng nhân số, Đoàn Biên Hoà 39 người cộng thêm 18 đồng hương và thân hữu tại Pháp 
(gồm có anh Trần Văn Trung, Trần Khắc Đạt, Đặng Phạm Thị Liên (Maryland-USA), Chị Chi, Chị Germaine, Depré 
Michel, Anh Cang, Anh Francois, Chị Hiếu, Bác Toàn, Anh Chị Đoàn Quốc Khánh, Anh Chị Khôi Hoàng, Mẹ Con Quý 
Tỵ và Vân Bình, Chị Em Thuỷ và Vân)  tham gia chuyến  du lịch các nước Châu Âu. Đoàn mướn thêm xe. 
          Sau gần ba tiếng từ Pháp sang Bỉ, Đoàn có dịp ngắm khung cảnh đồng quê Âu Châu và tham dự chương trình văn 
nghệ ca hát, ngâm thơ, chuyện dưới sự sắp đặt chương trình của anh Đoàn Quốc Khánh, rất hay và vui. Xe ca đến thủ đô 
Bruxelles thì bị trể hẹn với cô Quỳnh Mai và Bác Sĩ Bùi Thị Hai, vì bị trở ngại giao thông liên lạc, cuối cùng lại hẹn nhau 
đến khu La Grand Place. Nơi đây, Cô Quỳnh Mai và Bác Sĩ Bùi Thị Hai đến tiếp đoàn, đãi ăn, bánh mì thịt và nước giải 
khát cùng nhiệt tình hướng dẫn Đoàn đi viếng Tượng Đồng May Mắn đặt trên một bức tường mà theo lời của người dân 
địa phương đó là vị anh hùng của xứ Bỉ tên Everard. Năm 1356, ông Everard có công đem quân đánh đuổi bọn Flamand 
đang toan tính xâm lăng xứ Bỉ. Ông bị kẻ thù bắt được, cắt lưỡi và sau đó chết thảm thương. Người dân Bruxelles kính 
phục ông là người anh hùng nên tạc tượng, tỏ lòng ngưỡng phục và dân chúng, mỗi khi đi ngang qua, thường sờ nhẹ vào 
cánh tay để tỏ sự tôn kính; tập tục nầy lây lan đến khách du lịch…Họ thường đến sờ nhẹ tượng đồng để được hưởng sự 
may mắn ...Tiếp đó, Đoàn đến viếng bức tượng bằng đồng cao khoảng chừng 61 cm, thằng bé đứng đái… bức tượng nầy 
có tên Manneken-Pis, được diễn dịch nôm na ra tiếng Việt là “Chú Bé Đứng Đái” người dân Bruxelles gọi là “Le petit 
Julien” đã trở thành biểu tượng tinh thần của nước Bỉ về vấn đề Độc Lập (Le symbole de l’esprit de l’Indépendance). Đứa 
nhỏ hồn nhiên, muốn pipi, thì cứ thản nhiên cầm nó lên mà pipi thôi, coi như một hành động hoàn toàn tự do, không e dè, 
hoặc sợ hãi, vì nó tự do làm theo ý nó! Ý nghĩa của biểu tượng là như vây. Ai cũng thích sống cuộc đời tự do, nên hầu hết 
du khách đến thăm khu La Grand Place thường đến đứng gần chụp hình kỷ niệm. Đoàn lại tiếp tục băng qua nhiều con 
đường, đến thăm Notre Dame du Sablon, nhà thờ này có kiến trúc lâu đời và nếu nhìn kỹ từng nét, thấy rất công phu và 
tinh vi…Đoàn nghỉ qua đêm tại khách sạn Etap… Tôi phải thật lòng mà nói, Bác Sĩ Bùi Thị Hai và cô em Quỳnh Mai rất 
nhiệt tình và đến cuối chiều, vì không có đủ phương tiện di chuyển, nên sau khi được biết Bác Sĩ Hai ngỏ ý mời một số 
người trong Đoàn dùng buổi cơm chiều, Ông Hội Trưởng tham khảo cùng anh Trưởng Đoàn để rồi cử ban đại diện 5 người 
đáp ứng lời mời đi ăn tối, thưởng thức các món ăn do người Bỉ nấu và uống bia La Léon ngon tuyệt…. Tôi rất thương mến 
hai cô em và cảm động tình người Biên Hoà nơi phương trời viễn xứ…. 
          Sáng hôm sau (thứ Ba 08/6/2010), Đoàn ăn điểm tâm miển phí rồi lên đường sang Hoà Lan. Trước khi rời Bruxelles, 
Đoàn dừng lại phía trước Chùa Nhật (Japanese Temple INGANG) và vườn hoa người Tàu (Pavillon Chinoise) rất đẹp, có 
lối kiến trúc cổ, làm toàn bằng gỗ từ Thượng Hải (Trung Quốc) mang qua lấp ráp theo bản vẽ của một người Pháp, chụp 
hình lưu niệm, sau đó Đoàn đến viếng Công Viên Atomium, một kiến trúc có hệ thống đài cao có hình dáng các hình cầu 
to nối kết với các trụ cột thật cao tạo cảm giác như các hạt nguyên tử vận hành; nếu chỉ nhìn bên ngoài, ta nên đi ban đêm, 
nhìn mới đẹp, thấy có nhiều điểm, có hình dạng khác nhau di chuyển trong các quả cầu giống như những các hạt nguyên tử  
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đang chuyển động, nhưng sự thật, đó sự phản chiếu của những chiếc xe hơi mở đèn chạy trên các trục lộ gần đó, sau cùng 
Đoàn dừng lại trước cơ sở Khối Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho đoàn chụp hình lưu niệm….Khoảng hơn 10 giờ, xe ca  
đưa đoàn rời nuớc Bỉ, trực chỉ nước Hoà Lan.  
         Thứ Ba 08/6/2010 Du ngoạn Hoà Lan 
         Trên đoạn đường dài từ Bỉ sang Hoà Lan, Đoàn có dịp thấy cảnh đẹp thanh bình của xứ Hoà Lan. Hai bên đường là 
những cánh đồng xanh cỏ tươi tốt mượt mà, từng đàn bò sữa trắng đốm đen nhởn nhơ dưới bầu trời xuân nắng ấm, xa xa 
những nhà quạt gió rải rác xóm làng…để rồi đến khi xe ca đổi hướng tiến về làng chài Volendam thì mọi người phải trầm 
trồ khen ngợi cảnh đẹp dọc đường với từng căn nhà hầu như giống nhau, phía trước và sau nhà đều có cảnh hoa viên tuyệt 
đẹp và thơ mộng uốn quanh theo dòng kinh nhỏ… Xe ca vào làng chài Volendam, nơi đây tấp nập du khách, Đoàn nghỉ 
chân, ăn cơm trưa tự do ở đây cũng như mua quà, ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm một trong những nơi được xem là thích 
thú nhất. Từ biệt làng chài Volendam, xe ca chở Đoàn đến viếng một xưởng fromage ở một làng khá hẻo lánh; nơi đây, 
một cô gái Hoà Lan trắng trẻo dễ thương, mặc váy đen, áo trắng và phía truớc có che một tấm khăn choàng trắng, đứng 
chống nạnh trong cung cách đón mời những ai muốn đứng gần chụp hình lưu niệm thì cứ tự nhiên ….sau đó, chính cô gái 
nầy thuyết trình cách làm fromage qua nhiều giai đoạn….và khách đến thăm viếng tha hồ thử nhiều loại fromage khác 
nhau….. Xe ca lại khởi hành đến khoảng vừa quá trưa, Đoàn vào Thành phố Amsterdam, để rồi ngạc nhiên chứng kiến 
cảnh tấp nập xe đạp khắp nẻo đường, coi như là phương tiện giao thông thành phố. Thành phố Amsterdam, nơi được xem 
là vừa là thiên đàng, vừa là địa ngục với khu nhà ga, khu đèn xanh đèn đỏ, có dịch vụ mua bán dâm công khai, người đẹp 
được thay phiên đứng làm mẫu trong các lồng kính, khi nheo mắt, lúc cười tình mời mộc tự nhiên, và trong khu phố Tàu có 
tiệm bán hút á phiện cho ai muốn cảm giác phiêu bồng.. ….Rời thành phố Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn gần phi trường. 
         Thứ Tư 09/6/2010: Du ngoạn Đức Quốc    
         Cả đoàn thức dậy ăn điểm tâm miễn phí tại khách sạn lúc 6 giờ và xe bắt đầu chuyển bánh rời Hoà Lan lúc 8 giờ để  
qua nước Đức, viếng Thành phố Koln. Nơi đây có anh Dõng chờ đón, chào mừng. Anh Dõng nói qua về sinh hoạt ở Đức 
và hướng dẫn cách mua vé xe lửa đi đến nhà thờ nổi tiếng ở Koln (cũng gọi là Cathédrale de Cologne), chúng tôi vào 
chiêm ngưỡng lối kiến trúc xưa bên trong cũng như bên ngoài và cả trên đỉnh tháp nhà thờ. Thật là đồ sộ uy nghiêm. Đoàn 
tiếp tục đi đến bờ sông Rhin…tôi rất đổi ngạc nhiên và cảm động khi thấy được dòng sông rộng lớn như sông Đồng Nai và 
những nhịp cầu trông giống như cầu Gành, Biên Hoà, đặc biệt trên thành cây cầu bắc qua Rhin này có rất nhiều ông khoá, 
khoá vào các thanh lưới sắt nơi thành cầu…..Hỏi ra, tôi mới biết, người dân ở thành phố Koln (Đức) có tục lệ, khi yêu 
nhau tha thiết đậm đà, hoặc vừa  cưới nhau, họ thường mua một ống khoá… rồi đưa nhau ra tận cầu xe lửa của thành phố 
Koln, thề thốt xong, dùng ống khoá, khoá vào thanh sắt nơi cầu, tượng trưng sự khoá chặt hai trái tim của nhau lại, rồi mỗi 
người cầm một chiếc chìa khoá ném xuống dòng sông Rhine…  Ý nghĩa giúp cho họ yêu nhau mãi mãi và tin rằng họ sẽ 
sống với nhau trọn đời …..Đến khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi mua vé du thuyền, xuôi ngược dòng sông Rhin, ngắm cảnh 
hai bên bờ và tìm cảm giác bềnh bồng trên sông nước quê xưa Biên Hoà…. Đoàn nghỉ đêm tại đây ở khách sạn IBIS. 
          Thứ Năm 10/6/2010: Du ngoạn Thủ đô Âu Châu 
          Đoàn ăn điẻm tâm miển phí tại khách sạn xong, lên xe ca rời Đức đến Strasbourg, Thủ đô Âu Châu. Nơi đây đã có 
Anh Nguyễn Đình Lang, cựu phó tỉnh trưởng Biên Hoà và anh chị Tăng Thế Long đón tiếp, hương dẫn đến khách sạn lấy 
phòng, xong rồi cùng đến khu siêu thị AUCHAN ăn trưa; sau đó, mua vé xe lửa đi thăm thành phố Strasbourg. Đoàn đến 
viếng khu nhà thờ Strasbourg (Notre Dame de Strasbourg) nổi tiếng cao 142 mét, đứng hàng thứ 6 thế giới. Chúng tôi định 
vào xem chiếc đồng hồ đặc biệt, gọi là Đồng Hồ Thiên Văn (the Astronomical clock), nhưng được biết, phải mua vé và chỉ 
mở cửa cho vào xem vào ngày Chúa Nhật, lúc 12 giờ. Chiếc đồng hồ nầy chiều cao 18 m và bề ngang đáy khoảng 7.7 m, 
được chia làm nhiều tầng, liên quan mặt trời, mặt trăng, các vi tinh tú cùng sự vận hành của Vũ Trụ …do Jean-Bastiste 
Schwilgué thực hiện, thời gian một năm với sự cộng tác của 30 nhân công, hoàn thành năm 1843. Còn dư giờ, Đoàn mua 
vé đi xe Mini Tram chạy quanh ngắm phố….. Đoàn nghỉ đêm tại đây (khách sạn Mister Bed).  
         Thứ Sáu 11/6/2010: Du ngoạn Thủ Đô Lục Xâm Bảo Đoàn ăn điểm tâm miển phí tại khách sạn xong, trên đường 
về lại Paris, ghé qua nước Lục Xâm Bảo. Một nước nhỏ, thủ đô nhỏ, nhưng cũng nhộp nhịp. Đoàn định mua vé đi tour 
quanh thành phố, nhưng đã trễ chuyến phải chờ……sau cùng, cả đoàn được phân tán đi ăn trưa tự do, chụp vài hình lưu 
niệm và rời thành phố nầy, trở về Paris trước 9 giờ tối, để chuẩn bị cho chuyến  đi Anh Quốc vào ngày kế tiếp. 
        Thứ Bảy 12/6/2010: Du ngoạn Vương Quốc Anh 
        Chúng tôi nhờ mua vé EuroStars đi London (Xe Lửa Tốc Hành) từ trước, nên giá vé có rẻ phần nào so với giá vé thời 
điểm. Sáng sớm, chúng tôi, với hành lý gọn nhẹ, đi xe lửa ngầm Metro đến nhà ga Gare Du Nord, trình chiếu khán 
(passport), qua hệ thống an ninh và xuống sân ga tìm toa lên xe và ngồi đúng ghế ấn định. Xe lửa khởi hành ngay sau đó, 
xuyên qua đường hầm dưới đáy biển Manche và khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, tàu đến ga Pancras (Anh). Nơi đây, Đoàn 
ăn trưa tự do, xong ra xe ca chờ sẳn, đưa viếng làng Greenwich, nơi có một lầu cao, bốn phía đều có đồng hồ to, giờ chuẩn 
áp dụng cho cả thế giới, gọi Universal Time (UT) hay Greenwich Mean Time (GMT); tiếp tục, Đoàn đến viếng thăm khu 
Lâu Đài Windsor, thời gian thăm viếng ấn định 2 giờ. Nơi đây phải mua vé vào cửa, từ đó cứ thong thả bước đi viếng từng  
lâu đài xây cất trên những ngọn đồi, cảnh trí vương cung, chung quanh trồng loại hoa rất đẹp.  
        Từ biệt Lâu Đài Windsor, đến khách sạn Days Hotel, nhận phòng, ăn uống tự do …sau đó chúng tôi đón xe bus hai 
tầng, ngồi trên tầng nhì xem thành phố Luân Đôn về đêm, rồi vào khu phố Tàu SOHO. 
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         Chúa Nhật 13/6/2010: Du ngoạn Vương Quốc Anh, tiếp tục   Sau khi ăn điểm tâm miển phí, Đoàn đến Trung Tâm 
An Việt tại Luân Đôn. Nơi đây, được Giáo sư Vũ Khánh Thành, cựu giáo sư trường Ngô Quyền Biên Hoà, hiện là nghị 
viên Thành Phố Hackney (London), từng được Nữ Hoàng Anh trao tặng Huân Chuơng MBE (A Member of the Order of 
the Bristish Empire), trình bày một số nét mạo hiểm, đi vào cái chết để tìm lẽ sống trong việc vượt biên; việc trợ giúp 
người Việt tị nạn Cộng Sản tại Anh Quốc và công tác thành lập Trung Tâm An Việt, một tổ chức Văn Hoá Xã Hội giúp đỡ 
người Việt tha hương nơi Anh Quốc. Sau khi dự tiệc trà và chụp hình lưu niệm …. chúng tôi chia tay với Giáo Sư Vũ 
Khánh Thành, để tiếp tục chuyến hành trình viếng khu Parliament Avenue, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster 
Bridge, khu phố Tàu SOHO….Đến chiều trở về Paris. 
        Thứ Hai 14/6/2010: Du ngoạn viếng thắng cảnh Paris  Đoàn được chia làm hai, một toán đi viếng Cung Điện 
Versailles do anh Trần Minh Jean hướng dẫn, toán thứ 2 viếng Viện Bảo Tàng Louvre do anh Lâm Sĩ Đắt hướng dẫn. Tôi 
đi trong toán 2, nên chỉ biết việc thưởng ngoạn nghệ thuật nơi bảo tàng viên Louvre. Nơi đây có đến 36 phòng trưng bày 
nghệ thuật hội hoạ, điêu khắc….nào là bức hoạ Mona Lisa của Leonardo da Vinci, bức Liberty Leading the People của 
Delacroix rất sống động, tượng Venus de Milo hàm súc nét nghệ thuật tạc tượng….nhưng tôi chỉ đi viếng có 6 phòng mà 
đã cảm thấy mệt và không có đủ thời gian chiêm ngưỡng nữa rồi, đành bỏ dở không xem bao nhiêu bức tranh sơn dầu khổ 
đại vĩ tuyến và tượng điêu khắc có giá trị cao về mặt nghệ thuật… và tôi thấy có nhiều hoạ sĩ đang ngồi vẽ lại các bức 
tranh trưng bày trên tường….    
         Thứ Ba 15/6/2010: Dự tiệc khoản đãi đồng hương tại tư gia Anh Chị Võ Văn Phước  Từ 10 giờ, đoàn HBVĐD II 
đi xe lửa tốc hành không người lái tuyến 14 tại trạm Olympiades, đến trạm Bercy xuống, đổi qua tuyến 6 đi về hướng 
Nation….đổi tuyến RER đến trạm Noisiel xuống. Hai chiếc xe nhỏ chờ rước phụ nữ, còn phái nam đi bộ băng cánh rừng 
không xa lắm, chừng vài trăm thước là đến nhà anh Phước. Một buổi tiệc linh đình với thực đơn bánh mì, bơ, patê gan vịt, 
bò, đùi cừu nướng và cơm Ý Đại Lợi, đủ loại rượu …. Chúng tôi tặng Anh Chị Bảng Lưu Niệm ghi nhớ ngày tao ngộ thật 
tràn đầy tình bạn, đồng hương thắm thiết… Đến chiều, trở về khách sạn, sinh hoạt tự do. Riêng chúng tôi, Ban Đại Diện 
Đoàn Hoa Bưởi…đã nhận lời mời đến dùng cơm chiều với chị Cathy Nguyệt Hằng. Dù quá bận rộn, chúng tôi vẫn cố gắng 
đến với chị Cathy Nguyệt Hằng, tại tư gia, cách quận 13 Paris khoảng hơn 30 cây số. 
         Thứ Tư 16/6/2010: Đoàn Hoa bưởi Vượt Đại Dương II giã từ nước Pháp  Các chiếc xe taxi lần lượt đến đúng 
hẹn, chở từng nhóm người ra các hãng máy bay khác nhau nơi phi trường Charles de Gaulle… trở về nơi trú quán.  
          Kết quả chuyến Hoa Bưởi Vượt Đại Dương II được mô tả là thành công 80% về mặt du lịch đó đây, 20% là những 
chuyện bất ngờ xảy ra : *một người trong đoàn bị móc bóp tại khu phố đông người tại thành phố Luân Đôn, mất khoảng 
2000 đô, giấy tờ tuỳ thân và các thẻ tín dụng….và một người khác bị móc túi,  chỉ mất 20 bảng Anh và bóp được trả laị, 
trong khi đi thang máy thăm viếng khu Lâu Đài Windsor (Anh Quốc), *hai trường hợp khác nữa là chị Trần Thị Nghĩa hai 
lần bị mở khoá xách tay, khi đứng trên xe lửa ngầm Metro, nhưng chị linh cảm và chận lại kịp thời, và một trường hợp 4 cô 
gái khoảng chừng 18 hoặc 20 tuổi đến ôm, đùa giỡn, hỏi chuyên bâng quơ với anh Lộc, định giỡ trò móc túi…. nhưng họ 
cũng không thực hiện được ý định …*cùng gặp nhiều trở ngại khác như thiếu phương tiện thông tin liên lạc giữa tài xế xe 
ca và người hướng dẫn du lịch đi trên xe nhỏ…. *không có máy bộ đàm (walkie –talkie) dành cho từng toán trong khi di 
chuyển qua khu phố quá đông người….dễ bị lạc vì những người đi du lịch thường hay đam mê thưởng ngoạn nghệ thuật, 
nơi đường xa xứ lạ, mãi mê ngắm những kỳ quan, thắng cảnh, di tích lịch sử nên dễ bị lạc, khiến cho việc sinh hoạt chung 
của đoàn bị chậm lại….Về phần tình tự quê hương của người Biên Hoà dành cho nhau, thật tràn đầy và ấm cúng, thể hiện 
qua sự tiếp đón, chào mừng và đãi ngộ… trong tinh thần  “tình người Biên Hoà mãi đẹp và hương Bưởi mãi lan xa…” ; 
ngoài ra, còn một số thân hữu rất thương mến người Biên Hoà, tự nguyện nhập đoàn với tinh thần hoà nhã, cùng du lịch đó 
đây, vui vẻ và thân thiện, cũng như thân hữu của Biên Hoà tại Pháp sẵn sàng tham dự buổi hội ngộ Đồng Hương Biên Hoà 
đồng thời tự nguyện đóng góp giọng hát (bà Laurent trình bày bản Serenata, nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên trình bày bản Trăng 
Mờ Bên Suối….), tiếng dương cầm (Cathy Nguyệt Hằng),  ngâm thơ (Nguyễn Đức Tăng diễn ngâm bài Màu Tím Hoa Sim 
của Hữu Loan),… Ưu điểm trong chuyến Âu du lần nầy là mướn được xe du lich 60 chỗ ngồi, xe cứ chạy xuyên suốt từ 
nước nầy sang nước khác và rất tiện lợi trong việc di chuyển thăm viếng nhiều nơi …và có chương trình ca nhạc, kể 
chuyện tiếu lâm do chính những người tham gia du lịch đi chung xe đóng góp, giúp vui cho nhau, tạo tiếng cười để thu 
ngắn từng quãng đường xa (ước khoảng chừng 300 cây số), trong khi xe chạy từ nước nầy sang nước khác. Tôi hoan hô 
nhạc sĩ Đoàn Quốc Khánh (ở Pháp) lúc nào cũng hướng dẫn mở đầu bài ca Việt Nam Việt Nam và bài Trống Cơm…..với 
lời ca tập thể của những người cùng đi du lịch chung xe, cứ vang vang trên khắp nẻo đường Châu Âu…..khiển tôi có cảm 
tưởng tình tự dân tộc Việt Nam đang trải rộng… hoà theo hương Bưởi lan xa. Có đi du lịch đó đây, tôi mới thấy được cái 
hay, cái đẹp, sự văn minh của xứ người mà trước đây tôi chỉ có dịp học hoặc đọc qua sách báo. Tôi đã hai lần viếng nước 
Pháp, nước Anh và vài nước khác trong Liên Hiệp Châu Âu, nhưng tôi vẫn còn ước ao được trở lại những nơi ấy với khối 
lượng thời gian nhiều hơn để chiêm ngưỡng những nét đặc thù của từng nơi về Hội Hoạ, Điêu Khắc, Kiến Trúc, Văn 
Hoá…cũng như thưởng ngoạn cảnh sống thanh bình, có tự do thật sự và dân chủ thật sự. Có đi xa, tôi mới có dịp nhận 
chân tình người Biên Hoà mãi đẹp. Tất cả thành viên trong Đoàn Hoa Bưởi Vượt Đại Dương I & II cũng như lần Hội Ngộ 
Đồng Hương Biên Hoà tại Virginia năm 2009 đã chứng minh tình người Biên Hoà. Tôi gút lại một chữ “ĐẸP” thôi.  
         Chuyến đi nầy, tôi được cử làm Trưởng Đoàn, ông Lâm Sĩ Đắt, Hội Trưởng luôn giúp tôi theo sát, lo lắng, đãm trách 
và bảo trợ tài chánh về nhiều mặt. Tôi thay mặt đoàn Hoa Buởi Vượt Đại Dương II cám ơn ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt 
và tất cả quý đồng hương cùng thân hữu nói trên với cả tấm lòng thành… Trân trọng.                              (Nguyễn Kim Lộc) 
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