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Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên 

khảo tổng quát về Lịch Sử Biên Hoà (1558-1975) từ phần 1 đến 

33 của đồng hương Nguyễn Văn Đáng, được khởi đăng trên diễn 

đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị.  

 

 Trân trọng. 
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Việt-Cộng tấn công vào cư xá BIF (Bienhoa Industrielle 

Forestiers/Sở Máy Cưa). 

 

Ngay sau ngày tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành sắc-luật 

10/59, Việt Cộng bất ngờ tấn công vào cư xá của cố vấn quân sự 

Hoa-Kỳ "MAAG" (Military Assistance & Advisory Group) tại 

ngôi nhà lầu cũ Sở Máy Cưa (BIF) của người Pháp, trước kia 

thuộc xã Lân-Thành, tỉnh Biên-Hoà. 

 

Vào đêm ngày 07 rạng 08 tháng 7 năm 1959, tại cư xá Train 

Compound, nơi có 08 cố vấn Hoa-Kỳ làm việc tại phi trường 

Biên-Hoà trú ngụ. Sau bữa ăn tối, sáu người đến phòng rượu vừa 

uống rượu vừa xem phim truyện (movie). Lợi dụng ánh sáng mù 

mờ từ máy chiếu phim loại 16 ly phát ra lên màn ảnh, một toán 

Việt-Cộng xuất phát từ ấp Gò-Me (Núi Đất), bất ngờ xuất hiện 

tấn công, giết người bảo vệ nơi cổng chính. Họ liền tiến vào, đập 

cửa sổ tràn vô trong phòng đang chiếu phim, dùng súng tự động 

bắn sối sả để yểm trợ cho toán du kích thứ hai mang "mìn" đang 

tràn tới, nhưng bị lính bảo vệ cư xá phát giác kịp bắn chết liền tại 

chổ, bên ngoài ngôi nhà lầu cư xá.  

  

Chung cuộc có kết quả là: cố vấn thiếu tá Dale Buis và trung sĩ 

Chester Ovnand và một em bé Việt-Nam 10 tuổi chết tại chổ. Lần 

đầu tiên có hai cố vấn quân sự cao cấp Hoa Kỳ và một cố vấn dân 

sự cấp quận, chết tại Biên-Hoà mà cũng là đầu tiên chết trên lãnh 

thổ Việt-Nam. 

 

Tình hinh an ninh Miền Nam trở nên xấu hơn. Nhiều đồn đóng 

quân, làng xã bị Việt-Cộng tấn công gây thiệt hại nặng. Du kích 

Việt-Công xâm nhập vào Nam toàn bộ là người của miền Nam 

trở về với danh nghĩa "Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam". Số du 



kích miền Nam nầy trà trộn trong dân, bằng mọi cách mà hầu hết 

là họ ép buộc, đàn áp người dân thôn xã phải ũng hộ lương thực, 

họ phải nhờ vào sự cung cấp lương thực thực phẩm của dân để 

sống. Đối kháng lại thì bị du kích Việt-Cộng cho là không hợp 

tác, phải tội chết.  

  

Việt-Công không để dân yên, các cở sở phúc lợi của chánh phủ 

xậy dựng cho dân như: trường học, bệnh xá, nhà bảo sanh, chợ 

búa ...khánh thành hôm trước thì bị chúng đốt huỷ diệt hôm sau. 

Về viên chức chánh quyền như: y tá, y tế bác sĩ, giáo viên các cấp, 

bị đe doạ, trưởng ấp, xã trưởng, lính tự vệ thì chúng, bắt cóc thủ 

tiêu. Đời sống trong dân chúng lúc nào cũng lo sợ, không an tâm 

làm ăn. 

  

Đối lại với Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam, tổng thống Ngô 

Đình Diệm đưa ra chương trinh xây dựng lại nông thôn, chiếm lại 

dân trong các vùng hẻo lánh, cô lập lực lượng vũ trang Cộng-Sản 

xa rời dân. Kế hoạch Ấp Chiến Lược được đồng loạt phát động 

trong nước. Tại Biên-Hoà, ở những nông thôn hẻo lánh như 

Đồng-Lách, Thiện-Tân, Lợi-Hoà ...(quận Công-Thanh); Tân-

Hoà, Mỹ-Lộc, Tân-Tịch, Đất-Cuốc, Bình-Mỹ (quận Tân-Uyên); 

Phước-Khánh, An-Viễn, Hang-Nai (quận Nhơn-Trạch); Bình- 

Sơn, Bình-Giả, (quận Long-Thành), Hóc Bà-Thức, Tân-Hạnh 

(quận Đức Tu).  

  

Tổng thống Ngô Đình Diêm cùng với nội các chánh phủ đang bận 

rộn với chương trình Ấp Chiến Lược, tìm cách ngăn chận sự trà 

trộn của du kích Cộng-Sản vào dân chúng ở thôn quê, thì năm 

1960, đại tá Nguyễn Chánh Thi và trung tá Vương Văn Đông làm 

cuộc đảo chánh tại Sài-Gòn. Với ý đồ hạ bệ tổng thống Ngô Đình 



Diệm, nhưng họ thất bại do không có mục đích rõ ràng, không 

được sự ủng hộ của dân chúng.  

  

Tổng thống Ngô Đình Diệm, nâng chưong trình Ấp Chiến Lược 

lên hàng Quốc Sách. Những Khu Trù Mật trước kia có dân số từ 

3000 trở lên được lập thành một ấp chiến lược. 

  

Ấp chiến lược được xây một hệ thống vòng đai phòng thủ thật 

kiên cố, có hai vòng rào. Vòng ngoài là dây kẻm gai và chông tre, 

kế đến là cái hào bì bõm nước có chiều sâu 2 mét, rộng hơn 2 mét, 

chằn chịt chông tre cắm nơi đáy hào, kế đến là vòng trong, là một 

con đê cao hơn 1 mét từ mặt đất, trên con đê có cắm nhiều chông 

tre liên kết kẻm gai phủ bên trên. Trên đê có đặt nhiều tháp chòi 

canh trên cao để quan sát từ xa, xây quanh theo vòng đai của ấp, 

canh gát cẩn mật ngày đêm. Đặt nhiều cổng, ban ngày cho dân ra 

ngoài làm ăn, đêm cổng đóng kín. Mọi sự di chuyển ra vào phải 

kiểm soát chặt chẽ, phải trình giấy tờ chứng minh. An ninh báo 

động dùng kẻng liên hồi. 

  

Trong ấp là một tổ chức sinh hoạt như ở thành phố, có những cơ 

sở hành chánh đại diện chánh quyền sở tại. Lực lượng Dân-Vệ lo 

việc bảo vệ dân. Một ngôi chợ trung tâm giao dịch buôn bán được 

xây bằng vật liệu nặng, chương trình đem ánh điện về nông thôn 

cung cấp điện lực, có nhà Bưu-Điện cho dân khỏi phải đi về thành 

phố gởi thư từ, có Phòng Thông-Tin để loan truyền tin tức qua đài 

phát thanh trên các loa. Những ngày lễ và cuối tuần có chương 

trình chiếu phim lộ thiên, phục vụ dân. Có Bệnh-Xá, Nhà Bảo-

Sanh, Nhà Trẻ, có trường Tiểu-Học đến Trung-Học Đệ Nhất Cấp. 

Những nơi gần trục lộ giao thông có chùa Phật, có nhà thờ Chúa. 

  



Ấp chiến lược được tổ chức theo phương thức tự quản, tự phòng, 

tự phát triển. Sự phòng thủ nhờ vào lực lựơng bảo vệ dân sự, cùng 

phối hợp với đoàn thể Thanh-Niên Thanh-Nữ Cộng-Hoà trong ấp 

phụ trách. Nếu bị tấn công, ban đầu tự vệ chống lại, quân đội đến 

tiếp cứu.  

  

Ấp chiến lược, cô lập được Việt-Cộng ra khỏi dân chúng, hết chổ 

tựa vào dân gây khốn đốn cho du kích Cộng-Sản, nguốn lương 

thực nuôi du kích bị hạn hẹp. 

  

Ngày 12 tháng 5 năm 1961, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon B. 

Johnson sang Việt-Nam lần nữa, họp với với chánh phủ Việt 

Nam, yêu cầu tổng thống Ngô Đình Diệm thấy rằng sự có quân 

lực Hoa-Kỳ đánh Cộng-Sản tại Việt-Nam là điều tất yếu cần phải 

có. Phía Hoa-Kỳ đề nghi ký hiệp ước đồng ý cho quân đội Hoa- 

Kỳ đưa 100 ngàn quân sang giúp. Tổng thống Ngô Đình Diệm, 

không đồng ý cho quân đội Hoa-Kỳ sang trực tiếp đánh Cộng-

Sản, yêu cấu chánh phủ Hoa-Kỳ viện trợ và gởi cố vấn giúp kỷ 

thuật, để người Việt-Nam chống Cộng Sản Quốc Tế.  

  

Sau khi từ Việt-Nam về, chánh phủ Hoa-Kỳ, tổng thống John F. 

Kennedy đồng ý cho gởi sang Việt-Nam 12 đội trực thăng cùng 

với 800 cố vấn mặc thường phục sang Việt-Nam. 

        

(Tiếp theo phần 25) 


