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TẠI NAM-KỲ 
 

Các trường mỹ nghệ nằm ở phía Đông, Nam-Kỳ, thủ đô của ba 
tỉnh Gia-Định (ngay cửa ngõ Sài-Gòn), Biên-Hoà (cách Sài-Gòn 
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30 km về phía Đông-Bắc) và Thủ-Dầu-Một (cách Sài-Gòn 30 km 
về phía Bắc). 

Trường Gia-Định có thể coi là ngôi trường chính của hai trường 
kia. Trường nầy chào đón tất cả những người trẻ đang theo học 

các trường mỹ nghệ. Trong năm đầu tiên, những người trẻ nầy 
được giáo dục bổ sung và bắt đầu học nghề cùng nhau (vẽ, công 

nghệ, bài tập thủ công). Vào cuối năm chuẩn bị tổng quát nầy, khi 
các năng khiếu được bộc lộ, các ơn gọi xuất hiện, tạo dịp cho các 

sinh viên theo ngành chuyên môn, tuỳ theo sở thích và năng khiếu 
của họ. Một số ở lại Gia-Định, số khác đến Biên-Hoà và Thủ-

Dầu-Một để học toàn bộ ngành nghề mà họ đã chọn. 
Ở cả ba trường, thời gian học thông thường là sáu năm mà trong 

quá trình học sơn lót thực tế kéo dài ba năm. Sau đó, hầu hết sinh 
viên sẽ dành thêm ba năm nữa để tham gia các buổi hội thảo nâng 

cao gắn liền với mỗi trường. Trong ba năm cuối cùng nầy, khi họ 
nhận được tiền lương, họ sẽ hoàn thành khoá đào tạo kỹ thuật của 

mình. Quá trình thực tập trong xưởng được đánh giá cao bằng 
việc tạo ra một kiệt tác có giá trị bằng tốt nghiệp thợ bậc thầy. Sau 

khi ra trường, sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp địa phương 
hoặc tự thành lập. 

Ba trường này được đặt dưới sự kiểm soát nghệ thuật của một 
thanh tra các trường nghệ thuật ứng dụng, người duy trì sự thống 

nhất về quan điểm và sinh hoạt học đường. Vì vậy, các trường 
thường xuyên liên lạc với nhau, hợp tác làm việc. Gia-Định đưa 

ra quy hoạch tổng thể để Biên-Hoà và Thủ-Dầu-Một cùng thực 
hiện. Biên-Hoà sản xuất phụ kiện cho nội thất Thủ-Dầu-Một,  

v…v... 
Các trường nghệ thuật không tìm cách truyền bá vào Đông-

Dương những công thức nghệ thuật danh giá ở đô thị. Ngược lại, 
lý tưởng của họ là làm sống lại những truyền thống địa phương 

đã bị gián đoạn. Phục hồi hoặc thúc đẩy một nghệ thuật sống, một 



nghệ thuật vay mượn các công cụ và một số quy trình kỹ thuật từ 
phương Tây, nhưng lại có nguồn gốc từ chính đất nước nầy. Họ 

lấy cảm hứng, chủ đề, hình thức từ tác phẩm của các bậc thầy 
Trung-Quốc cổ xưa và trong công tác địa phương, đây là mục tiêu 

mà ba trường phái Nam-Kỳ đặt ra. Sinh hoạt của họ đã được cảm 
nhận rất may mắn vì các trường Gia-Định, Biên-Hoà và Thủ-Dầu-

Một đã mang lại sự đổi mới cho nền nghệ thuật công nghiệp địa 
phương, sự sa đọa và suy tàn mà gần đây mọi người đều nhận 

thấy. 
 

Trường Biên-Hòa. 
Trường Biên-Hoà có thể khẳng định có truyền thống lâu đời về 

gốm sứ, rất được ưa chuộng trong tỉnh, thậm chí cả các xưởng đúc 
nghệ thuật, nơi từng có nhiều điêu khắc gia ở Nam-Kỳ (làm cồng 

chiêng, chuông). Khi xưa, các quy trình thô sơ và sản xuất, chỉ 
nhằm mục đích bán hàng hằng ngày, chỉ tạo ra những sản phẩm 

không có giá trị nghệ thuật, trường Biên Hòa đã đi ngược dòng: 
nó thổi sức sống mới vào nghệ thuật địa phương. 

Được đặt dưới sự hướng dẫn của hai chuyên gia người Pháp, một 
người được đào tạo tại nhà máy Sèvres và được sự hỗ trợ của một 

số quản đốc và giảng viên bản xứ, 1 trường có 74 học sinh được 
chia thành hai khu: khu đồng (39 sinh viên), khu gốm sứ (35 sinh 

viên). 
Học sinh hầu hết đều là nông dân trẻ. Rất khéo léo với các ngón 

tay của mình, các em bắt đầu bằng việc tái tạo các con vật nhỏ 
bằng đất sét, sau đó khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ 

thông, các em học vẽ, làm mô hình, sáng tác các họa tiết trang trí; 
cuối cùng họ bắt tay vào việc tái tạo những tác phẩm cổ điển phức 

tạp và tinh tế nhất. 



Phần làm gốm sử dụng đất được thu thập trong vùng và được làm 
sạch, rửa sạch và định lượng tại xưởng của trường. Men và thuốc 

nhuộm có nguồn gốc từ Trung-Quốc.  
Trường Biên-Hoà sản xuất tất cả các loại bình hoa, đồ đá được 

nung, chạm khắc và nứt, tráng men; sao chép các tác phẩm từ 
Viện Bảo Tàng và các bộ sưu tập tư nhân ở Sài-Gòn; sử dụng các 

tài liệu được xuất bản trong các bộ sưu tập lớn dành cho nghệ 
thuật Trung-Quốc. Nhờ thế, qua các mẫu trưng bày tại phòng 

Triển Lãm, có thể thấy bình hoa Biên-Hoà đẹp từ đường nét đến 
chất liệu. 

Phần Đồng, hầu như chỉ sử dụng quy trình đúc sáp thất lạc. Trong 
số các mẫu mã đa dạng và thường được đổi mới, các đồ vật bằng 

đồng được làm tại trường (tượng các vị thần Viễn-Đông, lư 
hương, động vật tự nhiên và huyền thoại, con dấu, chặn giấy, đồ 

đính đá, v.v.) cũng không có gì phải chê cả về kiểu dáng và 1 lần 
thực hiện. 

Trường không sản xuất đủ để đáp ứng lượng khách hằng ngày 
càng tăng thêm. Ngoài một số tác phẩm trang trí các gian hàng 

của Nam-Kỳ và Giáo Dục Công Cộng, trường Biên-Hoà gửi đến 
phòng Triển Lãm một tượng đồng lớn, một tượng đài có hình thức 

rất đẹp mắt. 
 

Trường Thủ-Dầu-Một 

Trên sông Sài-Gòn, tỉnh Thủ-Dầu-Một là vùng rừng đặc biệt giàu 

có các loài quý hiếm. Khu rừng nầy luôn cung cấp thợ làm tủ và 
thợ mộc. Do đó, thị trấn Thủ-Dầu-Một rất thích hợp để trở thành 

trụ sở của một trường dạy đóng đồ nội thất. Được thành lập vào 
năm 1901, trường Thủ-Dầu-Một là trường lâu đời nhất trong ba 

trường nghệ thuật ở Nam-Kỳ. 
Trường Thủ-Dầu-Một có trang thiết bị cơ khí quan trọng; trường 

có 68 sinh viên địa phương, ngoại trừ một số sinh viên được nhận 



học bổng từ các tỉnh khác. Được hướng dẫn bởi một giáo sư người 
Pháp với sự hỗ trợ của hai bậc thầy vẽ và năm vị quản đốc bản 

xứ, trường Thủ-Dầu-Một tổng hợp tất cả các nghệ thuật nội thất. 
Nó bao gồm bốn phần, mỗi phần tương ứng với một nhánh đặc 

biệt: làm tủ, chạm khắc gỗ, khảm và khảm, sơn mài. 
Ngoài các đồ vật trang trí hoặc đồ dùng nhỏ hằng ngày (mâm, 

bảng vàng mã, v.v.), trường Thủ-Dầu-Một còn sản xuất đồ nội 
thất lấy cảm hứng từ các tác phẩm được trưng bày tại Cung Điện 

và Viện Bảo Tàng Huế, cũng như các tác phẩm đẹp của Trung- 
Quốc, giường cắm trại, tủ bát đĩa , rương, ghế bành và ghế đẩu, 

bàn cúng, bàn thờ, v.v... Những bộ bàn ghế do trường sản xuất 
không thể không nhận được sự tán thành của những người sành 

sỏi: chúng gây ấn tượng bởi sự phù hợp về hình thức, sự tinh tế 
trong đường nét, sự hoàn hảo của hình thức. lắp ráp, sự hoàn thiện 

tỉ mỉ của việc thực hiện. Một số lượng lớn cựu học sinh của trường 
Thủ-Dầu-Một ngày nay được bố trí vào vùng, nơi họ đã nâng cao 

trình độ sản xuất bản địa lên rất nhiều. 
Các tác phẩm của trường Thủ Dầu Một gửi tới nhiều hội chợ và 

triển lãm luôn được công chúng rất yêu thích, cả ở Pháp và Đông- 
Dương. Những tác phẩm được gửi đến Vincennes sẽ củng cố thêm 

danh tiếng của trường phái đóng tủ rất nguyên bản của Nam- Kỳ. 
Cuối cùng, cần lưu ý rằng một nghề bản địa, bao gồm chủ yếu là 

các ông chủ nhỏ, đã lan rộng khắp trường mà mọi người vẫn tiếp 
xúc cả về tuyển dụng công nhân của họ và để được tư vấn hoặc 

làm công việc kỹ thuật. 
 

Huỳnh H. Hiền  
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