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Thơ ngỏ 

 
Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu, 

  Thời gian vừa qua, chúng tôi đã làm việc liên tục hầu để có được Bảng Tin Hằng Tháng định kỳ và chuẩn 
bị hoàn tất cho phần trình bày quyển Đặc San Xuân Biên Hoà 2008. Tuy vất vả nhưng tinh thần rất vui và phấn 
khởi khi nhận được những lá thơ cùng ngân phiếu mà Quý Vị đã nhiệt tình thăm hỏi, ủng hộ và khuyến khích 
chúng tôi. 
 Những phút giây mệt mỏi đã được đổi lấy những nụ cười tươi khoẻ khi chúng tôi đọc lá thơ rất thân tình 
của Bác Võ Hà Khuê từ Seattle, Washington. USA, gởi về với đôi dòng thơ đầy cảm kích: “...Chú Đắt cho tôi 
được gởi lời nhắn thăm hỏi đến tất cả Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà…”  
 Những ngày tháng dấn thân hy sinh, lo nghĩ cho sự phát triển Hội, chúng tôi đã vững niềm tin khi được sự 
quan tâm, khuyến khích của Quý Vị ở khắp nơi trong nước Hoa Kỳ, Canada, Âu, Úc và Á Châu, nhất là khi đọc lá 
thơ của Bác Sĩ Đào Thế Xương từ Baton Rouge, Louisiana gởi về với những lời rất chân tình: “….Xin kính chúc 
Ông Hội Trưởng và toàn thể Ban Chấp Hành đầy đủ sức khoẻ thể xác như tinh thần để tiếp tục giúp cho dân, con 
cháu tỉnh Biên Hoà có chổ gặp gở và có món ăn tinh thần đều đặn….”  
 Chúng tôi xin được lần nữa chuyển lời chào Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà của Bác Võ Hà Khuê 
đến cùng Quý Vị. Chúng tôi chân thành cảm tạ tất cả Quý Vị đã ủng hộ chúng tôi, cho chúng tôi những lời khuyến 
khích tốt đẹp như linh dược “Cửu Long Hoàn-Võ Đình Dần”. Chúng tôi nguyện và mong luôn được tiếp tục phục 
vụ cho “Biên Hoà”. 
 Như đã đề cập trong Bảng Tin Hằng Tháng Số 51, chúng tôi nay có dịp chuyển đến cùng Quý Vị thành 
phần Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2007-2010 gồm có: 
  
 Cố Vấn: Đồng Hương Lê Văn Năm và Lê Văn Trưởng. 
 Hội Trưởng: Đồng Hương Lâm Sĩ Đắt 
 Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Đồng Hương Ngô Khương An 
 Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Đồng Hương Kevin Đức Nguyễn 
 Thơ Ký: Đồng Hương Đỗ Thị Minh Tâm 
 Thủ Quỹ: Đồng Hương Bùi Văn Tuấn 
 Trưởng Ban Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên: Đồng Hương Từ Phước Hạnh 
 Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội: Đồng Hương Nguyễn Văn Ngàn 
 Thông Tin và Liên Lạc: Đồng Hương Giãn Lệ Vân 
 
  Trụ sở tạm: 
 Hội Ái Hữu Biên Hoà 
 10731 Triola Lane 
 Houston, Texas 77072 
 Điện Thoại: 
 Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt: 281-933-3127 (Tư gia) – 713-922-5638 (Cell) 
 Đồng Hương Giãn Lệ Vân: 281-261-5844 (Tiệm) 
 
 Trân trọng kính chào.  
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Tiểu Sử và Công Nghiệp 

Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên 
****** 

      Ông có tên tự là Thắng Tài, người Huyện Ngô Xuyên, Phủ Cao Châu, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tương truyền 
Ông mất năm 1725, nhằm ngày 23 tháng 10 Âm Lịch. Đức Ông là Tổng Binh của ba châu: Cao Châu, Lôi Châu và Liêm 
Châu dưới triều nhà Minh (Trung Quốc). Năm 1644 nhà Minh sụp đổ, nhà Mãn Thanh lên ngôi. Nhiều bậc trung thần của 
nhà Minh không chịu thần phục Mãn Triều, nên đã nổi lên khởi nghĩa: “BÀI MÃN PHỤC MINH”, trong đó có Tổng 
Binh Trần Thượng Xuyên và Tướng Trương Ngạn Địch. 
      Nhưng…, việc lớn không thành, Tổng Binh Trần Thượng Xuyên và Tướng Trương Ngạn Địch đã mang ba ngàn quân 
cùng với gia quyến và trên 50 chiến thuyền xuôi Nam, đến nước ta triều kiến Chúa Nguyễn Phúc Tần, lúc bấy giờ đang 
cai trị miền Nam, để được thu nhận làm dân nước Đại Việt. 
     Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần chấp thuận và cho họ vào Nam. Tướng Trương Ngạn Địch và Hoàng Tiến dẫn đầu một 
đoàn người đến định cư vùng Định Tường-Mỹ Tho. Số còn lại dưới sự điều động của Tổng Binh Trần Thượng Xuyên và 
Tướng Trần An Bình dừng lại vùng Đông Phố tức Biên Hoà ngày nay. 
     Từ một vùng đất hoang sơ, rừng thiêng vắng vẻ, Tổng Binh Trần Thượng Xuyên đã một mặt nổ lực huy động, đôn đốc 
đồng bào khẩn hoang trồng trọt phát triển về nông nghiệp, một mặt khuyến khích thương nhân khuếch trương xây dựng 
phố xá, mở mang bến cảng, trao đổi buôn bán với thương nhân trong nước và ngoại quốc. Nhờ đó mà không bao lâu, cả 
một vùng tả ngạn sông Đồng Nai từ làng Bình Hoà cho đến Cù Lao Phố đã trở thành một đô thị sung túc, đời sống của 
đồng bào không ngừng phát triển lạc nghiệp và an cư. 
     Ngoài tài đức “Kinh Bang Tế Thế”, Đô Đốc Tướng Quân cũng là một danh tướng dũng lược tài ba. Ông đã từng giúp 
Chúa Nguyễn đánh tan nhiều mưu đồ phản loạn, thảo khấu nổi lên trong vùng, bảo vệ sự yên bình cho dân chúng.  
     - Năm 1725, con trai của Đô Đốc Trần Thượng Xuyên là Tướng Trần Đại Định nối nghiệp cha theo phò Chúa Nguyễn 
và được phong chức Tổng Binh với tước vị Định Viễn Hầu, chỉ huy hai đạo binh Phiên Trấn và Long Môn. Đến đời cháu 
là Trần Lực cũng phò Chúa Nguyễn. 
     Như vậy, cả ba đời họ Trần, cha là Trần Thượng Xuyên, con là Trần Đại Định và cháu là Trần Lực đều là tướng tài 
được Chúa Nguyễn trọng dụng. Để ghi nhớ công ơn to lớn, mở mang bờ cõi, hưng quốc an dân của Đô Đốc Tướng Quân 
Trần Thượng Xuyên, Chúa Nguyễn đã ban cho đại gia đình họ Trần này một tước vị rất cao quý là: 
 

“NGUYỄN VI VƯƠNG, TRẦN VI TƯỚNG, ĐẠI ĐẠI CÔNG THẦN BẤT TUYỆT.” 
 
     Sau này dù Ngài đã quy tiên, nhưng các vua Minh Mạng và Thiệu Trị một lần nữa tấn phong cho Ngài tước vị cao 
trọng là: 

“THƯỢNG ĐẲNG THẦN TRẦN THƯỢNG XUYÊN” 
 
         Ngôi Đình Tân Lân, cạnh bờ sông Đồng Nai trong Thị Xã Bình Trước, Tỉnh Biên Hoà, đã được đồng bào tôn tạo từ 
năm 1906 để thờ phượng Đức Ông. Trước năm 1975, một con đường chạy theo dọc bờ sông từ Câu Lạc Bộ Thanh Niên 
cạnh Nhà Bưu Điện xuyên qua khu chợ Cá đến trước cửa Đình Tân Lân rồi lên đến trường Sơ Cấp Nguyễn Khắc Hiếu, 
con đường này được gọi là đường Trần Thượng Xuyên và một trường Trung Học cũng được mang tên Ông đó là trường 
Trung Học Bán Công Trần Thượng Xuyên cạnh trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền nằm dọc theo Quốc Lộ 1. Điều 
nầyy đã nói lên lòng tôn kính nhớ ơn bậc đại công thần, đại ân nhân đã có công khai phá, mở mang xứ sở và đã “Hiển 
Thánh” độ trì cho con dân Biên Hoà luôn được bình an theo sở nguyện. 
       Ngoài việc Tiểu Sử và Công Nghiệp Đức Thượng Đẳng Trần Thượng Xuyên được ghi vào sử xanh, lòng mến phục 
và dạ tôn thờ đời đời nhớ ơn Bậc Thần Hoàng bổn thổ nay còn được thể hiện ở hai câu liễn ở cổng vào khu Cỗ mộ toạ lạc 
tại quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hoà như sau:  
 

Lộc tẩm thiên niên sắc phong Công Thần Khai Quốc hộ dân xã tắc. 
Mỹ lăng cổ định hoàng ân Đô Đốc Đại Đức bảo an sơn hà 

 
      Hằng năm, con dân và thân hữu Biên Hoà luôn quy tụ lại để cử hành Lễ Vía Đức Ông rất long trọng tại Biên Hoà, 
Việt Nam và ở hải ngoại như tại San Jose, California và tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Công việc này được ghi lại trong hai 
đoạn ngũ ngôn dưới đây:  
 
   Mỗi năm khí Tiểu Tuyết  Nay “Từ đường” Houston. 
   Tân Lân cúng kỳ yên   Vẫn noi theo mỹ tục 
   Cầu Thần hoàng linh kiệt  Làm lễ Vía Đức Ông 
   Hộ trì dân Trấn Biên   Với tất lòng bái phục  
 
 

2 



 

 
Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến Quý Vị một bài văn rất hay của Đồng Hương Anh Lê Văn Đông, (San 
Jose, California) “Về Thành Phố Thân Thương - Ngôi Trường Yêu Dấu: Ngô Quyền, Biên Hoà”, mà Hội được dịp đăng 
tải để chúng ta cùng thưởng lãm. Qua những dòng văn ấp áp tình quê hương, Anh đã viết về những kỷ niệm chôn chặt 
đời người, những suy nghĩ sâu xa về sự thăng trầm của đất nước và niềm hoài mong gởi đến đồng môn. Một bài văn đầy 
ân tình của con dân Biên Hoà. Hội chân thành cảm tạ Anh Lê Văn Đông. Kính mời Quý Vị.    
 

VỀ THÀNH PHỐ THÂN THƯƠNG - NGÔI TRƯỜNG YÊU DẤU 
NGÔ QUYỀN, BIÊN HOÀ 

 
          Hồi tưởng về một thành phố Biên Hoà xa xưa, khoảng thập niên 50, là những ngôi nhà nho nhỏ ẩn hiện trong 
những tàng cây, khu vườn, bên những con đường ngắn hẹp, rơi rụng lá me vào những hè oi ả hay ướt sủng nước những 
ngày mưa dầm tháng 9. 
          Những ngày thơ ấu chầm chậm trôi qua dưới mái ngôi trường tiểu học đầu tiên của tỉnh, ngôi trường thân yêu 
chuyên chở những kiến thức đầu đời, dãy lầu hai tầng khá kiên cố, kiến trúc thời Pháp Thuộc, song song 3 dãy lớp học từ 
lớp 1 đến lớp 3, nam nữ riêng biệt, ngay cả trong giờ ra chơi. Hai gốc phượng già nở hoa đỏ thẩm thầm nhắc nhở mùa Hè 
đã đến, râm ran tiếng ve những buổi trưa tịch mịch, khi trường vắng tiếng đùa giởn. 
          Điều không thể quên khi nói về thủ phủ của Trấn Biên là con sông Đồng Nai chảy xuyên qua thành phố, chuyên 
chở phù sa bồi đắp cho những cù lao nằm dọc hai bờ, tạo nên những cánh đồng lúa xanh nuôi sống người dân hiền hoà 
chất phác. Dòng sông êm ả những ngày đầu mùa nắng Hạ, nước trong veo lượn lờ những chiếc thuyền nan, những cồn 
cát nổi giữa dòng, lủ trẻ con bơi lội đùa giởn. Xa xa dòng tẻ làm hai nhánh chui gọn dưới hai gầm hai cây cầu: cầu Rạch 
Cát và cầu Gành bao quanh Cù Lao Phố, vựa lúa nuôi sống dân bao đời. Sang mùa nước nổi, dòng sông bỗng thay đổi 
hình hài, bao la, gầm rú, dữ tợn hơn trước. Dòng nước đục ngầu chảy ào ạt, cuốn trôi những gốc cây, bè cỏ rác, xác thú 
vật….xuôi ra biển, như muốn gột rửa cho vùng đất ven bờ những bụi bậm nhớp nhơ của những ngày Hè nắng lửa. 
          Thành phố với những sinh hoạt êm đềm, những ngày nghỉ học, leo trèo núi Bửu Long, Châu Thới, nhìn xa xa 
những cánh đồng xanh mướt cạnh dòng sông trắng bạc lấp lánh ánh mặt trời, thăm di tích lịch sử thờ các bậc tiền nhân có 
công gầy dựng nên Biên Trấn ngày xưa (Trần Thượng Xuyên, Nguyễn Hữu Cảnh….) 
          Tuổi học trò dần trôi, theo đà phát triển, nền giáo dục mở rộng, ngôi trường Trung Học đầu tiên ra đời, danh xưng 
Ngô Quyền, một vị vua có công lớn với đất nước Việt. Biết bao thế hệ con em Biên Hoà đã lớn lên, được giáo dục đầy 
đủ, ra đời tung hoành bay nhảy khắp nơi, thảy đều bước qua hai mái trường mẹ là Nguyễn Du và Ngô Quyền.  
          Những kỷ niệm tuổi học trò kể hoài không hết, những lần sách vở áo quần mới mẻ ngày tựu trường, buổi chào cờ 
sáng thứ Hai với các bạn học sinh xuất sắc được xướng tên, lãnh Bằng Danh Dự, lớp học với những Thầy Cô trẻ trung 
hoạt bát, những len lén phê bình, cặp Cô này với Thầy kia, ánh mắt dáng điệu lo lắng, rụt rè khi chạm mặt thầy Hiệu 
Truởng, cô Giám Thị…., những buổi diễn tập văn nghệ chuẩn bị kết thúc một niên học sắp qua, hay ra sân vận động cổ 
võ cho đội bóng Trường nhà thi đấu trong mùa Giải Thể Thao Học Sinh Liên Tỉnh…. 
          Theo dòng thời gian, đất nước đi vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Lớp thư sinh trẻ thơ ngày nào đã dấn thân 
theo tiếng gào rú của chiến chinh, cất bước lên đường lao vào khói lửa, bỏ lại sau lên ngôi trường mẹ thẩn thờ nuối tiếc. 
Những Thầy, Cô đôi mắt u buồn nhìn những đứa học trò thân yêu của minh đang lăn lộn trong mịt mùng sóng gió.  
          Cuộc lửa binh còn xé nát quê hương, những chàng thơ sinh yếu đuối, thơ dại kia càng trui luyện thành những chiến 
binh dạn dày sương gió, kẻ thì vinh quang chức tước, uy quyền, người nằm xuống trong nghĩa trang u buồn lạnh lẽo.  
         Cuộc chiến tàn khốc u mê trên đất mẹ hiền hoà kia đã nhào nặn những đứa con thân yêu thành những kẻ xa xăm 
lạnh lẫm, thì cạnh đó, ngôi trường thân yêu cũng đào tạo nên những trò ngoan, xuất sắc, tương lai rực rỡ, tung ra khắp 
bốn phương trời, làm rạng danh trường, một thời nổi tiếng miền Đông Nam Việt. 
          Lịch sử sang trang, biết bao thay đổi diễn ra trong lòng dân tộc, kẻ mất người còn….nhưng ngôi trường vẫn còn 
kia, yên lặng đứng nhìn thế cuộc dần trôi. Qua đi những tháng ngày thay da đổi thịt, từ một ngôi trường nhỏ, nằm cạnh 
con dốc xuôi ra miền Trung, bây giờ bề thế vững chắc hơn. 
          Lớp học sinh cũ ngày nào giờ tản mác khắp nơi trên thế giới, thay bằng những con em học sinh thế hệ mới, ngày 
ngày vẫn tung tăng đến trường trong bộ đồng phục áo dài tựa đàn bướm trắng toả khắp thành phố Biên Hoà thân thương. 
          Và sau bao ngày lưu lạc thất tán, hôm nay các cựu học sinh Ngô Quyền hải ngoại đã tập họp nhau lại để khơi dậy 
truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo”, ghi nhớ ân sâu của lớp người đi trước đã đào tạo nên những trò giỏi về chuyên môn, 
khoẻ về thể chất, trung thực trong tâm hồn. Đây cũng là nền tảng vững chắc để đào tạo những lớp kế thừa có nhiệm vụ 
xây dựng một xã hội hài hoà, thanh bình, một gia đình yêm ấm, hạnh phúc. 
         Mong sao trong tương lai, sự liên hệ  giữa các cựu học sinh Ngô Quyền quốc nội, hải ngoại sẽ tăng tiến, làm bàn 
đạp cho sự thông cảm, hiểu biết, gắn bó thành một thực thể có giá trị cao của tập thể những con dân Việt vùng Biên Trấn. 

 
Thung Lũng Hoa Vàng-San Jose, California. 

 Năm Lưu Vong Thứ 10 
Lê Văn Đông 
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Thông Báo 
Hội Ái Hữu Biên Hoà, Ban Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên trân trọng thông báo cùng Quý Vị: 

Ngày Lễ Vía Đức Ông năm nay sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 02 tháng 12 năm 2007, từ 11 giờ sáng cho đến 
4 gìờ chiều, tại  Sharptown Community Center,  6600 Harbor Town. Houston, Texas 77036. 

(Trên đường Bellaire phía sau khu tiệm phở Tân Lộc, nhà hàng Thái Spice, gần đường Mary Bates) 
Chúng tôi xin được loan tin sớm hầu Quý Vị có dịp sắp xếp công việc để về tham dự buổi lễ năm nay thật đông đảo, cũng 
như ghi danh đóng góp, phụ giúp trang trí, ẩm thực… (Chúng tôi cần nhiều người phụ giúp).  
Mọi chi tiết xin liên lạc: Trưởng Ban Lễ Vía Đức Ông, Anh Từ Phước Hạnh, điện thoại: 713-398-9590 (Cell), Thủ Quỹ, 
Cô Giãn Lệ Vân, điện thoại: 281-261-5844 (Work) hay trụ sở tạm của Hội: 281-933-3127.  
****************************************************************************************** 

Sau đây là danh sách sơ khởi Quý Đồng Hương và Thân Hữu đóng góp vào Lễ Vía Đức Ông 
Hiện kim (Dollars): Đồng Hương: GĐ Giang Đông (New Orlean, LA) $300, GĐ Từ Phước Hạnh (Hou., TX) bảo trợ tiền 
mướn hội trường, GĐ Trần Muội (Pleasanton, CA) $50, GĐ Từ Liên (Chicago, IL) $20, GĐ La Nhung (San Jose, CA) 
$100, Chị Nguyễn Lan (Hou., TX) $20, Chị Trương Tố Quyên (Ontario, Canada) $20, Cô Trương Lê Mỹ Phương 
(Lawndale, CA) $20. Bác Nguyễn Văn Tài (France) $30, GĐ Du Bình (Chicago, IL) $30, GĐ Trần Anh (Autralia) 
$ 35, GĐ Trần Bông (Autralia) $35, GĐ Nguyễn Tấn Xê (Glenview, IL) $20, GĐ Lý Thu Cúc (Virginia) $20, 
GĐ Đỗ Cao Tuy (Hou., TX) $25, GĐ Thomas Thái (Springs, TX) $50, GĐ Ngô Văn Minh (San Jose, CA) $20. 
GĐ Lưu Quang Tổ (Hou., TX) $50, GĐ Nguyễn Liễu (Hou., TX) $50, GĐ, GĐ Từ Kim Anh (Holland) $50.   
Thân Hữu: Anh Nguyễn Thái Bữu (Hou., TX) $100. Lễ Vật: GĐ Giãn Bội (Biên Hoà, VN) 01 con heo quay, GĐ 
Trần Châu (San Jose, CA) 01 con heo quay và 01 mâm bánh bao, GĐ Nguyễn Bữu Lân (Houston, TX) 20 bông huệ, GĐ 
Vân và Tiến (Houston, Texas) 02 mâm bánh bò và rượu cúng, Bác Lý Kiều (Houston, TX) 01 mâm bánh bao, Bác Thái 
Thị Sanh (Kent, WA) 01 mâm bánh bao, GĐ Vũ Hà (Houston, TX) 02 mâm bánh bột lọc, GĐ Trần Văn Thanh (Houston, 
TX) 04 chậu bông cúc, GĐ Vương Tô (Houston, TX) Cơm chiên, Chị Ngũ Ánh Vân (Katy, TX) 03 mâm xôi, GĐ Giãn 
Cường (Dallas, TX) 03 mâm mì xào, Chị Hà Diệu Minh (Houston, TX) nhang đèn, GĐ Huỳnh Phước Hải (Houston, TX) 
01 mâm ngũ quả, GĐ Bành Thiếu Mai (Hou. TX) 02 mâm cơm chiên. GĐ Lâm Sĩ Đắt (Hou., TX) 250 chai nước lọc. 
************************************************************************************************** 
Tặng Quỹ Hội: Quý Đồng Hương (Dollars): Bác sĩ Đào Thế Xương (Baton Rouge, LA) $500, Bác Nguyễn Thị Đề 
(France) $50, Bác Võ Hà Khuê (Seattle, WA) $50, Bác Võ Văn Biên (Gardena, CA) $30, Anh Du Bình (Chicago, IL) $ 30, 
Anh Huỳnh Nào (Wyoming, MI) $20, Anh Huỳnh Văn Quang (Anaheim, CA) $20, Anh Đỗ Cao Tuy (Houston, TX) $25. 
Thân Hữu: Ông Trần Đình Ry (Houston, TX) $50. 
Tặng Quỹ Đặc San Xuân: GĐ Lâm Sĩ Đắt (Houston, TX) $500, Ẩn danh (Virginia Beach, VA) $100, Bác Trần Đại Tân 
Á (Skokie, IL) $50, Bác Ngô Văn Minh (San Jose, CA) $50, Bác Võ Văn Biên (Gardena, CA) $20, Chị Trương Tố Quyên 
(Toronto, Canada) $20, Cô Võ Thị Ngọc Dung (Lawndale, CA) $100, Anh Huỳnh Đông (S. Elmonte, CA) $30, Chị 
Trương Kim Loan (Wichita, KS) $20, Anh Thomas Thái (Springs, TX) $50. Anh Võ N. Đáng (Lanham, MD) $100. 
 ************************************************************************************************** 

Phân Ưu 
Được tin buồn Nhạc Mẫu của Đồng Hương Lâm Sĩ Đắt là Cụ Bà Anna Trần Thị Mát, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1936 tại 
Nam Định, Bắc Việt, từ trần lúc 09:45 sáng ngày 10 tháng 10 năm 2007 (nhằm ngày 30 tháng 9, năm Đinh Hợi), tại 
Houston, Texas. USA. Hưởng thọ 72 tuổi.  
Hội Ái Hữu Biên Hoà thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Lâm Sĩ Đắt và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn 
Cụ Bà Anna Trần Thị Mát sớm về nước Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.  
************************************************************************************************** 

Sinh Hoạt Hội Ái Hữu Biên Hoà 
Ngày 30 tháng 9 năm 2007, đáp theo lời mời của Ban Trị Sự Chùa Từ Bi Đạo Tràng Quan Thế Âm, Cypress, Texas, Ông 
Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt đã đến tham dự buổi Tết Trung Thu cho các con em gia đình Phật tử, được tổ chức tại hội trường 
vào trưa cùng ngày. Nhân dịp Chùa có chương trình Xây Đựng Chánh Điện, Hội Ái Hữu Biên Hoà đã ủng hộ $100. Số tiền 
này đã được Ông Hội Trưởng bảo trợ. 
Cáo lỗi: Vì sơ suất chúng tôi đã in Phụ Bản Bảng Tin Hằng Tháng kỳ này vẫn mang Số 51 thay vì Số 52.  
************************************************************************************************** 
Nhắn Tin: ***Tôi, cựu chiến binh Hoa Kỳ, Trung Sĩ Kerr, muốn tìm người bạn thân là chị ANH THI HOA, khi xưa làm 
việc cho “A” Company 46th Engineers, khoảng năm 1970-1971, tại căn cứ Long Bình, Biên Hoà, Việt Nam. Kính xin Quý 
Vị Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà giúp đở cho tôi được liên lạc với người bạn thân này. Sau đây là địa chỉ liên lạc 
của tôi: bob561949@yahoo.com. Chân thành cảm tạ Quý Vị.    
***Đồng Hương Nhạc sĩ Bằng Giang muốn được liên lạc với Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà thân quen. 
Xin Quý Vị thơ về địa chỉ sau: Nhạc sĩ Bằng Giang. 3130 Ennfiled Lane. Duluth, GA 30096. ĐT: 404-509-7860. 
***Đồng Hương Huỳnh Đông kính mong được Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà ủng hộ ghi danh vào 
chương trình xem đài Việt Nam qua Hệ Thống DIRECTV. Xin liên lạc: Đông Huỳnh số 1-626-641-3967. 
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PHỤ BẢN BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 52 

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2007 TẠI HOUSTON, TEXAS 
************************************************************************************************ 
“Vườn Thơ Xứ Bưởi” rất hân hạnh giới thiệu đến Quý Vị sự tham gia của Thân Hữu Nguyễn Đức Trạch, bút hiệu Trạch 
Gầm, bài thơ “Trở Lại Đồng Nai”. Sinh trưởng ở miền Tây, anh có một đời binh nghiệp rất hào hùng và Biên Hoà đã một 
thời gắn bó đời anh với bao kỷ niệm. Thân tình sâu đậm với miền xứ Bưởi, Anh đã cho chúng ta được thưởng lãm những 
dòng thơ rất hay. Hội chân thành cảm tạ Thi Sĩ Trạch Gầm. Kính mời Quý Vị.  

 
     TRỞ LẠI ĐỒNG NAI 
 
     Em qua Đồng Nai, qua Cù Lao Phố 
     Vào trường Ngô Quyền học Chinh Phụ Ngâm 
     Ta vượt Đồng Nai, ngã đường Cây Gáo 
     Vào chiến khu D… tìm kiếm thanh bình. 
  
     Thuộc Chinh Phụ Ngâm sợ đời chinh chiến 
     Vào chiến khu D, tắm máu phơi xương 
     Em thả lo âu, buồn bao con phố 
     Trả phố niềm vui, ta giẵm chiến trường. 
  
     Đôi lúc rảnh rang… ngồi cà phê Tuyệt 
     Đợi nắng trưa về ngủ giữa tóc bay 
     Lượm ít hồn nhiên ru đời gió cát 
     Em giả vờ như chẳng biết, chẳng hay. 
  
     Ta khoái cái điều không hay, không biết 
     Thằng lính như ta… đốt cháy bao rừng 
     Chẳng lẽ tim em ta không mồi được 
     Một que diêm… đủ tan biến lạnh lùng! 
  
     Ta về Đồng Nai, qua cầu Xa Lộ 
     Trở lại phố tình, phố lặng rưng rưng 
     Ta đốt que diêm soi tìm quá khứ 
     Lửa bỏng cả tay… buồn lạ buồn lùng. 
                           

Trạch Gầm-Nguyễn Đức Trạch 
*************************************************************************************************** 

“SÔNG PHỐ”(*) 
 Đúng danh là “Đông Phố”, địa danh của “Cù Lao Phố” và vùng phụ cận (xã Thanh Hà ngày xưa), dưới thời Chúa 
Hiền Nguyễn Phúc Tần, vào đầu thế kỷ thứ XVII. Người khai thôn lập ấp đầu tiên vùng này là người Trung Hoa: Tổng 
Binh Trần Thượng Xuyên tự Thắng Tài. 
 Lúc ban sơ, di dân còn thưa thớt, ở rải rác đó đây, trong đồng, ven sông, nhưng về sau, vùng Đông Phố phì nhiêu, 
trở nên sung mãn, nhiều giống dân các nơi quy tụ về đây càng ngày càng đông đảo thêm, dời nhà cất phố phường, lập 
chợ trong cù lao và dọc theo hai bờ sông Đồng Nai trở lên bến Văn Thánh (Tân Thành), tạo những dãy phố chợ san sát 
bên ven sông, biến vùng này trở nên phồn thịnh. Thời bấy giờ, ở các nơi khác đều hoang vắng, duy chỉ có nơi đây, hai 
bên sông là có phố đông đúc. Danh từ “Đông Phố”, chỉ có nhóm người trí thức thường nhắc nhở đến mà thôi. Còn phần 
đông dân chúng, muốn ám chỉ riêng vùng này có Sông, có Phố chợ, nên tạm dùng một danh từ hết sức bình dân là “Cù 
Lao Phố” để đặt tên cho Cù Lao, và “Sông Phố” để gọi tắt cho dễ nhớ, đoạn sông Đồng Nai từ mũi Tây Cù Lao Phố lên 
đến bến Văn Thánh. Gọi như thế, lâu dần, thành thông dụng cho đến ngày nay. 

(*) Tài liệu trên được trích dẫn và biên soạn từ quyển Biên Hoà Sử Lược, trang 255-256, tác giả Lương Văn Lựu. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ cố Học Giả Bác Lương Văn Lựu.      
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Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu cùng Quý Vị bài “Tản Mạn Về Màu Tím Trong Thơ Thái Thuỵ Vy” của Đồng 
Hương Nguyễn Kim Lộc viết về một nhà thơ Xứ Bưởi: Thái Thuỵ Vy. Qua những dòng thơ “màu Tím” rất êm nhẹ và đầy 
quyến rũ từ nguồn thơ lực dồi dào và điêu luyện, nhà thơ Thái Thuỵ Vy đã để lại dấu tích khai phá mới mẻ trong thi đàn. 
Hội chân thành cảm tạ Đồng Hương Nguyễn Kim Lộc và Nhà Thơ Thái Thuỵ Vy. Kính mời Quý Vị.          
 

TẢN MẠN VỀ MÀU TÍM TRONG THƠ THÁI THUỴ VY 
 
 Tôi hân hạnh được nhà thơ Thái Thuỵ Vy gởi tặng hai tập thơ “Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” và “Vũ Điệu Loài Lan 
Tím Hoang” khá lâu. Tôi định viết ngay một bài tản mạn về thơ của anh, nhưng mãi đến nay mới thực hiện được.  

Thái Thuỵ Vy, tên thật là Đỗ Khoa Luật, anh là nhà thơ Xứ Bưởi, đã từng tặng Hội Ái Hữu Biên Hoà, quyển Biên 
Hùng Liệt Sử do anh biên khảo và nhiều tập thơ do anh sáng tác, ngoài ra anh còn sưu tầm nhiều phương dược thảo, rất có 
giá trị, đăng trên Bảng Tin Hội Ái Hữu Biên Hoà, giúp cho quý đồng hương hiểu biết thêm và tìm sử dụng khi cần. Thật là 
một cử chỉ đáng khâm phục.  

Hôm nay tôi viết bài “Tản Mạn về Màu Tím Trong Thơ Thái Thuỵ Vy” coi như tôi trả một món nợ tinh thần, món nợ 
văn nghệ, không có giấy tờ nhưng vì tự lòng tôi đã hứa. 
 Nhiều người đọc thơ Thái Thuỵ Vy đều ngạc nhiên, không biết vì đâu mà trong thơ anh lan tràn màu tím. Anh tôn 
vinh màu tím, anh yêu thương màu tím, anh kết sầu màu tím… đến cả tựa các tập thơ, anh cũng cho khoác màu tím, màu 
tím của loại lan rừng hoang dại, một loài lan rất dể tìm thấy trong miền rừng núi Việt Nam. 
 Sau khi đọc hai tập thơ nói trên của Thái Thuỵ Vy tôi liên tưởng đến ngôi nhà của song thân anh, nơi anh đã sống 
qua tuổi hoa niên, gần cầu Rạch Cát, cạnh bờ sông Đồng Nai, có vài cây bằng lăng mọc ven sông và thỉnh thoảng có những 
vạt lục bình trôi phía sau nhà, và dường như hàng giậu nhà anh cũng có trồng mồng tơi tím…rồi tôi lại liên tưởng đến anh, 
một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, rày đây mai đó theo bước quân hành bảo vệ quê hương, có dịp dừng chân trên 
những đồi sim hoặc thỉnh thoảng nhìn thấy những cụm lan rừng màu tím dại… , rồi tôi lại sực nhớ có lần tôi ghé thăm ngôi 
nhà Từ Đường của anh (không hân hạnh gặp anh) trong một dịp nào đó tôi không còn nhớ rõ, được anh Đỗ Hữu Cảnh (chú 
của anh) và Đổ Công Trường (anh của anh) đón tiếp. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy từ trong nhà ra đến ngoài sân, chỗ 
nào cũng có phong lan, những giò lan tươi đẹp, đủ màu, đủ loại, đáng chú ý nhất là những giò lan tím, duyên dáng, thoáng 
nét gợn buồn, tôi thầm nghĩ nhà của anh Thái Thuỵ Vy có truyền thống văn hoá và nghệ thuật trồng hoa lan, phong cách 
của những gia đình quí phái.  
 Tôi đoán các màu hoa tím nói trên, lục bình tím, bằng lăng tím, mồng tơi tím, hoa lan tím đã ảnh hưởng nhiều đến 
tâm hồn nghệ sĩ của nhà thơ Thái Thuỵ Vy và thấy rõ, loài lan rừng màu tím là loại hoa anh thích nhất. Anh đã trang trọng 
đưa loài lan tím dại lên bìa hai tập thơ đầu tay của anh. Đó là tập “Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” xuất bản năm 1992 và tập 
“Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang” xuất bản năm 1994. Anh đã nhân cách hoá loài lan tím dại nầy, rồi say sưa ngắm Nụ Hôn 
và Vũ Điệu của nó để cho hồn thơ hoà nhập và màu tím có dịp lan tràn khắp vũ trụ và cả lòng người.  
 Anh Thái Thuỵ Vy thích loại lan rừng màu tím dại vì loại lan nầy rất  dể tìm thấy trong các khu rừng Việt Nam, nhất 
vùng rừng Nam Cát Tiên, Mã Đà (Biên Hoà), mà tôi đã có dịp thấy được hai loại, một loại mọc thành cụm với nhiều cọng 
bông tím và một loại mọc thành chuổi, bông tím nở li ti, cách nở giống như loài hoa thiết mộc lan, nay nở vài bông, mai nở 
vài bông, mùi thơm thoang thoảng cả ngày và kéo dài hàng tháng, mà ai thích trồng lan đều muốn có.  
 
      Màu Tím buồn ... 
 Thái Thuỵ Vy đem màu tím vào thơ và rất trang trọng đối với loài lan tím dại, cũng như trước đây, nhà thơ Hữu 
Loan đã từng đưa màu tím vào thơ và rất trân quý loài hoa sim tím. 
 ‘‘ ..Những chiều hành quân qua những đồi sim. Màu tím hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt… Tôi yêu màu hoa. Áo anh 
sứt chỉ đường tà, Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu.’’ 

Và sau đây, tôi xin mời các bạn lắng nghe màu tím của vạn vật êm chảy qua từng trang thơ của Thái Thuỵ Vy: 
 
     Nơi tôi ở nhiều hoa lan màu tím 
     Cách nhà nàng qua mấy chấn song xanh 
     … 
     Tuổi học trò tôi viết thơ mực tím 
     Xếp cánh diều mượn gió gửi thư xanh 
     … 
     Tay nắm tay cùng đón gió muôn phương 
     Má nàng thơm hương loài lan tím dại 
     … 
     Lan tím hoang nhung nhớ dáng hương rừng 
     Thiên lý dại vấn vương bàn tay nhỏ 

     (Nụ hôn loài lan tím dại) 
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 Cám ơn đời có em để nhớ    Tóc em mây tím lang thang 
 Chiều nay nhìn mây tím lang thang   Anh khung trời cũ bàng hoàng tê môi 
 (Bơ Vơ)      (Chiếc hôn đầu) 
 
 Em nhé về đi bóng trải thềm    Dĩ vãng ốm nhom vòng tay tím 
 Hàng cau đứng lịm tím hoàng hôn   Mãnh tình gầy guộc khối tình si 
 (Thuở nhớ người)     (Lẻ bạn) 
 
 Gầy em tím ngát hương trời    Nhớ thôi em phút chung đôi lạc lối 
 Hoa đăng cỏ nội hình hài diệu vơi   Nhìn dòng đời tim tím chuổi lang thang 
 (Hồn hoa pensée)     …….. 
        Trong hơi thở nghe linh hồn nức nỡ 

Bến vắng cây trâm tím lịm tàng    Mưa ngoài kia xao xuyến tím long lanh   
Với tay níu lại thời gian tím    (Còn nhớ mãi) 

 Quây lưng chợt bốn mắt ngỡ ngàng 
 (Chiều tim tím)     Nói với em lời hoa tím thì thầm 

      Cõi sâu kỷ niệm đá ngầm suy tư 
 Chiều nay tìm đến vườn xưa    …… 
 Pensée tim tím nô đùa gió thu    Nói với em lời hoa tím thì thầm 
 Người đâu chỉ thấy sương mù    Trong khung trời cũ tím bầm nẻo mơ  
 Đàn ai thổn thức vi vu phím ngà    (Lời hoa Tím) 
 (Chợt nhớ tàn phai)      

      Tóc em xanh biếc cài lan tím 
 Ôi gió ơi! Thương mây tím hững hờ   Suối chảy đôi dòng chiếc lược mơ 
 Mỏi mê đò dọc xuôi bờ bến mơ    (Nẻo tình ái xa xưa) 
 …        
 Gốc bằng lăng giò lan tím hương trời   Em đã yêu anh lứa tuổi hờn 
 Tôi lên bến nhặt mù u trăn trở    Yêu hoa lan tím ướp cô đơn 
 (Lớp sóng phù sinh)     Yêu bằng cuồng dại bằng nhung nhớ  
        (Ngày xưa cuồng ái) 
 Lục bình bông tím trôi hờ hững               ‘‘Những câu thơ màu tím trên đây 
 Tim nầy tan nát lững lờ trông    nằm trong tập Nụ Hôn Loài Hoa Tím Dại’’ 
 (Mưa bên sông)       
        Chiếc cầu sắt ngắm sông xanh 
 ……       Dề lục bình tím chui nhanh dưới cầu  
 Chiều giăng mắc tím khăn sô    Tím loang vệt tím tím màu 
 Cánh buồm vô định nắng tô biển hờn   Tím sim màu áo rót vào thời gian 
 (Kẻ chài nhớ biển Thuận)    (Có một dòng sông tím)   
          
 Cõi trời tim tím hoàng hôn    Trên bờ bông tím, ô môi tím 
 Cõi đời tơi tả cõi ta oặn buồn    Dưới nước lục bình tím lê thê 
 (Cõi tình)      ……… 
        Trải bao năm tháng vui buồn có 
 Chiều nay mây tím giăng đầu núi   Người còn tím mãi lục bình ôi! 
 Dạ lững non cao khuất dặm ngoài   (Đêm nghe lục bình trôi) 
 (Đỉnh sầu)       
        Hoàng hôn nhuộm tím lá khô 
 Bâng khuâng môi tím đứng chờ                Núi rừng im tiếng mây xô nhau về 
 Mắt chìm nhung nhớ nhắc lời cố nhân   (Hoàng hôn một cuộc tình) 
 (Lạc loài)             
        Ngước nhìn mây tím xa xôi 
 Tiếng tim nhức nhối âm thầm    Trong tôi bỗng thoảng một thời nhớ nhung 
 Thoát ra từ cõi tím bầm nẻo xưa   (Người tình không chân dung) 
 (Tình câm)       
        Bến chiều mây tím vương vương  
 Bằng lăng tim tím khóc thầm    Hồn tôi bỗng nở vô thường đoá hoa 
 Mây trôi vô định trời gầm xa xa    (Bên nầy cõi chết) 
 (Đường chiều) 
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Thời gian tím ngắt ngàn sao  Lửa phong thắp sáng cõi đời 
  Đêm về mắt ngọt chao dao rặng sầu Núi thay áo tím xuống đồi ngủ yên 
  Về đâu tim hỡi về đâu   Lá thu nằm ngủ triền miên 
  Cõi đi về, cõi thiên thâu cõi nào? Có Pensée tím xoay nghiêng gió mùa 
  (Hành trình về cõi tim)  (Thu tím) 
 
     Buồn ơi trời tim tím loang 
     Trăng về tĩnh mịch đời hoang vắng rồi 
     (Buồn ơi đến với ta) 
     Trong tập “Vũ điệu loài lan tím hoang” 
 

 Thấy anh Thái Thuỵ Vy yêu màu tím, nhất là loài lan tím dại, nên tôi cũng hoà chút mực tím, viết mấy dòng thơ sau 
đây để tặng anh, coi như một tâm hồn đồng điệu. 
 

Màu Tím 
Tím từ ly rượu nếp than 

Tím sầu viễn xứ tím trang sử đời 
Tím hoàng hôn tím khung trời 

Tím lòng lữ khách tím nơi dãi dầu 
Tím tương lai tím mộng đầu 

Tím về dĩ vãng tím câu giao tình 
Tím qua mấy nẻo trường đình 

Bằng lăng tím nước lan rừng tím cây 
Mồng tơi mực tím héo gầy 

Màu sim tím cả trời mây thôn Đoài 
Lục bình mấy vạt trôi xuôi 

   Đò ngang tím bến chim trời cánh xiêu 
Tặng anh quãng tím đường chiều 
Cho sầu cổ độ về yêu tháng ngày. 

   
          Và sau đây, tôi xin trích vài cảm nghĩ của các nhà văn nhận xét về tập thơ “Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” của nhà thơ 
Thái Thuỵ Vy: 
          Nhà văn Duy Lam: “… Nhà thơ Thái Thuỵ Vy có một tâm sự buồn nên thơ anh làm hầu hết buồn…dòng thơ trữ tình 
lãng mạn của những thập niên 1930-1940…được nhiều lớp độc giả yêu thơ dành cho những cảm tình và sự đón tiếp thân 
tình. …có ưu điểm… một số bài một số câu thơ đã rõ ràng là những khai phá mới mẻ, mang đến cho ngôn ngữ thơ những 
sắc thái độc đáo. ”…  
         Nhà văn Lê Nhật Thăng: “… Quả thật Thái Thuỵ Vy đã ít nhiều mang lại vóc dáng mới mẻ, nguồn gốc tràn đầy sinh 
lực trong từng trang chữ. Tác phẩm đầu tay này là một báo hiệu rực rỡ…. ” 
        Giáo sư Bùi Hữu Thư, Ph.D: “…Thơ Thái Thuỵ Vy thật là da diết, chắt chiu và nung nấu… Những bài thơ lục bát 
của anh rất điêu luyện…êm nhẹ, quyến rủ như thơ của Nguyễn Bính trong bài “Cô Hàng Xóm”, Huy Cận trong bài  “Ngậm 
Ngùi”, Xuân Diệu trong bài “Chiều”. Khái Hưng trong bài “Tình Tuyệt Vọng”… 
        Nhà xuất bản Phù Viên: “… Và toàn bộ thi phẩm “Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” của nhà thơ Thái Thuỵ Vy như những 
vết nắng đầu ngày rọi xuyên vào khu rừng thu còn sương sớm và lá vàng phủ kín…”  
        Xuyên qua hai tập thơ nói trên, tôi thấy Thái Thuỵ Vy u ẩn nhiều tâm sự, anh không biết gửi vào đâu cho dịu vợi nỗi 
buồn, nên anh chắt chiu, rồi đem trút cả vào thơ. Thơ buồn thơ mới hay, khiến ai khi đọc thơ cũng bùi ngùi thương cảm: 

  Bằng lăng tim tím khóc thầm 
Si em màu áo tủi hờn hoa sim 

 
Chiều nay có kẻ tình say 

Lấy mây băng vết thương tày cổ sơ 
 

Có con linh điểu trọc đầu 
Ngày đêm tha đá lấp sầu đại dương 

 
        Chừng sáu câu thơ trên đây thôi, cũng đủ cho tôi ngồi suy tư, uống cạn một bình trà và thả hồn theo khói thuốc… rồi 
liên tưởng đến một kẻ tình si, đang mang vết thương lòng tím màu năm tháng cũ…nhưng vẫn cố trả nợ dâu, đi góp nhặt 
từng vần thơ để lấp mạch sầu thiên cổ. Thật đáng cảm phục thay!  
                                                                                  Nguyễn Kim Lộc 
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