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TRẢNG LỚN, TRẠI TẬP TRUNG QUÂN NHÂN  

CÁN CHÍNH ĐẦU TIÊN CỦA THỦ ĐÔ 
 
Đến nay, những chuyện về các trại tù cải tạo qua những bài viết, 

ít ai còn xa lạ nữa với những cảnh thiếu thốn, đói ăn, bệnh tật, bỏ 
mạng trong núi rừng ở những trại tù từ Bắc cho đến miền Nam. 
Cá nhân tôi chỉ viết diễn tả qua cuộc sống với bạn bè cùng Khoá 

để anh em dễ thông cảm những người còn ở lại sau ngày 30/4/75. 
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Tôi còn nhớ một buổi sáng sớm đoàn xe, chở người trình diện học 
tập từ thủ đô về các doanh trai, khu gia binh của Sư Đoàn 25 Bộ 

Binh ở Trảng Lớn, Tây-Ninh (nơi có 1 phi trường dã chiến nhỏ), 
vào khu trại, cảnh vật còn đầy vật dụng chiến tranh rải rác. Vào 

khu vực nầy với tên là Hòm Thư 9150/L3/T3, tôi và Nguyển Văn 
Lý (than thở), Đoàn Hữu Trí (K.20/NT), Đoàn Thế Vinh 

(H.H.T.TH), 2 bạn OCS, 2 anh Không Quân, 1 Biệt Kích, 1 Nông 
Lâm Súc. Tất cả là l10 người vào 1 căn nhà nhỏ của dảy gia binh. 

1 khu trại như vậy có khoảng hơn 300 người, đủ mọi thành phần 
cốt cán của miền Nam, mà còn nhiều khu trại như vậy ở xung 

quanh vùng nầy. 
 

Nơi đây, tôi gặp lại các bạn Trần Văn Trình, Huỳnh Văn Minh, 
Nguyễn Hữu Từ (đen) và 1 anh bạn Sĩ Quan Giang Đỉnh của 

GD/K.S.B/Xung Kích. Anh tên là Võ Thiếu Hằng (mới lập gia 
đình, và sau hơn 3 tháng ở trại nầy, anh tự treo cổ qua đời). Thời 

gian nầy chỉ sau vài tháng thôi, thì mới thấy rõ là cơ thể thiếu quá 
nhiều chất dinh dưởng cần thiết, trở nên thật thèm chất ngọt, chất 

mở dầu; vì hằng ngày chỉ có cơm (gạo từ mật khu chở về ,trên 
bao gạo còn rõ ràng hàng chữ của Tàu (Cộng Hoà Nhân Dân 

Trung Quốc, nước mắm pha nhiều muối,và bắp cải. Mỗi lần đổ 
gạo vào chảo lớn (như ở Quân Trường Quang Trung) xong cho 

nước vào; thì ôi thôi, các con mọt đen nổi đầy từng vế, và khi vo, 
bóp nhẹ, gạo vở nát như bôt vì quá mụt nát qua thời gian dài ở 

hầm mật khu. Rồi xảy ra hiện tượng cơ thể, mặt, tay, chận, sau 1 
đêm ngủ, chúng tự nhiên phình mập ra, bước xuống đất là tự nhiên 

té tự do; mới biết đây là chứng bệnh phù thũng vì thiếu Vitamin 
B. Và chứng kiến một số bạn tù ra đi, được chôn vùi dã chiến ở 

khu phi trường (được mang 1 tên đẹp là phi trường Lyon để chờ 
chuyến bay về lai quê hương). 
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Sát bên căn nhà chúng tôi là căn nhà toàn là các vị Giáo Sư ở các 
Phân Khoa Đại Hoc. Nào là Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Sanh, Giáo Sư 

Lâm Thanh Liêm (Vạn Vật, Sử Địa), Bác Sĩ Bùi Duy Tâm (Viện 
Trưởng Đại Học Minh Đức)… còn nhiều; và đặc biệt, có một Bác 

Sĩ tên Nghiệp. Chính ông nầy đã làm cái bẩy chuột cống dã chiến. 
Vào một bửa cơm trưa nọ, anh Nghiệp cho tôi 1 muổng thịt được 

riêm vàng hấp dân, ăn rồi mới biết là thịt chuột cống trong khu 
gia binh. Anh vui vẻ giải thích rằng tụi mình cơ thể cần có chất 

thịt, bất cứ là thịt gì, nhưng phải biết cách làm chế biến. Với thịt 
chuột, mình chỉ cần lấy 4 cái hạch nhỏ ở nách các chân nó ra là 

yên chí không sợ bệnh tât. Anh nói thêm các anh nên nhớ tôi là 
bác sĩ giải phẩu nhen. Sau đó, anh hướng dẫn tôi đến nơi anh nằm; 

dưới chân nằm là 1 cái hộp kẻm nhỏ với vài con chuột con, anh 
nuôi chúng, chờ ngày lấy thịt. Vì chuyện nầy mà toàn thể các vị 

Giáo Sư trong nhà đã lên án, kiểm điểm, bảo anh phải dẹp bỏ vì 
có thể các con rận, bò chét làm bệnh dịch cả nhà, không ai  yên 

chí học tập được. 
    

Rồi thêm 1 chuyện về ông Bác Sĩ Bùi Duy Tâm. Ông xin gặp các 
cán bộ quản giáo, ông muốn xin 1 cái giấy phép về Sài-Gòn, mục 

đích là để trả tiền công cho nhân viên ở cơ sở của ông; nhưng ông 
được họ trả lời là ông cứ yên chí mà học tập Tốt, mọi việc có nhà 

nước lo hết, không bỏ sót một ai. 
 

Hết ý kiến!!! 
 

Thời gian đầu nầy, không có màn đi lao đông, chỉ quanh quẩn. 
Tôi la cà nói chuyện vui với anh Khuất Duy Trác, Thầy Lâm 

Thanh Liêm, mới biết là ông Liêm và một số các thầy khác thường 
bị các học trò ngày xưa, bây giờ họ ngồi vào vị trí Tổ Trưởng, ôi 

thôi họ tìm mọi chuyện làm phiền các ông. Buồn lắm!!  Ông lên 



kế hoạch Vượt Biên với 1 ghe nhỏ; tôi nghe ông nói việc nầy, chỉ 
chán nản mà thôi. 

 
Rồi một ngày, cả khu trại được tập trung để chứng kiến cảnh xử 

bắn anh Ngô Nghĩa (Trung Uý Pháo Binh ) tại khu phi trường nhỏ 
với lý do anh trốn trại và ném trở lại đám Vệ binh 1 quả lựu đạn 

gây sát thương. 
 

Thời gian ở trại nầy chỉ có gần 6 tháng, và vào ngày đưa ông Táo  
(ngày 23 cuối năm 1975), tôi và một số bạn khác cùng anh Khuất 

Dy Trác được đưa về Tân-Cảng, xuống hầm chiến xa của L.S.T 
H.Q 501/ hay H.Q 503) ra đảo Phú Quốc, đặt chân lên bải biển 

An-Thới. 
 

Chúng tôi được đưa vào trại khu giam tù binh Cộng-Sản ngày 
trước (với Hòm Thư 9150 /L3 /T.11). Trại nầy nằm trên dốc lên 

nhỏ sát với đường ra Bãi Khem, sau khi đã đi qua khu chợ nhỏ 
với quán Phở Con Bò Vàng. 

 
Vào trại thì thấy tất cả các sạp nằm nghỉ của tù binh, bây giờ chỉ 

còn lại nền đất vì bà con khu chợ đã vào dở bỏ hầu hết, đem đi về 
xử dụng cho gia đinh. Đang tìm chổ trải tấm nylon xuống đất thì 

anh Trác bảo tôi rằng có Khả Năng ngoài vòng rào. Anh nầy đang 
dùng 2 vỏ đạn để mở vòng xoắn của kẻm gai rào trai. Thấy anh 

Trác, anh Khả Năng (Nguyễn Văn Tây) ra dấu xin thuốc hút. Anh 
Trác ném ra gay 1 gói thuốc Vàm Cỏ Đông. 

 
Anh Khả Năng vốn mới được thăng cấp Chuẩn Uý, nhưng chưa 

được hưởng lương bổng thì ngày 30/4 ập đến. (Anh đã mất tích 
trên đường vượt biên sau nầy. Anh là nhân viên thuộc Phòng Tâm 

Lý Chiến Sài-Gòn). 



 
Đời sống sinh hoạt ở đây tương đối, dù cơm chỉ có 1 ngày là đúng 

5 chén gạt bằng mặt, nhưng có thêm cá biển và bí đỏ. Vào lao 
động, chuẩn bị xây dựng khu huấn luyện quân sự, thì 1 biến cố 

xảy ra là bọn Khờ-Me Đỏ có ý định đánh lấy lại đảo Phú-Quôc. 
Cho nên một sớm một chiều, anh em  tù được lệnh gấp rút thu xếp 

xuống lại chiến hạm L.S.T trở lại Thủ Đô, và về khu trại Long -
Giao (Long-Khánh), Hòm Thư 7750/L3/T12. Sau đó lại được đưa 

về Phước-Long (Bà-Rá); nơi đây, gặp lại anh Cao Xuân Vũ, 
Nguyễn Hữu Thượng, Phạm Văn Phước (RED), Nguyễn Thanh 

Hoàng (Cơ Khí), Niên Đệ Trần Gia Định, Hoà (Cơ Khí) 
(K.20/NT), Cao Hữu Síu (K.21 /NT) ..... 

 
Bài viết xin tạm ngưng nơi đây. 

 
HẠNH VÕ  

(K19 HQ/NT) 
 

 
 


