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Thư Ngỏ 
 
Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu, 
Vào mùa Xuân, khắp nơi ở các tiểu bang Hoa Kỳ, dân chúng đã dọn 
vườn, gieo hạt giống, trồng hoa thơm, cỏ mới. Vén gọn sân trước, đào 
xới, phân bón ở rào sau, họ thầm mong được thấy muôn cánh hoa tươi 
màu có dịp tranh hương, khoe sắc. Một nàng hồng xinh đẹp, cành hoa 
cẩm chướng dể thương…. 
Vào mùa Xuân, mùa thanh bình, mùa tình yêu và hạnh phúc gia đình. 
Tình yêu đến với cô cậu tuổi lớn khôn, là những hò hẹn, quên thẹn thùng, 
tay trong tay. Hạnh phúc đến cùng hai mái đầu xanh, chàng và nàng, dù 
đã lắm hiên ngang tay bế tay bồng, lại thích mang con trẻ, đưa nhau về 
vùng quê. Ngồi xem chúng vui chơi trên đồi xanh cỏ, dưới trời  nắng ấm 
vàng mơ, gió xuân lùa mái tóc, để ước mong đời hạnh phúc.   
Vào mùa Xuân, mọi người hầu như tìm được ân phước an bình, tình 
người lại cởi mở nên họ biết thương, biết nhớ, và nghĩ về công sinh 
thành dưỡng dục của mẹ cha. Nơi Mỹ quốc, tất cả dành cho một ngày 
trong tháng 5 để được vinh danh mẹ, một ngày trong tháng Sáu tưởng 
nhớ cha. Ngày “Lễ Vinh Danh Mẹ”, “Mother’sDay”, Chúa Nhật 14 tây. 
Thật ý nghĩa thay! Một ngày Lễ Vinh Danh Mẹ. Đối với chúng ta, con 
cháu Biên Hoà, đang sống nơi chân trời hải ngoại, dù hằng ngày vẫn lo 
chăm sóc cho mẹ, nhưng nay vào tháng Năm, có dịp cùng tề tụ đông đủ, 
quay quần bên mẹ để cảm tạ tình thương của mẹ, bao la như trời biển. Vì 
cả đời mẹ, mẹ đã hiến dâng hết cho đàn con, từ ngày còn ngây dại đến 
lúc lớn khôn, từ thuở đất nước thanh bình đến ngày di tản, phân ly, rồi 
đoàn tụ. Sự hy sinh của mẹ quá lớn lao! 
Đến với Bảng Tin kỳ nầy, chúng tôi có thể gọi là số đặc biệt vì có bài 
văn thật hay, rất cảm động viết dành riêng cho ngày Lễ Vinh Danh Mẹ. 
Chúng tôi xin được đề cập ở phần thư ngỏ sau đây: “Ngày của Mẹ” 
Bài “Ngày của Mẹ”, của Dâu Biên Hoà, Chị Ngọc Tâm, Nguyễn Phước 
Huyền Tôn Nữ Thị Sâm, với những lời văn đầy chân tình, và trân quý 
hơn hết Chị đã hướng dẩn chúng ta cách thức làm một thức ăn đãi mẹ: 
“Bún Bò Huế”, một đặc sản của miền Trung. 
Thưa Quý Vị, bao tháng ngày qua, chúng ta có được dịp đón đọc những 
bài văn được mọi người ngợi khen như: Má tôi và xôi chiên phồng, Thịt 
kho Cô Tư Thạnh…. Đó là những bài Chị đã đóng góp giúp Bảng Tin 
Hằng Tháng mỗi ngày càng khởi sắc, được mến chuộng khắp mọi nơi 
trên xứ Hoa kỳ, Canada, Âu, Úc và Á châu. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin 
được tuyên dương công đức của Chị, chân thành cảm tạ Chị.  
Ngày Lễ Vinh Danh Mẹ, kính chúc mọi người: hạnh phúc tuyệt vời. 
 
Thân ái kính chào. 
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Hôi Ái Hữu Biên Hoà được hân hạnh giới thiệu cùng Quý Đồng Hương và Thân Hữu một bài văn rất hay của Dâu Biên 
Hoà, Chị Ngọc Tâm, Nguyễn Phước Huyền Tôn Nữ Thị Sâm. Đến với Bảng Tin kỳ nầy, nhân ngày Lễ Vinh Danh Mẹ tại 
Hoa Kỳ, Chị đã viết với những dòng tư tưởng đầy chân tình, cảm nghĩ quý mến sâu xa muốn được lo lắng, yêu mến 
“Mẹ”, dù Chị không còn “Mẹ” Chị muốn được hướng dẩn chúng ta cách thức làm một ăn ngon dâng đãi Mẹ. Và trân quý 
hơn tất cả, Chị chia xẻ cho chúng ta một tài sản của Chị, một đặc sản của miền Trung: Bún Bò Huế. Hội chân thành cảm 
tạ Chị Ngọc Tâm, Nguyễn Phước Huyền Tôn Nữ Thị Sâm. Kính mời Quý Vị.  
 

Ngày của Mẹ 
 

Chúng ta làm món chi để đãi mẹ hiền hỉ? Các mợ đã chuẩn bị cho Mẹ chưa? Hy vọng tất cả các gia đình đều có một 
bình Hoa Cẩm Chướng (Carnation) màu đỏ tuyệt đẹp cho Mẹ. Mình phải làm thức ăn để Mẹ dễ ăn và ngon miệng mới 
được đây. Vì với số tuổi của tôi và các mợ, hai nướu răng đã có chổ trống nhờ nha sĩ trồng thêm vài “nàng” răng giả ngồi 
xen kẽ với vài “chàng” răng thiệt cũng sắp rung rinh, nhai thức ăn trệu trạo qua ngày một cách miễn cưỡng rồi. Thì Mẹ 
của ta, hai hàm răng cũng không hơn chút nào cả. 

Tội nghiệp các cụ, sáng ngủ dậy không đòi hỏi gì tất, chỉ lo hàm răng. “Đứa nào để ly đựng răng của mẹ đâu rồi?” 
Các mợ phải mau mau chạy kiếm bởi mấy thằng cu nghịch ngợm đem răng của bà nội giấu... Tuổi già của Mẹ! Vậy đó, 
nên chi mình lựa món ăn đãi mẹ, món Bún Bò Huế, được không các mợ? Cọng bún mềm dễ ăn, có nước đở nhai, đầy đủ 
chất thịt và rau tươi. Các mợ đồng ý nấu món Bún Bò Huế, hỉ!  

Ậy! các mợ đừng vội chê Bún Bò Huế; tôi có thể kể một tí về món ăn nầy để các mợ lên tinh thần, biết đâu một 
ngày nào đó các mợ sẽ thành công? Bún Bò Huế là món ăn đặc biệt của dân “khúc giữa” miền Trung nhất là Huế và Đà 
Nẳng. 

Chuyện kể rằng vào khoảng năm 1988, tôi được thư của cô giáo dạy thêm Anh văn cho tôi. Đó là cô Ba Hạnh ở 
hẻm Cây Xoài, đường Hàm Nghi cũ, Biên Hoà; đại khái muốn nhờ tôi chỉ cách nấu Bún Bò Huế Cô đã có dịp ăn do tôi 
nấu, vì học trò của Cô, chú Tài (con của một chủ bán mì người Tàu có tiếng nấu ngon ở Biên Hoà), và lại còn cho biết chú 
Tài tuần nữa sẽ khai trương bán. Tôi thật ngỡ ngàng, sao mà gan quá vậy, không biết nấu mà dám mở quán, lại đặt lòng 
tin nơi bà thầy chỉ biết dạy học chữ, bà thầy lại đi kiếm tôi học gián tiếp; thật sự lúc đó khó tìm gặp tôi vì tôi mãi “yêu 
nước” mà “yêu nước biển mặn” nên cứ tìm đưòng đi chổ nầy chổ kia để cứu thân chứ không phải cứu nước. Tôi rất quí 
mến Cô, và cũng biết chú Tài nhiều, nên tôi viết cách thức nấu, chỉ rõ ràng, dễ hiểu để Cô và chú Tài  nấu món Bún Bò 
Huế. Rồi vì cuộc sống, tôi cũng không liên lạc nhiều. Cho đến Tết, thấy chú Tài mang lủ khủ nào lạp xường, chả lụa, nào 
trà bánh đến biếu tôi, cám ơn tôi đã chỉ món Bún Bò Huế rất ngon, bán được đông khách, nổi tiếng. Mọi người nghe tiếng 
từ Sài Gòn đến ăn, bạn bè ở Mỹ về cũng tìm đến. Quán toạ lạc tại góc đường Công Lý và Quốc Lộ 1, Biên Hòa. Tôi thật 
mừng về sự thành công của chú ấy và chú thật có tình, không quên ơn “cô giáo” dạy trung gian nầy.  

Thời gian qua, đến năm 1996, có dịp trở về Việt Nam, tôi có ghé đến tiệm của chú, quán khang trang, đông khách 
đứng xếp hàng đợi bàn. Chú rất mừng và tôi thì phục chú lắm, chỉ nghe bà thầy khen ngon là quyết tâm học cẩn thận lại 
thành công tốt đẹp. Nhiều dịp tôi dạy nấu ăn cho các bà và các cô hiện nay ở Pháp, Thụy Sĩ rất thành công. Có thời gian 
tôi sẽ kể cho các mợ nghe nghề nghiệp mà thời thế đã tạo ra một “cô giáo” bất đắc dĩ nầy đây.  

Bây giờ các mợ đã thích học món Bún Bò Huế nầy để đãi mẹ hiền chưa? Vừa đích thân làm món ngon đãi mẹ vừa 
giữ vốn hộ thân. Nào ta bắt đầu hỉ? Dễ thôi mà! Đi chợ trước nhá! 
 

Vật liệu:  
  -1 bắp bò + 1 lưởi bò. Nếu các mợ không muốn lưỡi bò thì không dùng. Riêng tôi, ăn gì bổ nấy, nên thích 

ăn món nầy để “lằng nhằng, lù nhù” chồng con cho bỏ cái tật đòi ăn bún bò hoài. Nấu lưỡi bò rất thơm, khi cắt ra không 
rã thịt lại không có mỡ.  
  -1 giò heo, cắt khoanh tròn    - Vài cái gân bò  
  - 1 lb xương bò                - Huyết heo đã luộc chín, nếu thích và nhiều ít tuỳ ý  
  - Chả Huế, nếu muốn      - 2 muổng café mắm ruốc ngon (không dùng mắm tôm) 
  - 4 muổng café hột điều màu  - 16 củ hành tím (hành hương nhỏ màu tím-shallot) 
  - 4 muổng café ớt bột     - 15 cây sả tươi     
   - Bún cọng lớn    - Ớt Satế (sả, tỏi ớt, đường) 
   - Hành tây, rau râm, ngò dùng để trên mặt tô bún  
  - Bắp chuối, rau thơm (không giấp cá, dân Huế không ăn được) 

Cách làm: 
Bò bắp cắt dọc làm hai miếng dài. Nước sôi cạo lưỡi bò sạch sẽ. Giò heo trụng nước sôi có pha tí muối, vớt ra rửa 

lại cho sạch. Gân bò nấu riêng, mềm độ vừa ăn. Huyết heo luộc sơ lại. Xương bò ngâm nước muối, xong xả vài lần. Nấu 
nồi nước sôi trụng xương bò xong, nấu nồi nước sau bỏ xương vào. Nước sôi, hớt bọt để lửa vừa, hầm cho xương ra nước 
ngọt. Sả rửa sạch, đập dập sơ, bó lại. Củ hành hương nhỏ lột vỏ, đập dập nhẹ bầm đừng nhỏ quá.  
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Chảo dầu nóng bỏ củ hành hương vào xào vàng cho đậm màu, đừng cháy. Lấy dao dao đâm vài nơi trên cục bò bắp 

để dể thấm gia vị. Bò và lưỡi xào với củ hành, nêm vào muối, đường, nước mắm, một tí ớt bột.  Trở qua lại cho thắm đều. 
Xương đã ra nước ngọt, vớt ra, bỏ sả vào nồi; cho bò đã xào vào nêm nếm độ ngọt mặn vừa ăn, đừng mặn quá vì khoảng 
thời gian nấu rất lâu, nước lèo sẽ sắt lại và mặn. Vặn lửa nhỏ, canh chừng vớt bọt cho nước trong. 

Quậy 2 muổng mắm ruốc hoà tan với 4 chén nước lạnh; để  lắng xuống và chỉ lấy  nước trong, bỏ đi cặn đục, cho vô 
nồi nước bò. Các mợ đừng thấy các cậu là dân Huế mắm ruốc chánh gốc Thừa Thiên, mà các mợ thương yêu, hóa ghiền, 
mà “dích” một cục mắm ruốc bự nguyên chất bỏ vào nồi Bún Bò Huế thì chao ôi! tội cho nồi nước lèo, đã không thơm 
ngon mà còn bốc mùi khiến các cậu trốn, các mợ chạy lấy thân, vì mùi vị ghiền cục mắm ruốc của các mợ. Dùng dầu, 
thắng hột điều màu, lọc bỏ hết hột, bỏ vô nồi bò. Bò và lưỡi mềm vừa ăn, vớt ra. Giò heo để vô nồi bò. Giò heo rất mau 
mềm nên canh chừng, vớt ra khi đến độ mềm mình muốn. Nêm nếm vừa ăn.  

Sở dĩ lưỡi và bò bắp để nguyên, không cắt nhỏ trước khi nấu, vì làm như vậy thịt mau mau mềm thật nhưng bị xảm 
và không thơm, các mợ thử xem có đúng không nhé. Bò, lưỡi, huyết, chả Huế, gân bò sắp sẳn, ăn tới đâu cắt tới đó, cho 
vô nồi nước lèo nóng.   

Sắp bún ra tô, thịt để lên mặt, chế nước lèo vào, hành tây, rau răm, ngò để lên trên. Bắp chuối bào, rau thơm cắt nhỏ 
để lên dĩa. Dầu nóng trút ra chén có đựng ớt bột, để ai thích ăn cay thì thêm vô tô bún bò của mình. Ăn cay giỏi như dân 
Huế xin mời cứ tự nhiên mà chảy nước mắt, hít hà.  

Dùng ớt, sả và tỏi làm món satế, khi ăn để vào dĩa chế nước mắm mặn, nặn thêm tí chanh để chắm giò, gân, huyết, 
bò......hay nêm thêm trong tô bún bò để gây đậm đà hương vị của món Bún Bò Huế. 
Trời thương - Đất yêu nên ban cho đất Thần Kinh rất rộng rãi, cái lạnh, cái gió và cái mưa nên chỉ ăn một tô bún bò nóng, 
cay té khói thì ấm lòng ngay. Các mợ ăn tô bún bò Huế, đôi môi mọng đỏ vì cay, nóng, đôi môi rất ư khêu gợi, gọi là 
“môi chờ đợi”, các cậu nhà ta nhìn thấy thì ngẩn ngơ ngay. Nên chi các mợ cứ nấu Bún Bò Huế ăn với nhau cho hai ta 
cùng say đắm.  

Bún Bò Huế đến đây là hết. Hy vọng các mợ nấu thật ngon trong Ngày của Mẹ, dọn lên bàn cho Mẹ tô Bún Bò 
Huế, thịt, bún mềm mại, nước lèo thơm ngon do chính tay các mợ con gái, các mợ con dâu nấu cho Mẹ dùng, tưởng 
tượng Mẹ sẽ vui lắm  khi thấy các con cháu  quây quần bên Mẹ. 

Tô bún bò của Mẹ, nhớ đừng bỏ cay để Mẹ vui cười với con cháu ngồi nhìn Mẹ ăn. 
Tô của các cậu, mợ thì phải thật cay để ra nước mắt, thương yêu Mẹ hiền còn sống bên cạnh mình. 
Hạnh phúc và may mắn cho các cậu, mợ có Mẹ, được có một ngày với Mẹ và còn nhiều nhiều ngày bên Mẹ nữa .... 
Ngày của Mẹ, tôi viết cho các vị về Mẹ mà tôi lại không có Mẹ bên cạnh. 

“Đổi cả đời tôi cũng không có được mẹ hiền” thì làm sao? 
“Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười” (thơ của Trần Trung Đạo) 

Tôi nhớ hai bác Tâm Từ có dịp đến thăm, hỏi tôi cần gì Bác cho hết. Tôi thưa “Cháu chỉ cần tình thương” “Để Bác 
cho cháu” – Xin cảm nhận tình thưong từ bi của Bác rất nhiều ..... 
Chúc các người con được hưởng phúc trong vòng tay thương yêu của các Bà Mẹ hiền, cho tôi viết bài nầy để hưởng ké 
một tí về Mẹ.  

Ngày của Mẹ - Tôi lại là người mồ côi Mẹ. 
Một cành hoa cẩm chướng trắng cho Tôi. 

Houston, Mother’s Day 2006.  
Ngọc Tâm, Nguyễn Phước Huyền Tôn Nữ Thị Sâm 

************************************************************************************************* 
  Vài hàng nhờ Ông Hội Trưởng nhắn lại giùm. Xin cám ơn nhiều. 
  * Chú Tống Đình Bắc - Cháu đã nhận được thư Chú. Sẽ thư sau, để có dịp hướng dẩn Chú những món ăn dễ làm. 
Hy vọng có dịp được ăn món thịt kho của Chú nấu.  
  * Bác Tâm Từ - Thịt kho hâm nóng đôi lần, sẽ không còn cay nữa Bác ạ. 
          * Anh Chị Lợi  – Cám ơn Anh Chị và đại gia đình đã không gởi nồi thịt kho 20 lbs cho Ông Hội Trưởng. Hy vọng 
kỳ họp mặt Ngày Trùng Phùng kỷ niệm 50 Năm Thành Lập Trường Ngô Quyền, tại California, Anh Chị sẽ nấu Bún Bò 
Huế đãi Ông Hội Trưởng ăn cho nhớ đời luôn, quên việc năn nỉ tôi làm sách dạy nấu ăn, Anh Chị nhé! 
***************************************************************************************** 
Cảm Tạ: Tặng Quỹ Hội: Đồng hương Anh Giãn Xú (Biên Hoà, Việt Nam) $100 dollards, Ông Giãn Đức (Holland) 
$50 dollards, Anh Lương Bác (Italy) $50 dollards, Chị Nguyễn Thị Hường (Germany) $50 Euro, Bác Nguyễn Thị 
Nhường (Katy, TX) $40 dollards, Bác Võ Hà Khuê (Seattle, WA) $50 dollards, Chị Nguyễn Thị Bạch Liêng (Sunnyvale, 
CA) $50 dollards, Chị Thị Lang Wells (Houston, TX) $50 dollards, Anh Trần Văn Nguyên (Des Moines, IA) $50 
dollards. Thân hữu: Cô Lê Nhật Khanh (Pflugerville, TX) $20 dollards. Tặng Quỹ Phát Hành CD Nhạc Biên Hoà: 
BảoTrợ: Đồng hương Bác Trần Minh Đức, Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt, Cô Lê Thị Lộc (El Centro, CA) $50 dollards, 
Anh Trương Văn Mạnh (Kettering, OH) $5 dollards. Dâu, Rể Biên Hoà:  Trần Thị Dung (Houston, TX) $200 dollards, 
Ngô An (Houston, TX) $50 dollards. Bảo Trợ  Ấn Loát: Thân hữu Ông Dương Văn Chí, Chủ nhân CompuNet. Phát 
Hành: Anh Lâm Hoằng Biên, Ẩn danh và Bác Trần-thượng Thủ. 
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Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh được gởi đến Quý Vị hai bài thơ rất cảm động và đượm đầy chân tình con dân miền xứ 
Bưởi, nhân ngày Lễ Vinh Danh Mẹ ở Hoa Kỳ. Bài “Mẹ là tất cả” của nhà thơ Thiện Ngôn, được trích ra từ Tập thơ “Biển 
đời nổi trôi” của Đồng Hương Minh Lương Trương Minh Sung (Elk Grove, CA) gởi tặng Hội để tham gia vào chương 
trình CD Nhạc Biên Hoà. Bài thứ hai “Nhớ Má” của Đồng Hương Cô Lê Thị Lộc (El Centro, CA) gởi về Hội. 
“Mẹ là tất cả”, một bài thơ dẫn đưa chúng ta về những bóng dáng tuyệt vời mang hình ảnh của mẹ, để chúng ta tìm về Mẹ. 
Mẹ là chái trước, vườn sau, Mẹ lúc nào cũng bao dung che chở con thơ, tình thương Mẹ thì như trời bể bao la. Mẹ hy sinh 
để con khôn lớn nên người, dù Mẹ phải đổi tiếng khóc thành nụ cười trong cảnh đời lắm đổi thay và ly biệt.  
“Nhớ Má”, một tiếng gọi thầm từ phương xa, một nén hương lòng với nổi nhớ thiết tha gởi về nhạc mẫu. Về mỗi năm 
xưa, bao cánh thiệp mừng mẹ, chưa phai dấu. Mẹ cất giữ như bảo vật. Mẹ trân quý lòng hiếu thảo của con. Kỷ niệm vẫn 
còn đây, nhưng mẹ đã vãng cảnh trời Tây. “Nhớ Má” vẫn là tiếng gọi thầm từ phương xa! 
Hội chân thành cảm tạ Đồng hương Thiện Ngôn và Cô Lê Thị Lộc. Kính mời Quý Vị. 

 
Mẹ là tất cả 

Mẹ là gió mát mùa Thu 
Ru con ngon giấc cho dù khổ đau 

Mẹ là chái trước, vườn sau 
Để con đêm hạ gối đầu mộng mơ 

Mẹ là cầu nhỏ, sông thơ 
Ngày qua nhịp đếm giữa bờ đảo điên 

Mẹ là hoa, bướm, là tiên 
Con là cả những lụy phiền mẹ nâng 

Mẹ là chùa cổ quen thân 
Dạy con lễ Phật mỗi lần ngang qua 

Mẹ là sáng đẹp trăng ngà 
Theo con từng bước quê nhà ngóng trông 

Mẹ là biển rộng mênh mông 
Đở con thuyền lướt theo dòng ra khơi 

Mẹ là tất cả mẹ ơi! 
Ngàn năm con vẫn trọn đời thương yêu      

  
Thiện Ngôn 

************************************* 
Nhớ Má 

Năm xưa ngày lễ Mẹ 
Con nhớ má thật nhiều 

Quê xa, con cầu nguyện 
Cho má khoẻ, ăn nhiều 
Để má được sống lâu 
Và vui cùng con cháu 

 
Năm hai ngàn lẻ sáu 

Con đã khóc thật nhiều 
Vì hạnh phúc của con 

Mua thiệp Mother’s Day 
Nay đã không còn nữa 

 
Ngày xưa con lựa thiệp 

Bằng cả sự nôn nao 
Bây giờ con lựa thiệp 

Mà nước mắt tuôn trào 
 

Giờ má ở nơi nao? 
Có còn ai nhận thiệp? 
Để con được gởi về 

Vào mỗi độ tháng Năm! 
 
Lê Thị Lộc 
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PHỤ BẢN BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 34 

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2006 TẠI HOUSTON, TEXAS 
**************************************************************************************************
Thưa Quý Vị, bài “Tiếc Thương Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí” của Đồng Hương Nguyễn Kim Lộc đăng trên Bảng Tin Hằng 
Tháng số 33, đã được nhiều ngợi khen của Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà, nhất là Quý Thân hữu cho biết đã được 
tìm hiểu nhiều về tài trí lãnh đạo chỉ huy, chiến thuật hành quân và nét hào hùng dõng lượt của một vị tướng tài. Hơn nữa, 
có nhiều vị gọi về góp ý sửa sai, cho biết thêm những mẫu chuyện, tài liệu quân sử mà ngày xưa đã từng sát cánh, tham 
dự, hội họp…với Cố Đại tướng Đỗ Cao Trí. Trong chiều hướng nầy, Hội chân thành xin đón nhận sự đóng góp của Quý 
Vị và hằng mong có thêm tài liệu để dùng cho những bài sau nầy, viết về Cố Đại tướng Đỗ Cao Trí.  
Sau đây, Hôi xin được giới thiệu đến Quý Vị một bài văn của Đồng hương Trường Giang Nguiễn Trung Lynh viết về một 
mẫu chuyện thật hiếm, ít được nghe nói đến, một trong những cung cách của con dân miền xứ Bưởi, một vị tướng hào 
hùng, dũng mãnh nơi chiến trường, nhưng vẫn là người con thân yêu của gia đình. Hội chân thành cảm ơn Đồng hương 
Nguiễn Trung Lynh. Kính mời Quý Vị. 
 

MỘT CHÚT LÒNG THÀNH VỚI VỊ TƯỚNG HÙNG 
CỦA ĐẤT BIÊN HOÀ, XỨ BƯỞI 

          Đọc bài “Tiếc Thương Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí” của hiền huynh Nguyễn Kim Lộc đăng trên Bảng Tin Hằng 
Tháng số 33, tôi đã thao thức mãi trong đêm nay để niềm cảm xúc dâng trào nhớ về quê hương Biên Hoà và người anh 
hùng của vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Cảm ơn hiền huynh Nguyễn Kim Lộc đã đánh thức tôi trong giấc ngủ dài 36 năm 
qua, tưởng rằng kỷ niệm đã chìm lắng trong dòng thời gian nặng trĩu trên cuộc đời phiêu bạc. Giờ đây, giây phút tỉnh lặng 
trong đêm nơi xứ lạ quê người, tôi viết về những kỷ niệm đã gây cho tôi một ấn tượng thương kính khó quên tiềm ẩn 
trong lòng, bây giờ đang trổi dậy. 
          Năm 1970, tôi là một quân nhân đang phục vụ tại khối Chiến Tranh Chính Trị/Khu Bưu Chính 4850. Vì mang hoài 
bảo dấn thân của một thanh niên vừa tròn 29 tuổi, tôi đã quyết định ra tranh cử chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Biên 
Hoà. Mọi hồ sơ hành chánh đã tạm đầy đủ, duy chỉ còn thiếu một văn kiện tối cần cho một ứng cử viên gốc “nhà binh”, 
đó là “giấy phép nghỉ giả hạn” (01 tháng) trong thời gian tranh cử. Giấy phép nầy phải được vị Tư Lệnh Quân Đoàn cho 
phép, đơn xin phải chuyển theo hệ thống quân giai. Tôi khó nhọc lắm mới xin được chử ký của mấy ông Thầy cấp Tiểu 
Khu để chuyển trình lên vị Tư Lệnh Quân Đoàn, lúc bấy giờ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 và Vùng 3 Chiến Thuật  là Trung 
Tướng Đỗ Cao Trí. Chuyển trình đơn xin phép nghỉ giả hạn xong, tôi nóng lòng chờ đợi kết quả. Ngày cứu xét hồ sơ ứng 
cử viên của Hội Đồng Tuyển Cử Địa Phương sắp đến mà giấy phép chưa thấy về, tôi sốt ruột nhưng phải chờ…chờ 
mãi…chờ mãi…Thời hạn bổ túc hồ sơ chỉ còn đúng sáu tiếng đồng hồ nữa, tức là 4 gìờ chiều của ngày là hết hạn. Thế là 
từ 11 giờ sáng, rồi 12 giờ trưa, đến 01 giờ chiều….Tôi thất vọng ê chề…buồn quá, buồn khôn tả được! “Còn nước thì còn 
tát” tôi lên lưng con “tuấn mã Suzuki” phóng nhanh vào Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 chỉ cách Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Biên 
Hoà hơn 1 km. Đến nơi, tôi vào Phòng Tổng Quản Trị Quân Đoàn gặp Trung Tá Thắng, Trưởng Phòng Tổng Quản Trị. 
Tôi đứng nghiêm chào ông và được ông vui vẻ mời ngồi và hỏi tôi cần gì. Tôi trình bày trường hợp của tôi và đang cần 
giấy phép nghỉ giả hạn của trung tướng ký cấp. Trung tá Thắng nhìn tôi và phán một câu xanh dờn: 
          - “Toa” không có hy vọng được trung tướng cho phép đâu! 
          - Vì sao, thưa trung tá? Tôi hỏi. 
          - Cả tháng nay mấy ông quan ở các tiểu khu, chi khu, cs đoàn, trung đoàn….đều xin ra ứng cử Hội Đồng ở các 
tỉnh, đặc khu thuộc Quân Đoàn và Vùng 3 Chiến Thuật, nhưng “moa” chỉ thấy có một vài ông thì được, còn đa số đều bị 
“bác”, lý do là vì nhu cầu của quân đội. 
          Nghe xong tôi buồn rã rượi…, nét mặt của tôi lúc bấy giờ thãm hại lắm. Tôi quá thất vọng, đứng lên định chào 
trung tá Thắng để ra về, nhưng trung tá buột miệng và cười nói: 
         - Em ngồi đây chờ “qua” lên văn phòng trung tướng lấy cái văn kiện trình ký trong ngày, biết đâu có giấy phép của 
em. Yên chí đi, đừng buồn, ngồi chờ “qua”. 
          Rồi trung tá Thắng đứng lên rời bàn viết bước ra cửa đi lên văn phòng trung tướng. Tôi xem đồng hồ đã 3 gìờ rồi, 
chỉ còn đúng 01 giờ nữa là hết hạn bổ túc hồ sơ. Lúc bấy giờ tôi không còn chút hy vọng nào cả, tôi nghĩ đến việc phải ăn 
nói làm sao với anh em, bè bạn họ đang sẳn sàng hổ trợ hết mình cho tôi trong cuộc tranh cử nầy. Tôi sốt ruột ngồi 
chờ…10 phút…20 phút..vẫn chưa thấy trung tá Thắng trở về. Tôi đứng lên bước vội ra cửa thì từ xa, tôi thấy trung tá 
Thắng cặp nách một xấp hồ sơ đi về văn phòng. Vừa trông thấy ông tôi mừng ít, mà hồi hộp thì nhiều. Trung tá Thắng 
lặng lẽ ôm xấp hồ sơ vào văn phòng để lên bàn rồi ngồi vào ghế móc thuốc bật lửa rít một hơi dài, ngước lên trần nhả 
từng ngụm -khói trắng ra vẻ sản khoái trước sự căn thẳng sốt ruột của tôi. Để điếu thuốc trên gạt tàn, trung tá Thắng lật 
từng hồ sơ ra kiểm soát. Tôi tập trung theo dõi từng động tác của ông, chờ đợi. Bỗng ông ngước mắt nhìn và đưa tay chỉ 
vào tôi, nói: 
         - Chú em mày có số “đẻ bọc điều”! 
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         Vừa nói ông vừa rút ra tờ giấy trong xấp hồ sơ trước mặt, ông đưa cho tôi và cười vui vẻ: 
    -  Đây nầy, về mà ăn mừng đi. 
  Tôi đưa hai tay nhận lấy tờ giấy phép mà lòng vô cùng xúc động và vui mừng. Tôi rối rít cảm ơn trung tá rồi đứng 
nghiêm chào từ giả ra về. 
          Ngồi trên lưng con “tuấn mã Suzuki” tôi xem đồng hồ thì đúng 3 giờ 40 phút, tôi vội vã lái về Toà Hành Chánh để 
kịp giờ. Ngày ấy mọi việc kể như xong theo ý muốn, nhưng lòng vẫn còn thắc mắc mãi.  
          Tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mình có “số đẻ bọc điều” như lời trung tá Thắng nói. Sau nầy, có đôi lần gặp 
lại trung tá Thắng, tôi nhờ ông giải thích câu của ông nói và ý của trung tướng tư lệnh nghĩ sao khi chấp thuận cho tôi 
được nghỉ giả hạn 30 ngày để lo vận động tranh cử, trung tá Thắng chân tình biểu lộ: 
          - Thật tình, Moa cũng không hiểu ý của trung tướng tư lệnh nữa. 
          Thời gian cứ theo sinh hoạt của Hội Đồng Nghị Viên làm tôi luôn bận rộn nhưng lúc nào cũng thầm ghi nhớ ơn vị 
tư lệnh, một trong những vị tướng đương thời của vùng đất “địa linh nhân kiệt”. 
 

Chữ “LỄ” của anh Tư Trí 
 

Đây là một mẫu chuyện tôi xin được kể ra. Ngày đó, văn phòng Hội Đồng Tỉnh Biên Hoà, toạ lạc trên đường Trịnh 
Hoài Đức, cạnh Bệnh Viện Biên Hoà.  Bên kia đường đối diện là khu nhà của Ông Đỗ Cao Lụa, thân phụ của trung tướng 
Đỗ Cao Trí. Bác Hai Đỗ Cao Lụa thỉnh thoảng gọi điện thoại mời Ban Thường Vụ Hội Đồng Tỉnh sang nhà Ông để uống 
trà, đàm đạo chuyện đất nước và sự phát triển dân sinh của tỉnh nhà, mà Bác hằng quan tâm theo dõi. Bác Hai cũng từng 
là Dân Biểu Quốc Hội thời Đệ Nhất Cộng Hoà. 

Một hôm, chúng tôi đang ngồi hầu chuyện với Bác Hai thì nghe tiếng còi xe nhà binh hụ vang, Bác Hai nói: 
- Thằng Tư nó về đó. 
Khoảng 20 phút sau có tiếng gỏ nhẹ ở cửa phòng khách nơi chúng tôi và Bác Hai đàm đạo. Một thanh niên trạc độ 

40 tuổi, trán cao, mắt sáng, mặc thường phục, khúm núm bước vào đi thẳng đến trước mặt Bác Hai và khoanh tay cúi đầu: 
- Thưa Ba, con mới về 
Với tư thế khoanh tay, anh quay sang chúng tôi: 
- Cháu kính chào Quý Chú 
Chào hỏi xong, anh thanh niên bước ra khỏi phòng, Bác Hai vui vẻ nói: 
- Thằng Tư nhà tôi đó. Nó về đến nhà là tìm gặp tôi để trình thưa trước hết. 

 
Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi ai nấy đều thầm phục sự lễ nghĩa của gia đình nầy. Riêng tôi, đây là lần đầu tiên 

tôi gặp mặt trung tướng Đỗ Cao Trí, người mà tôi đã từng nhớ ơn qua câu chuyện tôi đã viết ở phần trên. Hành động và sự 
hiếu thảo lễ nghĩa của một vị tướng đã thể hiện trong gia đình càng làm cho tôi kính phục. 

Những sự ca ngợi tài, trí của cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí được giới truyền thông trong và ngoài nước phổ biến rất 
nhiều, có cả những lời phát biểu của các cấp tướng lãnh thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và ngoại quốc…nhưng có 
ai ngờ chữ “LỄ” trong con người anh Tư Trí mà tôi được mục kích và chiêm ngưỡng thật là tuyệt vời, hiếm có. Chữ “LỄ” 
mà chúng ta đã được thấy trong trường học: “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN” 

Từ ngày đó cho đến khi tin đau buồn được loan đi khắp nước miền Nam, tôi có dịp gặp Anh Tư Trí nhưng lần nầy 
là cảnh biệt ly. Khoảng 04 giờ chiều ngày 20-02-1971, tôi bỏ máy điện thoại vội vã lên xe chạy nhanh đến dinh thự dành 
cho vị Tư Lệnh Quân Đoàn 3 và Vùng 3 Chiến Thuật. Tôi đứng lặng người nhìn thi thể Anh Tư mà nghẹn ngào thương 
tiếc. Tại Nghĩa Trang Quân Đội, tôi đã nhìn thấy Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đeo vội cặp kính đen để giấu đi dòng lệ 
chực trào quanh đôi mắt khi Ông đọc Sắc Lệnh Nhân Danh Tư Lệnh Tối Cao Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà truy thăng 
Cố Trung Tướng Đỗ Cao Trí lên cấp Đại tướng. 

 
Ngồi viết những dòng nầy, hình ảnh ngày xưa trên 30 năm hiện về trong trí nhớ. Sự cảm mến, kính phục, tiếc 

thương đối với người anh hùng của đất nước Biên Hoà, vùng đất “Địa Linh Nhân Kiệt”, một đồng hương, một vị tướng 
kỳ tài, trí dõng thao lượt đã tô son những trang quân sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà vì chính nghĩa hy sinh cho Tổ 
Quốc. 

Nén hương lòng tôi đã thắp lên kính dâng Cố Đại tướng Đỗ Cao Trí, nén hương nầy sẽ mãi cháy trong khoảng đời 
phiêu bạt của tôi. 

Trường Giang Nguiễn Trung Lynh 
************************************************************************************************** 
Đính chánh: Trong bài “Tiếc Thương Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí”, phần - Liên Quan đến Nghị Sĩ và Dân Biểu - có 
đoạn viết như sau: “Còn chuyện ……như tôi nhảy dù rơi trên mái nhà ông Võ Văn Vân và được cô con gái của Ông Vân 
giúp đở, rồi sau đó tôi cưới cô ấy làm vợ …”. Thật đúng hơn là lấy cháu nội của Cụ Võ Văn Vân. Cô nầy là con của 
Ông Võ Văn Thiêm. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin chân thành cảm tạ Ông Bà Huy Lực Bùi Tiến Khôi đã góp ý sửa sai và 
Ông Bà Đỗ Cao Thanh đã cung cấp tài liệu nầy. Nay xin đính chánh. 
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Hội Ái Hữu Biên Hoà rất vinh hạnh được đăng tải một bài tham khảo về Thành Phố Houston của Thân hữu Biên Hoà Anh 
Lã Huy Anh. Bài nầy được soạn thảo rất công phu và đầy đủ những tài liệu cần thiết (Tài liệu tham khảo: Here is Houston 
và Greater Houston Source Book) để giới thiệu đến chúng ta khi có dịp ghé qua thăm viếng hay tìm hiểu về một thành 
phố có số dân cư Việt Nam đông hàng thứ nhì sau California. Hội chân thành cảm tạ Thân hữu Anh Lã Huy Anh. Kính 
mời Quý Vị.  
 

ÐẶC THÙ MỘT VÒNG - THÀNH PHỐ HOUSTON 
(Tiếp theo Bảng Tin Hằng Tháng Số 32) 

 
Moody Gardens và bải biển Galveston: Moody Gardens toạ lạc tại số 1 Hope Blvd gần bải biển Galveston, vùng phụ 
cận của thành phố Houston. Tại đây du khách có thể được trực tiếp du hành thuỷ đạo, thưởng lãm các biểu tượng chiều 
sâu lòng đáy các Đại Dương, Rainforest, 12 từng Kim Tự Tháp, các hí viện Imax. Galveston, với những bải cát trắng dọc 
theo bờ duyên hải, bao la và ngoạn mục. Bải biển Galveston được coi như một địa danh du lịch rất ăn khách vì sóng biển 
từng đợt vỗ nhẹ, rất thích hợp cho những ai thích tắm nắng, đổi gió, bơi lội. Môn thể thao trượt nước, cởi xe gắn máy lướt 
sóng lôi cuốn rất nhiều thanh niên và thiếu nữ. Galveston là một hải đảo với 32 dặm bờ biển chạy dài suốt vịnh Mexico, 
cách Houston khoảng 50 dặm về phía Nam. 
 
Thuỷ Tạ Công Viên (Downtown Aquarium): 410 Bagby St @Memorial Drive, gần Khu Vực Hí Viện (Theater 
District), nơi đây cống hiến nhiều trò vui chơi giải trí cho trẻ em và gia đình, một cơ hội khám phá ra nhiều hải sinh vật 
đặc biệt, hiếm thấy, với một thuỷ cầu vĩ đại chứa 500,000 gallons nước bao gồm các cảnh đong đưa trên vành bánh xe lớn 
chuyển động (Ferry Wheel), vòng luân quay thuỷ tạ (Aquatic Caroussel), xe lửa xuyên hành đường hầm v.v. 
 
Splash Town: 21300, I-45 North vùng Spring, Splash Town là một trong những Thuỷ Công Viên nổi tiếng của Texas với 
hơn 35 trò du cưỡi thuỷ đạo, nhào lộn hoang dã với các phong cảnh hấp dẫn cho mọi người. Nơi đây có 5 khu vực picnic 
thích hợp cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí, với sức chứa khoảng 1000 người và một toàa nhà 3 tầng sân chơi nước 
(Tree House Island) rất lạ mắt và kỳ thú.  
 
Sở thú Houston: 1513 N. Mc Gregor trong công viên Hermann, với tổng số hơn 5800 dã thú hiện được phân loại, chăm 
sóc và nuôi dưỡng tại đây. Du khách sẽ nhìn được tận mắt một cách thích thú hơn 700 trăm thú rừng thể loại khác biệt. Có 
thể nói sở thú Houston là một sở thú thu hút du khách đông đảo nhất cûa Texas và của miền Tây Nam Hoa Kỳ, hàng năm 
có khoảng trên một triệu rưởi du khách thăm viếng. 
 
Lone Star Flight Museum: 2002 Terminal Drive, Galveston County, vùng phụ cận thành phố Houston, là một trong 
những bảo tàng viện ngành Hàng Không danh tiếng của Texas, nơi đây trưng bày những loại phi cơ cũ, lưu trữ các chất 
liệu về ngành hàng không, vói nhiều hình ảnh về đủ mọi loại phi cơ qua nhiều giai đoạn và thời điểm khác nhau với các 
tiến trình cơ động lịch sử, từ sơ đẳng lổi thời tới hiện đại tân kỳ, các chứng liệu dẫn giải được trang bị và ghi chú đầy đủ 
chi tiết. 
 
Thư viện và viện bảo tàng George Bush: Nằm trong khuôn viên đại học A&M, số 1000 George Bush Drive West, 
College Station, Texas, vùng phụ cận thành phố Houston, bao gồm 40,000 trang tài liệu lịch sử Hoa Kỳ từ 1941 tới nay, 
với trên 1 triệu hình ảnh ghi lại sự nghiệp và thành tích chính trị của cựu Tổng Thống George Bush qua nhiều giai đoạn, 
từ lúc ông làm Dân Biểu, Đại Sứ tại Liên Hiệp Quốc, Truởng Phái Đoàn Liên Lạc Hoa Kỳ tại Trung Quốc, rồi Chủ Tịch 
Uỷ Ban Quốc Gia của Đảng Cộng Hòa, Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương, Phó Tổng Thống, rồi sau cùng Tổng 
Thống thứ 41 của Hoa Kỳ. 
 
Địa Đàng Nghiêm Cấm (Forbiđen Gardens): 23500 Franz Road, Katy, Texas 77493, đây là một Bảo Tàng Viện lộ 
thiên rộng 40 mẫu tây, biểu tượng một bối cảnh lịch sử đặc biệt quan trọng của Trung Hoa, gồm những cơ cấu kiến trúc 
Cấm Thành (Forbidden City of Beijing), thị xã được tạo dựng giống y hệt như thật, nhưng dưới dạng kiểu mẫu kích 
thước nhỏ hon so với cảnh thật. Đến thăm viếng nơi nầy, du khách sẽ có được một cảm giác kỳ thú như đang thực sự 
thăm viếng một Vương quốc Trung Hoa thời trung cỗ xa xưa, được vẳng nghe những điệu nhạc âm vang êm dịu của cung 
đàn Tam Thập Lục (36 dây), phảng phất ngát mùi trầm hương, và đặc biệt được chiêm ngưỡng một mô hình vô cùng hạn 
hữu, độc đáo: một binh đoàn, hàng lớp đội hình của 6,000 quân sĩ bằng đất sành trong sắc phục uy nghi, tư thế uy dũng, 
dưới sự thanh sát của TẦN THUỶ HOÀNG, vị Đế vương đầu tiên đã thần phục được tất cả các Tiểu vương quốc và 
thống nhất toàn lãnh thổ Trung Hoa. Du khách cũng sẽ được dự kiến một phòng triển lãm vĩ đại rộng 40,000 Sq. Ft., trưng 
bày hàng ngàn bức tiểu hoạ, nhiều cung điện mỹ lệ, nhiều loại vũ khí cổ thời đặc sắc và nhiều nhạc cụ lạ mắt được sử 
dụng dưới triều đại nhà Tần.   
                                                                                                                                                                   (Tiếp theo kỳ sau) 
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Thông Báo 

Hội Ái Hữu Biên Hoà trân trọng thông báo cùng Quý Vị về việc gây quỹ giúp cho chương trình trùng tu Đình Tân Lân, 
Biên Hoà. Hội đã nhận được một Văn thư của Ban Quản Lý và Tế Tự Đình Tân Lân ngỏ đôi lời đến Quý Đồng hương và 
Thân hữu Biên Hoà mong được sự hổ trợ và giúp đỡ. Trong thư đã viết như sau: “Đình Tân Lân đã hơn 70 năm nay, cơ 
cấu kiến trúc đã dần mục nát và hư hỏng, mặc dù qua nhiều lần trùng tu. Chúng tôi đã cố gắng lo liệu được một phần 
nhỏ nhoi xây đắp, nhưng không khả quan. Nay xin được kêu gọi lòng hảo tâm của Quý Vị giúp cho phần tài chánh để 
tiếp tục công việc gìn giữ Đình Tân Lân….” Hội xin chuyển tin nầy đến cùng Quý Vị. Quý Vị muốn tham dự vào 
chuyện công đức nầy, xin gởi chi phiếu về Đồng hương Lâm Sĩ Đắt qua địa chỉ Hội.  
Quỹ Trùng Tu Đình Tân Lân, Biên Hoà: Đồng hương Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt (Houston, Texas) $100 dollards, Anh 
Trương Văn Mạnh (Kettering, OH) $25 dollards, Bác Trần-thượng Thủ (Houston, Texas) $50 dollards. 
*********************************************************************************************** 

Phân Ưu 
Được tin Thân Mẫu của Đồng Hương Chị Lý Thu Lan, Anh Lê Văn Trí là Cụ Bà Lý Thị Lang, Pháp danh Diệu Thọ, (gia 
đình trước 1975 chủ tiệm giày Kim Thanh ở trên đường Phan Đình Phùng) sinh năm 1914 đã từ trần vào ngày 27 tây 
tháng 3 năm 2006 (nhằm ngày 28 tháng 02 năm Bính Tuất) tại Garland, Texas. Hưởng thọ 93 tuổi. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Chị Lý Thị Lan, Anh Lê Văn Trí  và 
toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Lý Thị Lang sớm được siêu diêu nơi miền Cực Lạc và hưởng muôn 
vạn phước Từ Bi nơi chốn Niết Bàn.  
*********************************************************************************************** 

Phân Ưu 
Được tin Thân Phụ của Đồng Hương Anh Giãn Xú, Cô Giãn Lệ Vân (Uỷ Viên Thông Tin và Liên Lạc Hội Ái Hữu Biên 
Hoà) và Anh Giãn Cường, là Cụ Ông Giãn Bội (sinh 1926 tại Quảng Đông, Trung Quốc, đến định cư tại Biên Hoà,  chủ 
nhân của tiệm vịt quay Bội Ký nổi tiếng) đã từ trần vào ngày 10 tháng 4 năm 2006, tại Biên Hoà, Việt Nam (nhằm ngày 
13 tháng 03 năm Bính Tuất). Hưởng thọ 81 tuổi. 
Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Anh Giãn Xú, Cô Giãn Lệ Vân, Anh 
Giãn Cường và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Giãn Bội sớm được siêu diêu nơi miền Cực Lạc và 
hưởng muôn vạn phước Từ Bi nơi chốn Niết Bàn.  
*********************************************************************************************** 

Nhắn Tin 
*** Tôi có một cháu gái tên Nguyễn Thị Thuý Hằng, sanh ngày 03 tháng 01 năm 1974, tại nhà bảo sanh Tỉnh Biên Hoà, 
muốn tìm Mẹ ruột của mình  tên là Nguyễn Thị Thuý. Theo tờ giấy khai sanh của cháu thì người đứng khai là Bà Trần 
Thị Nhân vào ngày 04 tháng 01 năm 1974. Kính nhờ Hội Ái Hữu Biên Hoà giúp đở nhắn tin hầu tạo cơ may cho cháu tìm 
lại được mẹ. Kính xin Quý Đồng hương và Thân hữu Biên Hoà giúp cho cháu được trở về nguồn gốc vì thuở ấy cháu ra đi 
theo viện những đứa trẻ mồ côi, bị lạc loài vì chiến tranh. Hiện nay, cháu Thuý Hằng là con nuôi của một gia đình ở 
Quebec, Canada. Mọi tin tức quý báu xin vui lòng gởi về Hội để chuyển đến chúng tôi. 
Thay mặt cháu Nguyễn Thị Thuý Hằng, tôi xin được chân thành cảm tạ Hội Ái Hữu Biên Hoà và Quý Vị. 
*********************************************************************************************** 

Sinh Hoạt Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas 
**Nhận được tin từ Hội Ái Hữu Biên Hoà cho biết ngày từ trần của Cụ Ông Giãn Bội, thân phụ Cô Giãn Lệ Vân, Uỷ Viên 
Thông Tin và Liên Lạc, Bà Hà Diệu Minh, Cố Vấn Xã Hội và Văn Hoá, sau khi hội ý cùng Ban Chấp Hành và Cố Vấn 
Tổng Quát Ông Lê Văn Trưởng, đã nhờ một đồng hương tại Biên Hoà đại diện Hội đến phúng điếu và chia buồn cùng 
tang quyến. Số tiền cho việc phúng điếu đã được trang trải qua sự đóng góp của những đồng hương thân quen. 
**Ngày 15 tháng 4 năm 2006, đồng hương Nguyễn Văn Thinh đã trình lên Ban Chấp Hành tập tài liệu “Dự Thảo Tu 
Chính Nội Quy Hội Ái Hữu Biên Hoà”. Theo như chương trình đã được ấn định trong tinh thần của những buổi họp 
khoáng đại vừa qua, tập Dự Thảo đã được sao lại và gởi đến các Uỷ Viên Ban Nghiên Cứu Tu Chính Nội Quy để am 
tường, nghiên cứu và góp ý, trước khi tổ chức ngày họp khoáng đại trong tương lai thật gần. Mọi tin tức, diển tiến sẽ được 
cập nhật và thông báo.  
**Ngày 19 tháng 4 năm 2006, Hội đã nhận được thơ mời tham dự ĐÊM QUỐC HẬN 30 tháng 4 do Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận tổ chức tại khuôn viên siêu thị Hồng Kông 4. Hội thông báo tin nầy đến cùng Quý Vị. 
**Chiều ngày thứ Bảy 22 tháng 4 năm 2006, đáp theo lời mời của Ông Trần Bang Thạch, Trưởng ban Tổ chức ĐÊM 
HỌP MẶT CỰU HỌC SINH VIỆT NAM HỌC ĐƯỜNG 2006, tại Trung Tâm Việt Mỹ, 9530 Antoine Drive, Ông Hội 
Trưởng Lâm Sĩ Đắt đã đại diện Ban Chấp Hành đến tham dự buổi tiệc nói trên. Trong khung cảnh trang nhả, không khí 
trùng phùng đầy tình yêu thương thầy cô, bạn cũ, hàn huyên tâm sự và những lời ca tiếng hát tặng cho nhau, đã gây ấn 
tượng tốt đẹp đến mọi người. Nhân dịp nầy, một vị đồng hương có dịp đến chào mừng Ông Hội Trưởng và thăm hỏi sinh 
hoạt của Hội. Hội rất hân hạnh có thêm một đồng hương đón nhận Bảng Tin Hằng Tháng.  
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